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			Het reinigende bloed

			De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot. Ezechiël 9:9a

			Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
1 Johannes 1:7b 

			De bovenstaande twee teksten heb ik voor deze preek gekozen, die als thema heeft: de genezing en het kwaad. We kunnen niets leren van het Evangelie, zonder het ervaren van de waarheid die erin besloten ligt. Sterker nog, niet een van de waarheden die in het Evangelie staan is ooit echt gekend en geleerd, totdat we die hebben beproefd en ervaren hebben en de kracht en waarheid daarvan aan ons persoonlijk bewezen zijn. Ik heb ooit eens gehoord van een bioloog die zichzelf een kenner achtte op het gebied van de geschiedenis van vogels. Hij had alles geleerd wat er in de boeken stond, maar nog nooit een vogel door de blauwe lucht zien vliegen, of zien zitten op een tak. De expert bleek een dwaas te zijn. 

			En net zoals die bioloog zijn er mensen die denken grote theologen te zijn. Het zijn mensen die een doctorsgraad in de theologie hebben gehaald. Maar toch, als we tot de kern van de zaak zouden komen en aan deze mensen vroegen of zij zelf ook iets van al die dingen waar zij over praten gevoeld of gezien hebben, zouden ze zeggen: “Nee, ik heb wel eens van deze dingen gehoord, maar er nog nooit iets van ervaren; ik beschouw deze dingen als een theorie, maar niet als iets van mijn geweten en ervaring.” Wees er van verzekerd dat deze bioloog voornamelijk een bestudeerder was van andermans observatie, niets uit ervaring wist. Hetzelfde is het geval met de mens die dat doet met betrekking tot religie, maar nog nooit de diepte en kracht van de leer is binnengegaan of de invloed daarvan in zijn hart heeft gevoeld. Deze man weet helemaal niets, en alle kennis die hij denkt te hebben, is niets dan onwetendheid met een vernis van kennis. Natuurlijk zijn er wetenschappen die door bestudering eigen gemaakt kunnen worden, maar de wetenschap van de gekruisigde Christus kan maar op één manier worden geleerd: met het hart.

			De reden dat ik dit voorbeeld gebruik als introductie op mijn preek, is omdat ik denk dat als de twee waarheden die ik deze morgen met u wil bespreken tot hun volle kracht komen, deze met onze harten verstaan moeten worden.

			De eerste waarheid is de grootheid van onze zonde. Er is geen mens die de grootheid van zijn zonde kan kennen, tenzij dat hij die gevoeld heeft, want er is niets waarmee we de hoeveelheid zonde kunnen meten. De enige manier waarop het duidelijk wordt, is de veroordeling in ons eigen geweten, als de wet van God tot ons spreekt met een schrik die wordt gevoeld.

			De rijkdom van het bloed van Christus is de tweede waarheid. Deze rijkdom en de mogelijkheid ervan om ons te wassen, waarvan we ook weer niets weten tenzij dat we gewassen zijn en onszelf ervan hebben overtuigd dat het bloed van Jezus Christus de Zoon van God ook ons heeft gereinigd van alle zonde.

			Laat ik nu beginnen met de eerste waarheid zoals die vermeld is in het negende hoofdstuk van Ezechiël, het negende vers: “De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot” (Ez.9:9a). Er zijn twee grote lessen die ieder mens bij ervaring moet leren, voordat hij een christen kan zijn. Allereerst moet hij leren dat zonde een heel erg groot en slecht iets is. Daarnaast moet hij ook leren dat het bloed van Jezus Christus een nog groter en dierbaarder iets is en dat dit bloed de kracht heeft om iedereen te redden die ernaartoe komt, ongeacht wie hij is. We hebben nu de eerste les voor ons. Dat God, door Zijn oneindige Geest, door Zijn grote wijsheid, zou willen leren aan diegenen van ons die dit tot nu toe nog niet wisten!

			Sommigen denken dat het Evangelie op de een of andere manier bedacht is om Gods hardvochtigheid ten opzichte van de zonde te verzachten. Wat is dat een verschrikkelijke misvatting! Want er is nergens een hardvochtigere veroordeling van de zonde dan in het Evangelie. Gaat u maar naar de Sinaï en u zult daar de donderslagen horen rollen; daar zult u de flitsen van het verschrikkelijke bliksemen zien. Dan zult u net zo bang zijn als Mozes en terugkomen om te verklaren dat de zonde iets verschrikkelijks moet zijn. Want anders zou de Heilige niet naar de berg Paran zijn gekomen met zoveel tekenen van verschrikking om Hem heen. Maar daarna zult u naar Golgotha gaan, daar zult u geen bliksemen zien en geen donderslagen horen rollen. In plaats van al dat geweld zult u het kermen van een stervende God horen en u zult de pijn en smarten aanzien van Een Die alles leed wat God kan dragen, in een inspanning van Zijn uiterste krachten.

			All that incarnate God could bear,
With strength enough and none to spare

			Dan zult u zeggen: “Nu pas, ook al heb ik nog nooit gevreesd of gebeefd, nu weet ik hoe ontzettend groot de zonde moet zijn. En dat weet ik alleen omdat ik heb gezien hoe groot het benodigde offer was dat als rechtvaardiging kon dienen.”

			Ach zondaars, als u tot het Evangelie komt in de veronderstelling dat u daarin een verontschuldiging zult vinden voor uw zonde, dan heeft u zich verschrikkelijk vergist. Zoals Mozes u beschuldigt van zonde en zegt u dat u geen uitvluchten hebt, ontneemt het Evangelie u iedere schaduw van eventuele bescherming. Het vertelt u dat u moedwillig hebt gezondigd en dat tegen de hoogste God. Dat u geen excuus hebt dat u enigszins in kunt brengen voor alle zonden die u tegen Hem hebt gedaan. Dat u dus daarom ook geen verzachtende omstandigheden kunt aanvoeren voor uw zonden door te zeggen dat u een mens bent met uw zwakheden; dat u daardoor uw zonde niet kon voorkomen. Het Evangelie klaagt juist de zwakheid van uw natuur aan en maakt dat juist tot de grootste zonde van allemaal. Als u dan toch naar verontschuldigingen zoekt, kunt u beter naar het gezicht van Mozes kijken wanneer het bekleed is met de verschrikkingen van de wet, in plaats van het gezicht van het Evangelie, want dat is veel verschrikkelijker voor degene die zijn zonde zoekt te bedekken.

			Ook geeft het Evangelie op geen enkele manier hoop aan de mens dat de eis van de wet op welke wijze dan ook zal worden verlicht. Sommigen stellen voor dat God onder de oude bedeling moeilijk te volbrengen zaken van de mensen eiste. Dat Hij de mens verschillende zware lasten oplegde die pijnlijk te dragen waren, en zij veronderstellen dat Christus in de wereld is gekomen om op de schouders van de mensen een lichtere last te leggen. Er wordt dan gedacht aan een wet die makkelijker te houden is, die eenvoudiger te gehoorzamen is. Of een wet die, als hij gebroken wordt door overtreding, niet met zulke verschrikkelijke dreigementen tegen hen komt. Helaas, de waarheid is anders. 

			Het Evangelie is de wereld niet ingekomen om de wet te verzachten. Totdat de hemel en aarde zullen zijn voorbijgegaan, zal er niet één jota noch tittel van de wet komen te vervallen. Wat God over de zondaar heeft gezegd in de wet, zegt Hij ook over hem in het Evangelie. Op het moment dat Hij verklaarde dat “de ziel die zondigt zeker zal sterven” is het getuigenis van de wet niet anders dan dat van het Evangelie.

			Als Hij verklaart dat iedereen die de heilige wet breekt, zeker gestraft zal worden, eist het Evangelie ook bloed voor bloed en “oog voor oog, tand voor tand” (Ex 21:24 en Matth. 5:38). Daarmee verzacht het dus ook geen enkele jota of tittel van de eis, maar blijft het net zo zwaar en verschrikkelijk als de wet zelf. Wilt u hier dan op antwoorden dat Christus Zelf de wet zeker versoepeld heeft? Ik antwoord u dan dat u het doel van Christus´ komst niet kent. Want wat zegt Hij Zelf? De Heere heeft Zelf gezegd in de wet: “Gij zult niet echtbreken” (Ex. 20:14). Heeft Christus dan de wet versoepeld? Nee, zeker niet als we weten dat Hij Zelf zei: “Maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan” (Matth. 5:28). Dat betekent geen versoepeling van de wet. Het is alsof daar, als het ware, de randen van het zwaard van het heilige recht worden bijgeslepen, om het nog scherper te maken dan het al was. Christus heeft de oven niet uitgedaan, het ziet er eerder naar uit dat Hij de temperatuur zevenmaal hoger gemaakt heeft. Voordat Christus kwam, leek de zonde mij maar een klein ding. Toen Hij eenmaal kwam, werd de zonde zo verschrikkelijk zondig en alle bijkomende gevreesde gruwelijkheden kwamen in het licht te staan.

			Maar, zegt nu iemand, het evangelie doet toch in elk geval iets af van de grootheid van onze zonde? Verzacht het de pijn van de straf dan niet? Zeker niet! Zoekt u eens hulp bij Mozes, laat hem eens de kansel beklimmen en tot u preken. Hij zegt: “De ziel die zondigt, zal zeker sterven”, en zijn preek is angstaanjagend en verschrikkelijk. Dan gaat hij zitten. En nu komt de Heere Jezus, de Man met een liefhebbend gelaat. Wat zegt Hij met betrekking tot het straffen van de zonde? Ach, gemeente, er was nog nooit een prediker van de vuren van de hel als Christus was. Onze Heere Jezus Christus was een en al liefde, maar Hij was ook eerlijk. Nog nooit heeft een mens zo gesproken, als de Heere Jezus, toen Hij sprak over de straf van de verlorenen. Welke andere profeet was de auteur van zulke angstaanjagende uitdrukkingen als deze? – “En Hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden” (Matth. 3:12b), “dezen zullen gaan in de eeuwige straf” of “Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt” (Mark. 9:48). Sta aan de voeten van Jezus als Hij u vertelt over de straf op de zonde en het effect van uw ongerechtigheden. Wellicht dat u dan nog meer trilt dan u zou hebben gedaan als Mozes de prediker was geweest en als de Sinaï als achtergrond voor deze preek had gediend. 

			Nee gemeente, het Evangelie van Christus helpt op geen enkele manier om de straf van de zonde te verlichten. De afkondiging van Christus door Zijn dienaar vandaag de dag is hetzelfde als de uitroep van Ezechiël in vroeger tijden: “De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot” (Ez. 9:9a).

			Laat ons nu eens een moment een poging doen om ons met onze harten en zielen bezig te houden. Broeders, er zijn hier op dit moment mensen die nog nooit deze waarheid hebben gevoeld. Er zijn velen onder u die terugdeinzen voor deze waarheid. U zult naar huis gaan en mij afschilderen als een die er een genoegen in schept uit te wijden over bepaalde donkere en verschrikkelijke zaken die ik voor waar acht. Ondertussen zegt u: “Ik kan en wil deze leer van de zonde niet aannemen, ik weet dat ik een ontzettend zwak schepsel ben. Ik heb in mijn leven al heel erg veel fouten gemaakt, dat geef ik direct toe. Maar dat is mijn natuur en daarom kan ik er niets aan doen. Ik hoef niet aangevallen te worden vanaf een kansel en aangewezen te worden als de voornaamste der zondaren. Goed, ik zal een zondaar zijn, en dat ben ik samen met de rest van de mensheid. Maar dat mijn zonden zo groot zouden zijn als die man probeerde te beschrijven, dat geloof ik niet, die leer wijs ik af.” 

			Denkt u nu echt, beste vriend, dat ik verbaasd ben over uw gedrag? Ik weet echt wel wie u bent, het komt doordat de genade van God tot op heden uw ziel nog niet heeft geraakt dat u dit zegt. Daaruit blijkt meteen het bewijs van de leer waarmee ik zojuist ben begonnen. U kunt deze waarheid niet kennen, omdat u haar nog nooit gevoeld hebt. Maar als u haar had gevoeld, zoals ieder echt geboren kind van God haar heeft gevoeld, dan zou u zeggen: “Deze man kan de verschrikkingen niet beschrijven zoals zij zijn. Zij moeten gevoeld worden voor zij bekend worden, en als zij gevoeld worden, dan kunnen zij niet uitgedrukt worden in de volheid van hun verschrikkingen.” 

			Goed, laten wij hier eens een moment bij stilstaan. Uw zonde is groot, ook al denkt u zelf dat deze klein is. Onthoud, broeder, dat ik niet ga zeggen dat uw zonde groter is dan de mijne, ik spreek niet slechts tot u, maar tegelijkertijd tot mijzelf als ik zeg dat uw zonde groot is. Als u mij wilt volgen in de volgende gedachten, dan kunt u het misschien beter begrijpen.

			Hoe groot is één zonde? Bedenk dat volgens het Woord van God slechts één zonde genoeg is om de ziel te verdoemen. Eén zonde, houd dat goed in gedachten, slechts één zonde vernielde het gehele menselijke ras. Adam nam slechts eenmaal van de verboden vrucht en door die ene zonde is de hof van Eden verleden tijd. Van die ene zonde zijn wij allemaal erfgenamen en door die ene zonde heeft ook de aarde doornen en distels voortgebracht, tot op de dag van vandaag.

			Laten we ons het volgende eens afvragen: kan één zonde de ziel verdoemen? Is het mogelijk dat slechts één enkele zonde de poorten van de hel opent en ze dan voor eeuwig achter de ziel sluit? Dat God Zijn genade aan hen weigert en die ziel voor altijd van Zijn aangezicht uitbant? Als ik mijn Bijbel geloof, dan moet ik al deze dingen ook geloven. Hoe groot moeten mijn zonden dan wel niet zijn als dit de straf is op één enkele overtreding. De zonde is niet dat kleine iets waarvoor ik het houd en dat ik met behulp van mijn trots heb weten in te beelden. Het moet iets verschrikkelijks zijn als het mijn ziel voor eeuwig kan verdoemen.

			Denk nog eens een moment goed na, mijn vriend, wat een onbeschaamd en onvoorzichtig iets zonde is. Let op, er is een God Die alles in alles vervuld is en Hij is de oneindige Schepper. Hij maakt me, maar in Zijn gezicht ben ik niet meer dan een bewegend stofdeeltje. En nu zal ik, deeltje stof, met een slechts voorbijgaand leven, mijn wil opzetten tegen de Zijne! Ik waag het de oorlog te verklaren aan de oneindige Majesteit van de Hemel. Dit is zo roekeloos, zo vervloekt vol met trots, dat niemand zich erover dient te verbazen dat zelfs een kleine zonde in de ogen van die kleine mens, inderdaad groot is, wanneer zij bekeken wordt vanuit het geweten van de hemel. 

			Laten we nu eens kijken hoe groot uw en mijn zonden zijn, als we ze alleen in het licht van de ondankbaarheid zien. De Heere onze God heeft ons gevoed van onze jeugd tot op deze dag, Hij was het die de adem in onze neusgaten bracht en die onze zielen in leven hield. Hij heeft de aarde gekleed met Zijn goedheden en ons de mogelijkheid gegeven rond te wandelen door deze schone velden. Hij was het Die ons brood gaf om te eten en kleding om aan te trekken. Daarnaast heeft Hij ons nog vele dierbare zegeningen gegeven, waarvan de volledige waarde pas opgemerkt kan worden als zij van ons worden afgenomen. En ondanks dit alles hebben zowel u als ik doorgezet om al Zijn wetten willens en wetens te breken, we zijn dwars tegen Zijn wil ingegaan. Het was voldoende voor ons om te weten wat Gods wil was, zodat we daar precies tegenin konden gaan. Als we onze geheime zonden in het licht van Zijn genade zien, als we onze overtredingen tegenover Zijn goedheden zetten, dan zullen we inderdaad bekennen dat onze overtredingen zeer groot zijn.

			Let op dat ik niet alleen en slechts alleen tegen hen spreek die zelfs door de wereld beschuldigd worden van grote zonde. Natuurlijk aarzelen we geen moment om over de dronkaard, de hoereerder, de overspeler en over de dief te spreken als over grote zondaars. We ontzien hen niet door te zeggen dat hun ongerechtigheden zeer groot zijn, omdat hun zonden zelfs de grenzen van onze menselijke moraal overschrijden en de wetten van onze wereldlijke regering. 

			Maar vandaag wil ik het juist tegen u hebben, u die er zo fatsoenlijk uitziet, en uw uitwendige gang als u zelf zou wensen. U houdt de sabbat en gaat geregeld naar Gods huis en aanbidt daar God met uiterlijke vormen. Uw en mijn ongerechtigheden zijn zeer groot. Zo op het oog zien ze er niet zo verschrikkelijk uit, maar als we de diepten ervan zouden doorgraven en de ongerechtigheid ervan zien, zouden we van ze zeggen dat zij zeer groot zijn.

			Nogmaals, en ik herhaal het, deze leer kan niemand echt kennen en ontvangen tenzij dat hij het ervaren heeft. Mijn beste lezer heeft u al eens ervaren hoe waar deze leer is: “mijn ongerechtigheden zijn zeer groot”? Ziekte is een verschrikkelijk iets, en al helemaal als zij gepaard gaat met pijn. Als het lichaam tot het uiterste gekweld wordt, zodat onze geest in ons afneemt en wij opdrogen als een potscherf, is dat een verschrikkelijk gevolg ervan. Maar ik houd vol vanochtend, dat ziekte, hoe erg deze ook mag zijn, niets is vergeleken bij de ontdekking van het kwaad van de zonde. Zelf zou ik liever zeven jaar gekweld worden door de meest verschrikkelijke pijn en te kampen hebben met een slepende ziekte, dan dat ik weer zou moeten ontdekken hoe kwaad de zonde is. 

			Sommigen onder u begrijpen wat ik zeg, want broeder, u heeft hetzelfde gevoeld. Er was een tijd dat u heeft gespeeld met uw lusten, dat u met uw zonde dartelde. Toen behaagde het God om u de ogen te openen en u zag hoe verschrikkelijk de zonde is. U herinnert zich de angst van die staat, het leek alsof al de verborgen zonden samenkwamen in een verschrikkelijk en afschrikwekkend schouwspel. Vroeger had u uw overtredingen lief, maar nu walgde u van ze – en van uzelf. Uw overtredingen konden licht vergeven worden, dacht u vroeger. Het waren zaken die snel afgewassen konden worden door berouw, of worden gezuiverd door verbetering van uw leven. 

			Maar nu, nu leek de zonde een alarmerend iets. Het feit dat u uw hele leven hieraan had gewijd, leek uw hele leven tot een vloek te maken. De dood, als u niet had geweten dat uw staat daarna nog erger zou zijn, leek u de hoogste zegening. De dood had u kunnen bevrijden van de zweepslagen van uw geweten, die u onophoudelijk leken te raken met slagen van brandend touw. Misschien dat sommigen onder u hiervan maar een klein beetje gevoeld hebben. Het heeft God behaagd u verlossing te bieden binnen een aantal uren. Ondanks dat moet u toch toegeven dat het uren waren waarin het leek alsof er jaren van ellende in samengebald waren.

			Het was mijn droevig lot om drie of vier jaar de grootheid van mijn zonde te voelen zonder de grootheid van Gods genade te ontdekken. Ik moest door deze wereld gaan met meer dan een wereld op mijn schouders. Ik moest een leed dragen dat groter was dan alle andere leed, zoals een berg groter is dan een molshoop. Nu vraag ik me vaak af hoe het mogelijk was dat ik bewaard werd mijzelf van het leven te beroven, omdat ik op een verschrikkelijke wijze gekweld werd totdat ik de grootheid van mijn overtredingen ontdekte. Toch was ik nog geen grotere zondaar dan een van u hier aanwezig, voor wat openlijke en publieke zonden betreft, maar mijn hart en tong werden blootgelegd en de zonden van de lip en de tong werden ontdekt. Toen wist ik, en ik hoop nooit meer op zo´n droevige school deze verschrikkelijke les te hoeven te leren; “De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot.”

			“Nou”, schreeuwt iemand het uit die op het punt staat zich om te keren, “daar is weinig bemoedigends aan. Dat is voldoende om iemand tot wanhoop te drijven, zo niet tot waanzin.” Vriend, dat is de hele bedoeling van deze tekst. En als ik er plezier in mag hebben om u tot waanzin te drijven, als het waanzin is over uw eigen rechtvaardigheid en over het redden van uw eigen ziel, dan zal ik nog gelukkiger zijn. 

			We keren ons nu van die verschrikkelijke eerste tekst naar de tweede, 1 Johannes 1:7b: “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” Dáár ligt de zwartheid, hiér staat de Heere Jezus Christus. Wat zal Hij ermee doen? Zal Hij ernaartoe gaan en zeggen: “Dit is geen groot kwaad, dit is maar een klein vlekje”? Integendeel, als Hij het ziet, zal Hij zeggen: “Dit is een verschrikkelijke zwartheid, een kwaad dat gevoeld kan worden, dit is een grote ongerechtigheid.” Zal Hij het daarna verdoezelen? Zal Hij een mantel van excuus weven en die om die ongerechtigheid wikkelen? Nou nee, want wat voor soort van bedekking er ook geweest mag zijn, Hij zal die er afhalen. Hij verklaart ook dat als de Geest der waarheid in de wereld is gekomen, Deze de wereld van haar zonde zal overtuigen. Die zal ook het geweten van de zondaar blootleggen en de wond tot op de bodem ontdekken. 

			Maar wat doet Hij dan? Hij doet iets wat vele malen beter is dan het bedenken van een excuus of er op een of andere manier verzachtend over te praten. Hij zal het geheel reinigen, het geheel wegnemen door de kracht en de verdienstelijke eigenschap van Zijn eigen bloed, dat het mogelijk maakt om alle zonde –het maakt niet uit hoe ernstig– te vergeven. Het Evangelie is er niet om de zonde van de mens minder erg te maken. Christenen krijgen geen rust door hun zonden ineen te zien krimpen tot zij in hun ogen erg klein zijn. Het gaat precies andersom, in eerste instantie zien zij hun zonden toenemen en daarna verkrijgen zij vrede doordat zij diezelfde zonde weggeslagen zien worden, zover als het oosten van het westen is. 

			Als we nu in gedachten houden wat ik over de eerste tekst gezegd heb, vraag ik uw aandacht voor de grootheid en de schoonheid van de tweede. “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van ALLE zonde.”

			Laten we eens stil staan bij het woordje “alle”. Onze zonden zijn groot, elke zonde is op zichzelf groot, maar in onze beleving is de ene zonde groter dan de andere. Er zijn overtredingen die de lip van bescheidenheid niet durft te noemen. Vanaf deze kansel kan ik vanochtend uitweiden over hoe verdorven de menselijke soort is in het bedenken van zonden. Het is verbazingwekkend hoe het vernuft van de mens zichzelf schijnt te hebben uitgeput in het bedenken van nieuwe zonden, keer op keer. Natuurlijk is er geen mogelijkheid dat er nog een nieuwe zonde wordt uitgevonden. Maar stel dat het zo was, zou de mens dit op de lange duur niet lukken? Want de mens is uitzonderlijk vindingrijk en slim in het verzinnen van manieren om zichzelf en het doel waartoe zijn Maker hem gemaakt heeft te vernietigen. Er zijn sommige zonden die een duivelse omvang van verdorven vernuft hebben, sommige zonden waarvan het een schande zou zijn om erover te praten, zelfs de gedachte eraan alleen al verschrikkelijk is. Toch staat hier: “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van ALLE zonde.”

			Er kunnen wellicht zonden zijn waarover een mens niet kan spreken, maar er is geen enkele zonde die door Christus´ bloed niet kan worden afgewassen. Heiligschennis, hoe profaan ook; lust, hoe dierlijk ook; begerigheid, hoe ver het ook gegaan is in diefstal en verkrachting; breken met Gods geboden, hoe erg het ook is geweest – al deze en nog veel meer worden weggewassen en verzoend door het bloed van Christus. Op de lange lijst van menselijke zonden, al zou die lijst zo lang zijn als de tijd zelf, is slechts één zonde onvergeeflijk. En die ene zonde is dat een zondaar niet toegeeft dat hij behoefte heeft aan genade. Als die zonde eenmaal is gepleegd, verhardt het hart, wordt het dood en toegeschroeid en wenst het daarna nooit meer vrede met God te zoeken.

			Daarom verklaar ik voor u, trillende zondaar, dat hoe groot uw ongerechtigheden ook mogen zijn en hoe groot uw zonde ook is op de lijst van straffen, hoe ver u ook uw medeschepselen hebt overtroffen in zonde, zelfs al bent u Paulus en Magdalena voorbijgestreefd en iedereen van de gruwelijke daders in het zwarte ras van de zonde, toch maakt het bloed van Christus het mogelijk om al deze zonde af te wassen. Let er goed op dat ik niet licht spreek over uw zonde zelf, die is ontzettend groot. Liever spreek ik verhevener van het bloed van Christus. Hoe groot uw zonden ook zijn, het bloed van Christus is groter. Zijn uw zonden als bergen? Het bloed van Christus is als de zondvloed, dit bloed zal overal vijftien ellen boven staan (Gen. 7:20) en de toppen van uw zonden zullen bedekt zijn.

			Laten we nu het woordje “alle” eens op een andere manier bekijken. Niet alleen nemen we allerlei soorten zonden, maar als omvattende de grote totale massa van zonden. Kom nu eens hier zondaar, u met uw grijze haren. Wat moeten we in dit verband verstaan onder het woordje “alle”? Neemt u eerst maar eens de onmetelijke last zonden mee uit uw jeugd. Die zonden zitten nog steeds in uw botten en uw knikkende knieën getuigen soms tegen de ongerechtigheden van uw jeugd. Toch kan Christus al deze zonden wegnemen. Neemt u verder uw zonden mee van uw volwassenheid, uw overtredingen in de familie, uw fouten in uw zaken, alle misstappen en overtredingen die u hebt gepleegd in de gedachten van uw hart. Neemt u ze allemaal maar mee en voegt u daar meteen maar uw overtredingen aan toe van uw broze ouderdom. Wat een ontzettende berg met zonden is dit! Roert u nu eens in die smerige massa, maar knijpt u eerst uw neus dicht, want er komt een onverdraaglijke stank van af als u een man met een levende en vernieuwde geest bent. Zou u uw eigen dagboek kunnen lezen als u daarin al uw daden had opgeschreven? Nee, want zelfs al zou u de zuiverste van de gehele mensheid zijn, als u uw gedachten zou kunnen lezen, zouden deze u wakker schrikken en zou u zich verwonderen dat u verdorven genoeg bent voor zulke demonische gedachten in uw ziel. Leg ook die allemaal hier en het bloed van Christus kan ze allemaal wegwassen.

			En er is meer dan dat. Komt u toch hier, duizenden die hier vanochtend bij elkaar gekomen bent om naar Gods Woord te luisteren. Wat is het totaal van uw schulden? U bent hier gekomen, mannen van allerlei rang en stand en vrouwen van elke leeftijd, wat is het gewicht van uw gezamenlijke schuld? Zou u het zo kunnen uitdrukken dat een sterfelijke waarneming het geheel zou kunnen bevatten binnen zijn kennis, dan was er sprake van een berg met een voet die oneindig breed was en een top die bijna net zo hoog was als die van de aartsengel. Maar, herinner dat het bloed van Christus, Zijn Zoon, reinigt van alle zonden. Laat het bloed maar toegepast worden aan onze gewetens, en al onze schuld is weggenomen, en voor altijd vergeten. Alle zonden zijn vergeven, er is zelfs niet het kleinste plekje van overgebleven. Zij zijn ook zo zeker weggenomen als Israëls vijanden werden weggevaagd, allemaal verdronken in de Rode Zee zodat er geen een van hen overbleef. Zo werd zelfs de herinnering aan hen volledig weggespoeld. “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.”

			Toch moeten we tijdens het aanprijzen van het bloed nog rekening houden met een ander aspect. Er kunnen sommigen onder u zijn die nu zeggen: “Aha, dat zal mijn hoop zijn als ik kom te sterven, dat in het allerlaatste uur van mijn uiteinde het bloed van Christus mijn zonde zal wegnemen. Nu heb ik rust, als ik maar weet dat het bloed van Christus al deze zonden zal wegwassen, reinigen en zuiveren.” Let op! Mijn tekst zegt niet dat het bloed van Christus zal reinigen –al is dat ook een waarheid– maar het zegt iets veel groters dan dat, namelijk dat het bloed van Christus reinigt, dus dat betekent dat het nu reinigt. En is het mogelijk dat een mens nu wordt vergeven? Kan een hoer nu al haar zonden uitgewist krijgen uit het boek van God, kan ze dat weten? Kan de dief vandaag al zijn overtredingen in de zee geworpen krijgen en kan hij het weten? Kan ik weten dat ik geaccepteerd voor de troon van God sta, een geheiligd wezen, omdat al mijn zonden zijn weggewassen? 

			Jawel, vertelt u het maar tegen de gehele wereld, dat het bloed van Christus u niet alleen kan wassen, maar dat het u nu wil wassen. Bovendien, laat het aan iedereen weten, dat hiervoor duizenden getuigen zijn, die op deze plaats van hun stoel zouden rijzen en zingen:

			Oh how sweet to see the flowing
Of my Saviour´s precious blood,
With a divine assurance knowing
He has made my peace with God

			Zou u er niet alles voor over hebben om nu uw zonden uitgewist te hebben? Zou u uzelf niet over willen geven om voor eeuwig Gods dienstknecht te zijn, als nu uw zonden zouden worden weggewassen? Nu moet u zichzelf niet afvragen “Wat moet ik hiervoor doen om deze genade te verkrijgen?” Stelt u zich toch niet voor dat er van uw zijde enige belemmering zou zijn. U moet zich ook niet voorstellen dat u iets moeilijks moet doen voordat u tot Christus kunt komen. Geliefden! Bedenk dat voor hem die zich schuldig weet, er geen obstakels meer tussen Christus en hem staan. Kom nu dan toch tot Hem, die gehangen heeft aan het kruis op Golgotha. Kom toch nu en word dan gewassen.

			Maar wat bedoelt u dan met komen? Zelf bedoel ik er dit mee: Kom en vestig uw hoop op Christus en u zult behouden worden. Wat wordt er bedoeld met het geloven in Christus? Sommigen zeggen: “Geloven in Christus is geloven dat Christus voor mij gestorven is.” Toch is dat geen toereikende definitie van het geloof. Een arminiaan gelooft dat Christus voor de hele wereld gestorven is. Zijn geloof zal hem niet behouden, omdat hij een onbekeerd mens blijft, en toch gelooft hij.

			Geloven in Christus is vertrouwen op Hem. De manier waarop ik in Christus geloof, en ik kan er op geen andere manier van spreken dan uit eigen ervaring, is eenvoudigweg: Ik weet dat er geschreven staat dat “Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken.” Ik weet zeker dat diegenen tot wie Hij gekomen is om te redden, Hij deze ook zal redden. De enige vraag die ik mezelf stel is: “Kan ik mijzelf onder diegenen scharen van wie Hij verklaard heeft dat Hij ze zal redden?” Ben ik een zondaar? – niet een die het woord gebruikt in een vanzelfsprekende manier, maar voel ik een diep schuldbesef tot in het diepst van mijn ziel? Weet ik mijzelf aangeklaagd, schuldig en verdoemd? Ja, dat weet ik, en ik weet dat ik het weet. Wat ik ook mag missen, ik weet dat ik een zondaar ben, schuldig, bewust schuldig en vaak medeplichtig aan de oorzaak van die schuld. Op dat moment zegt de Schrift: “Want dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om alle zondaren zalig te maken.” 

			And when thine eye of faith is dim,
Still trust in Jesus, sink or swim;
Thus, at His footstool bow the knee,
and Israel´s God thy peace shall be.

			Laat ik mijn volledige vertrouwen zetten op het bloedige offer dat Hij eenmaal voor mij heeft gebracht. Ik zet geen vertrouwen meer op mijn gebeden, gevoelens, tranen, preken, gedachten, bijbellezen of wat dan ook. Ik wens dat ik goede werken doe, maar in die goede werken stel ik geen enkel vertrouwen.

			Nothing in my hands I bring,
Simply to Thy cross I cling.


			Als er ook maar enige kracht in Christus is om te redden, dan ben ik gered. Als er een altijd voortdurende uitgestrekte arm van Christus is en als de Redder Die daar hing “God over allen, van eeuwigheid gezegend” is en als Zijn bloed nog steeds uitgestald ligt voor de troon van God als offer voor de zonde, dan zal ik niet vergaan, tenzij de troon van God omvergestoten wordt en de pilaren van het recht zullen versplinteren.

			Nu zondaar, wat moet u dan doen op deze morgen? Als u uw schuld voelt als een grote last, werp uzelf dan op het offer van het bloed. “Maar nee”, zegt er een “want ik heb mijn zonde nog niet genoeg gevoeld.” Maar uw gevoelens zijn niet hetzelfde als Christus. “Maar ik heb nog niet genoeg gebeden.” Uw gebeden zijn Christus niet en zij kunnen u niet vrijmaken. “Nee, maar ik heb nog niet genoeg berouw gehad.” Uw berouw zal u vernietigen als u het in de plaats van Christus wilt zetten.

			Ik herhaal het nog eens deze morgen dat alles wat u nodig hebt het volgende is – voelt u zichzelf een verloren, verdorven en schuldige zondaar? Werp uzelf dan op het feit dat Christus zondaren redt en rust daarin. Wat! Zegt u dat u dat niet kunt? Dat God u dan toch geloof zou mogen geven om, zwemmend of zinkend, uzelf daarop te werpen. 

			“Maar”, zult u nu voor de allerlaatste keer zeggen, “misschien ben ik wel niet zo een zondaar.” Dat kan waar zijn, maar een zondaar bent u, en God heeft nog nooit een zondaar afgewezen die verlossing zocht bij Jezus. Zoiets is er nog nooit gebeurd, al denkt de zondaar dat soms wel eens.

			Kom, want het kruimeltje ligt onder de tafel. Ook al bent u geen hond, kom maar en eet het op, zelfs voor een hond is het een privilege. En de genade die groot voor u is, is slechts een kruimel voor Hem Die het uitdeelt – kom dan en neem het maar. 

			Christus zal u niet afstoten. En al zou u de grootste onder de zon­daren zijn die ooit geleefd hebben, stel eenvoudigweg uw vertrouwen op Hem en u kunt nooit verdelgd worden, als God God is en de Bijbel het boek van Zijn waarheid. De Heere helpe een ieder van ons om eerlijk tot Christus te komen. Zijn Naam zij eeuwig eer.

			Amen.

			Het verlossende bloed

			En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn. Exodus 12:13a 

			U herinnert zich dat we de laatste zondagmorgen spraken over de getuige in een kind van God. We probeerden aan te tonen dat gelovigen geen anderen nodig hadden om hen ervan te verzekeren dat hun zonden vergeven zijn. Dat gelovigen uitstekend konden zonder de absolutie van een priester en dat zij van hun zaligheid overtuigd konden zijn los van zo´n geestelijke vader. Dit kan omdat zij het bewijs hiervan zien in hun eigen zielen door het geloof in de Heere Jezus Christus. We zullen vanmorgen verder niet meer spreken van die armzalige bedrieger, de priester, omdat hij het niet waard is om te overdenken. We zullen doorgaan met de getuige die de Heere heeft gegeven aan Zijn volk voor wat hun veiligheid in Jezus Christus betreft. Dat de Heilige Geest ons zou willen helpen terwijl we mediteren over een van de meest vitale onderwerpen die in het hart van het waarachtig geloof liggen.

			Sommigen, zoals we al zeiden, hebben een teken van hun veiligheid van een mens nodig, iets dat niets voorstelt als zij het krijgen. Iets dat het ook niet waard is om gevraagd te worden.

			Anderen wensen het te krijgen van God in de vorm van een teken of een wonder, of zij willen niet geloven. “Toon mij toch eenmaal een teken”, is een gebed dat vaak op een verkeerde manier gebeden wordt. Zij wensen een speciale handeling van de voorzienigheid, een opmerkelijke droom of een apart gevoel. God daarentegen zegt tegen hen die een teken begeren: “En dat bloed zal u tot een teken zijn”. Wat kunnen we dan nog meer wensen? Alle hemelse legerscharen zouden ons niet beter kunnen verzekeren, al zou ieder van hen afzonderlijk een bericht voor ons uit de hemel brengen.

			Het beste bewijs van de hemelse liefde is het kruis. De sterkste van alle bevestigingen van zekerheid, de zekerste van alle pleitgronden en beloften en het beste teken van genade dat een mens mag vasthouden, is het gesprenkelde bloed, waarmee hij verschoond is van alle zonde. “En dat bloed zal u tot een teken zijn.”

			Voordat we dieper op dit onderwerp ingaan, laten we er acht op slaan dat het bloed dat een teken was voor Gods volk niet slechts bloed was dat vergoten was door het offer van een volkomen lam. Dit bloed moest opgevangen worden in een bekken en werd door het hoofd van het huisgezin in zijn hand genomen en als vergoten voor hem beschouwd. Daarna werd het bundeltje hysop geweekt in het bloed en het bundeltje werd op de bovendorpel en de deurposten gestreken. Door het zo toe-eigenen van het bloed werd het een teken. Door een toeëigenend geloof moeten wij Christus onszelf eigen maken, we moeten, om het met één woord te zeggen, geloven in het zoenoffer van Christus dat Hij gebracht heeft, omdat een zoenoffer waar wij niet in geloven nooit een zoenoffer voor ons kan zijn. Onze Heere Jezus heeft Zijn leven voor ons afgelegd, maar hij die niet in Hem gelooft, zal nooit enig deel krijgen aan een van de zegeningen van Zijn dood.

			Het gesprenkelde bloed bewaarde het huis der Israëlieten en het is het bloed van Jezus dat wij accepteren, vertrouwen en toepassen op onze gewetens, waardoor wij van de dood bevrijd worden. Deze besprenkeling werd daarnaast ook op een bijzonder publieke manier toegepast. Het was de bedoeling dat de bovendorpel en de twee deurposten hiermee bestreken werden, zodat iedere voorbijganger het kon, ja moest zien. Zo wordt ook de zaligheid niet alleen voorgesteld door geloof, maar ook door belijden met de mond. “Hij die met zijn hart gelooft en zijn mond belijdt ter zaligheid.” Zoals deze belofte aan het eind van het Markus-evangelie niet stelt: “die gelooft zal zalig worden”, maar: “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden” (Mark. 16:17a). Want als wij in Christus geloven, hoeven wij niet bang te zijn om Hem te belijden. Schaamte over het geloof moet door de oprechtheid verdwijnen.

			Een waarachtig geloof in onze Zaligmaker moet zo overtuigend in ons leven zijn, dat het kan worden beschouwd als iets dat gedrukt is, of niet. Als het goed is, willen we ook dat het gezien wordt. Ja, het moet zelfs het meest zichtbare in ons leven worden, onze ziel en zaligheid, dat wij inderdaad in onze Zaligmaker Jezus Christus geloven. Dat ieder van mijn hoorders het kruis toch zou gebruiken tot het daartoe bestemde doel! Het verdriet me te moeten zeggen dat er onder u zijn van wie gezegd moet worden:

			Is it nothing to you, oh that you pass by,
Is it nothing to you that Jesus should die?

			Het Lam is geslacht, maar u heeft nog nooit het bloed opgevangen, u heeft nog nooit met de hysop van het geloof gesprenkeld, en dus bent u niet gered. Wat wens ik u toch toe dat u zou kunnen zeggen: “Mijn geloof is in het plaatsvervangend werk van Jezus”. Ik wens, ja echt ik wens dit gezegende lied nu te zingen en met heel mijn hart in te drinken, en ik wens u van harte toe dit mee te zingen:

			Complete atonement thou hast made,
And to the utmost farthing paid
Whate´er thy people owed;
Nor can his wrath on me take place,
If sheltered in thy righteousness,
And sprinkled with thy blood?

			Maar nu terug naar de tekst. Het bloed van Jezus Christus is voor christenen een teken. Om alle facetten daarvan te belichten, moeten we vijf woorden noemen: 

			het is een onderscheidend teken,
het is een verzekerend teken,
het is een zeker teken,
het is een liefdesteken,
het is een herkenningsteken.


			Een onderscheidend teken. Het bloed zal u tot een teken zijn. Als u die avond daar in Egypte zou zijn geweest, kon u zo zeggen waar de Israëlieten woonden, omdat daar het teken van het bloed aan de posten zat. Ook de woonplaats van de Egyptenaar kon u aanduiden, want deze wist niets van het teken. Er is niets wat een christen zo onderscheidt als het bloed van Christus. Waar het bloed niet wordt geloofd of geprezen, hebt u een dood christendom, want “het bloed is het leven ervan”. Een bloedeloos Evangelie is een levenloos Evangelie. Als de boetedoening ontkend, bedekt of verspild wordt of niet de eerste plaats krijgt, dan is het leven uit de leer gegaan die verkondigd wordt.

			Maar wij, broeders, dragen dit teken, het zegel van het bloed. Onze religie heeft door de eeuwen heen een aantal dezelfde kenmerken gehad. Zij is open voor een wereld vol tegenstand en vreemd voor aardse geesten. Zij heeft altijd onder vuur gelegen en zal dat ook altijd blijven, omdat wij geloven dat onze zonde de dood verdient. 

			Wij geloven niet dat de vergeving een kleinigheid of slechts een misdrijf van de minst ernstige soort is. Wij weten dat de zonde een dodelijk misdrijf is, met als enige rechtvaardige straf de dood. Als de Heere zegt: “De ziel die zondigt zal zekerlijk sterven”, dan zegt ons geweten van harte “amen” op de straf van de Allerhoogste.

			Het bloed op de deurpost betekende dat degenen die daar woonden, beleden dat zij het net zo goed verdienden te sterven als de anderen. Maar het bloed gaf ook aan dat zij slechts behouden waren door het bloed van het paaslam. Het teken van karmozijn was een belijdenis van de woestijn van de dood. 

			Iedere gelovige voelt op gelijksoortige wijze dat zijn zonden groot en afschuwelijk, verschrikkelijk en overvloedig zijn. Hij onderschrijft geen enkele theorie die de straf van de mens probeert te bagatelliseren. Mensen die de straf proberen af te zwakken en pogen de zonde te vergoelijken, vinden bij hem geen gehoor. Hij noemt de zonde geen vergissing, fout of tekortkoming. Al deze termen heb ik de laatste tijd door mensen horen gebruiken die zeiden: “Arme, ongelukkige man! Zich zo vergissen, zoekend naar het licht en God achternaroepend in de duisternis; wat erg dat hij zo moet lijden. Natuurlijk zal God niet zo hardvochtig zijn om hem voor eeuwig te straffen.” Maar er is geen aantrekkingskracht in ons in dit soort argumenten. Wat wij hebben, dat is de gruwelijke neiging tot zondigen en het goddelijk recht dat verklaart dat de zondaar in de eeuwige straf zal blijven. Onze God is recht en Hij neemt wraak op onze zonde. De God, die alle eerstgeborenen in Egypte versloeg en de Farao in de Rode Zee liet verdrinken, is de God die wij aanbidden. En als we voor Hem buigen, dan geven we toe dat Hij hetzelfde met ons zou gedaan mogen hebben in rechtvaardigheid en ons daarmee voor altijd te vernietigen. Het teken van het bloed is een bevestiging dat ook wij de doodstraf in ons dragen en dat wij niet op onszelf durven vertrouwen. 

			Wij zijn gelijkwaardig genoeg om in plaatsvervanging te geloven. Het bloed op de bovendorpel zei: “Hier is al iemand gestorven, in onze plaats.” We geloven en berusten ook in deze waarheid, dat Christus gestorven is, “de Rechtvaardige voor de onrechtvaardige, om ons tot God te brengen.” Wij geloven dat “Hij een vervloekte voor ons is geworden, gelijk geschreven is, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt.” 

			Het geloof in de grootte van de zonden maakt het verschil tussen christenen en Farizeën en alle anderen die zichzelf rechtvaardigen. Het geloof in plaatsvervanging scheidt christenen van alle soorten filosofische aanbidders van het Evangelie die graag Christus als voorbeeld zouden willen zien, maar die niet Zijn verzoenend sterven kunnen verdragen. Zij zullen met u spreken over leven in de geest van Christus en de kracht van zijn leraar-zijn, maar zij wijzen Zijn plaatsvervangend sterven af. 

			Wij onderschrijven ook de lakse theologie niet die zegt dat Christus het een en ander heeft volbracht, dat dan weer op een of andere manier, tot op zekere hoogte, is verbonden met de zaligheid van mensen.

			Wij houden als belangrijkste waarheid dat Hij onze Plaatsvervanger is. En dat Hij in die plaats de doodstraf heeft geleden, het goddelijk recht heeft vervuld en dat Hij daarnaast ook aan Zijn heilige wet heeft voldaan. Wij geloven dat Hij de straf heeft gedragen die onze zonde voortbracht, of datgene wat vanuit de volmaaktheid van Zijn Persoon hieraan gelijk was. Mijn broeders, dit zal altijd worden aangevallen, maar het is de hoeksteen van de evangelieverkondiging. Zoals bij Waterloo het gevecht geconcentreerd scheen rond het kasteel van Hugoumount, zo concentreert zich dit conflict rond de waarheid van de verzoenende dood van onze grote Plaatsvervanger. Maar we zijn niet van plan om een duimbreed te wijken, noch om onze terminologie aan te passen. Waar wij voor staan, dat is de letterlijke plaatsvervanging van Jezus Christus in plaats van Zijn volk en Zijn uithoudingsvermogen om de straf en dood in hun plaats te dragen. Van dit standpunt zullen wij geen millimeter afwijken. Zelfs de term “het bloed”, waarvoor sommigen terugdeinzen uit terughoudendheid, zullen wij niet ophouden te gebruiken. Wie daar ook tegen in opstand komt, het is het meest essentiële deel van de kracht van Gods verlossing. Wij leven onder het zegel van het bloed en verheugen ons erin dat Jezus Zijn ziel voor ons heeft uitgegoten toen Hij de straf van velen droeg.

			Maar we geloven nog veel meer (wat voor sommigen van ons vreemd mag lijken), dat wij in Christus gestorven zijn. De Israëliet wist precies dat wanneer de engel door Egypte ging hij een leven zou eisen bij ieder huis. Daarom streek hij het bloed aan de deurpost, om als het ware te zeggen: “De eerstgeborene is hier gestorven.” Het lam is gestorven in plaats van de eerstgeborene, en daarom is eigenlijk de eerstgeborene gestorven. Er is geen reden tot wraak, omdat er al is gewroken. 

			Dus toen Jezus stierf, stierven al zijn uitverkorenen in Hem en hun zonden werden verzoend op de dag dat Hij aan het vloekhout hing. Toen heeft Hij het losgeld voor velen verdiend. Hoe kunnen wij sterven? Wij zijn al in Hem gestorven en we zijn met Hem begraven, doordat wij met Zijn gezegende Persoon verbonden zijn. Dit is een dierbare waarheid, en zij die dit geloven zijn daardoor behouden in onderscheid van de rest van de mensheid.

			Als we dit geloven, dan komen we direct tot de conclusie dat wij veilig zijn, omdat als de Israëliet eenmaal het bloed aan de deurposten had gesmeerd, hij binnenging om feest te vieren en niet om te kniezen. Hij ging naar binnen om het lam te eten waarvan het bloed gesprenkeld was, en om aan tafel te gaan staan, de lendenen omgord. Dit alles gebeurde niet in de verwachting om te sterven, maar om door te gaan in een land dat de Heere zijn God hem zou geven. Dit is het onderscheiden teken van een christen: dat hij zichzelf gered weet. En daarom kan hij feest vieren, zijn Heere prijzen en, de lendenen omgord, verwachten om binnenkort geroepen te worden naar het land dat de Heere voor hem bereid heeft. Om dat land te beërven en daar voor eeuwig in te leven.

			Anderen zijn niet gered of durven niet te belijden dat ze het zijn. Zij hebben gemeen dat zij een heleboel hebben moeten doen voordat zij zich gered mogen weten, maar zij weten niet van huidige zegen. Of als zij denken gered te zijn, dan beelden zij zich in dat de voortgang van hen afhankelijk is. Zij beweren dat er naast het gesprenkelde bloed nog iets nodig is. 

			De Israëliet wilde niets naast het bloed, hij was er volkomen tevreden mee. Op dezelfde manier vergaat het de gelovige. Hij gelooft in het feit dat Christus in zijn plaats is gestorven, hij is verheugd te weten dat hij volledig in Hem mag leven en dat hij aangenomen is in de Geliefde. Hij wacht totdat de dagvaarding zal komen en hij geroepen wordt in dat heerlijke land, waar Christus al heen is om het voor hem te bereiden.

			De Israëliet in Egypte heeft dit onderscheid duidelijk gemaakt. Zoals we gelezen hebben, streek hij het bloed aan de bovenste rand en de twee deurposten. We lezen in de Openbaring van Johannes dat zij die het teken van het beest hebben, dit soms aan hun voorhoofd dragen, maar ook aan hun rechterhand. In tegenstelling hiermee is degene die het teken van God ontvangt, want hij krijgt het in zijn voorhoofd, niet in de hand, waar hij het wellicht in de handpalm kan verbergen.

			Er is wel eens juist opgemerkt dat er een achterdeurtje tot de hel is, maar dat dit niet voor de hemel geldt. De weg naar de hemel is de koninklijke weg, een weg die niet gemaakt is om te verbergen, maar een weg voor eerlijke reizigers die niets te verbergen hebben. Gelovigen moeten gezien worden omdat zij het licht der wereld zijn. Toch zijn er nog die de hemel willen binnengaan door de achterdeur en die de Heere alleen ’s nachts willen dienen. Zo kan het niet zijn. Strijk het bloed waar iedereen het kan zien en laat mensen weten dat je een gelovige bent in het zichtbare offer van de Heere Jezus Christus. Of ze het willen horen of niet, laat ze weten dat dit je gehele verlossing is en dat dit jouw enige wens is. Ik had het genoegen in de Leeuwenstad in Rome te komen, korte tijd nadat de Italiaanse troepen haar in bezit hadden genomen en ik nam waar dat ieder huis een opvallend merkteken had in de vorm van het wapen van het koninkrijk van Italië en de naam Victor Emmanuel. De inwoners waren er niet blij mee, maar op iedere deur kon je lezen: “Victor Emmanuel, koning van Italië”. Dit gaf aan dat zij blij waren verlost te zijn van de overheersing van de paus en hun steun te kunnen betuigen aan de constitutionele koning. Als mensen dit wapenschild overal aanbrachten voor een menselijke vorst en de aardse vrijheid die hij bracht, dan zouden u en ik die in Jezus geloven toch zeker verplicht zijn het bloedrode teken te laten zien en het altijd op een opvallende plek te laten zitten.

			Laten anderen de priester maar geloven, wij geloven in Jezus. Laten anderen maar op hun eigen werken vertrouwen, wij vertrouwen in het gesprenkelde bloed. Laat anderen maar op beelden en gevoelens betrouwen, of op discipline en ontwikkeling, wij geloven alleen in Jezus Christus en in Hem alleen. Zo nagelen wij aan de mast de bloedrode banier van Zijn verzoenend offer.

			My Faith is built on nothing less
Than Jesus´ blood and righteousness,
I dare not trust the sweetest frame,
But wholly lean on Jesus´ name.
On Christ, the solid rock, I stand,
All other ground is sinking sand.

			Tot zover het bloed als een onderscheidend teken.

			Ten tweede: het bloed was een verzekerend teken. Als we een goede vriend een plezier willen doen, dan zeggen we tegen hem: “Je kunt er zeker van zijn dat ik het zal doen, hier is een teken van mijn geloofwaardigheid.” God gaf aan Zijn volk het teken van de besprenging, als een teken dat Hij ze veilig door zou helpen. Zeker, hoe meer de Israëliet op dit teken zag, des te meer rust hij zou vinden, omdat hij zou zeggen, “God heeft dit volkomen lam in onze plaats gesteld. Nu we zien dat Hij een lam heeft aangewezen en het lam is geslacht, mogen we er gerust op zijn dat Hij niet terug zal komen op de plaatsvervanging die Hij Zelf geboden heeft, en dus zijn wij veilig.” 

			Welnu, ik zou graag willen dat u eens een paar minuten zag op het bloed van Christus, en dan juist u die enige angst of twijfel hebt, en zag hoe voortreffelijk het is om een verzekerend teken te zijn voor uw geweten, op dezelfde manier als het lam dat was voor de Israëlieten. Bedenk dan eerst wat het was, het bloed, het teken van lijden. Uw zonden verdienen een lijden, Christus heeft geleden voor de zonden. Bedenk u eens wat voor lijden Hij heeft verdragen, wat voor tegenspraak van zondaren en wat voor een verlating van Zijn Vader. Denk in wat voor lichamelijk lijden Hij heeft moeten dragen, maar vergeet ook niet dat Zijn geestelijk lijden nog vele malen groter was. Ga naar het donkere Gethsemané, ga naar het schaamtelijke Gabbatha, ga naar het dodelijke Golgotha. Als u uw Heere ziet en dat wonderlijke schouwspel van lijden in ogenschouw neemt, voelt u dan niet dat Hij uw zonden kan wegnemen, en als Hij zo verschrikkelijk geleden heeft dat u dat niet meer hoeft te doen? God heeft een verzoening aangenomen die genoegdoet aan Zijn rechtvaardigheid. Die ene, ten hemel schreiende uitroep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”, toont hoe scherp de pijnscheuten waren waarmee onze hoop geboren werd.

			Maar denkt u eens verder, het bloed betekent niet alleen het lijden, maar ook de dood, want onze Heere kon alleen de zonde wegnemen door te sterven. Al Zijn tranen, heel Zijn heilig leven, zelfs al Zijn pijnlijk lijden, dit alles was niet voldoende om de zonde teniet te doen, alleen de doodstraf was genoeg. God had de dood als straf voor de zonde in het vooruitzicht gesteld, en Jezus stierf. Zie Hem dan sterven, zie HEM dan sterven! Was er ooit zulk een spektakel? Iedere druppel die uit Zijn doorboorde handen loopt, roept het uit: “Veiligheid voor de gelovige! De vrijkoopsom is betaald.” De wond in Zijn zijde spreekt overduidelijk tot onze harten, zoals de mond van de liefde: “Genoegdoening, verzoening, eeuwige liefde!” Ik kan dat gebogen hoofd niet zien en die ogen die in de dood staren en dat dierbare lichaam dat beneden in de graftombe gelegd zal worden, zonder te denken: “Als Christus daar is gestorven, moet er een oneindige genade zijn voor de zondige zonen onder de mensen.” Denk hieraan en ik bid tot God de Heilige Geest om u naar de zoetheid en rust te leiden die in dit teken is. 

			Maar denk er ook aan dat u niet alleen rust in het lijden en de dood, maar in de uitnemendheid van de Persoon die zo heeft geleden en gestorven is. Vraag uzelf eens af Wiens lijden en dood dat zijn! In het geval van de Israëliet ging het om een volkomen lam. In uw en mijn geval om het volkomen Lam Gods. Broeders, denk eens aan het leven van Christus in Zijn onschuld en opofferingsgezindheid. Heeft u ooit gehoord van zo´n heilig leven, is er ooit zo´n heilig persoon gestorven gelijk Hem? Maar Hij was God, “waarachtig God uit waarachtig God”. De handen die daar doorboord werden, hebben de ziekte geheeld door eenvoudigweg de zieke aan te raken, en de vastgenagelde voeten hebben de zee betreden. Die gesloten dode ogen hadden tot in het diepst van mensenharten gekeken en die stille lippen hadden ooit wonderen gesproken. Het was God Zelf Die daar op dat bloedhout verzoening voor zonde offerde tegen Zichzelf. Daar moet wel kracht in een dood als zo een zitten om de zonde weg te doen. Belijdt u niet dat dit zo is? Is het voor u geen teken vol rust?

			Bedenk goed dat het niet slechts een lam was, maar het Lam Gods. Daarmee wordt bedoeld dat wanneer de Israëliet dat lam slachtte, hij datgene deed wat hem door God was opgedragen. Toen Jezus in onze plaats stierf, deed Hij dat niet als een Zaligmaker in spe, maar als de Aangewezene door God Zelf. Nu, als God de verzoening aanwijst, moet Hij haar ook accepteren als zij gebracht wordt. 

			Zeker als Hij gezegd heeft dat Christus in onze plaats moest sterven, als Hij “op Hem gelegd heeft de straf die ons de zonde aanbracht”, dan moet de verzoening aangenomen worden, omdat God Zelf haar gesteld, voorzien en verordend heeft. Hoe heerlijk vind ik het om hierin te rusten. Ik voel wanneer ik opkijk naar mijn geliefde Heere, en ik wens dit nog meer te mogen doen, alsof ik tegen de gerechtigheid van God zou kunnen zeggen: “Wat kunt u nog van mij eisen? Vertegenwoordig ik niet voor U al wat u kunt vragen – een dode? Ik breng voor U een Dode Die U Zelf aangewezen hebt, ik weet dat U het niet zult weigeren.” Dit is een van de zoetste delen van de verzoening en het vult het teken met verzekering.

			Een andere gedachte, die zeker zo zoet is, is dat het teken was dat het bloed vergoten was. Het gaat niet om te vergieten bloed, maar om vergoten bloed. Het lam was al geslacht, het warme bloed namen ze om de deurposten mee in te smeren en dan was het allemaal gebeurd. Ook u en ik mogen in een offer rusten dat voltooid is, niet in een offer dat nog gebracht moet worden. Een volbracht offer, niet een offer dat nog bezig is geofferd te worden, zoals volgens de anglicaanse paperij nog in zovele kerken rookt. Een volkomen offer, omdat “Hij hen door een offerande voor eeuwig apart had gezet”. Er is geen doorgang van het offer van Christus door het offer tijdens de mis, het is een schaamteloze leugen tegen de almachtige God. Christus Zelf verklaart dat Hij, toen Hij Zichzelf eenmaal geofferd had, voor eeuwig aan de rechterhand van de Majesteit in de hemelen zat. Met dat woord “Het is volbracht!”, heeft Hij een eind gemaakt aan alle offers en verzoeningen om vergeving voor de zonde te krijgen. Die zijn niet meer nodig, omdat één dood die heeft vervuld.

			Geliefden, wat voor vreugde is er? Lijden, het lijden tot de dood, het lijden van de Zoon van God, een lijden dat door God Zelf was aangesteld om het overgedragen offer te zijn en een lijden dat geheel en al af en perfect is! Laat ons naar het teken kijken en laat vanaf nu voor altijd onze harten vrolijk in ons zijn. Ooit gaf een van onze koningen een ring aan zijn geliefde, en hij zei: “Ik weet dat morgen tijdens de kerkvergadering een aanklacht van ketterij tegen je zal worden ingebracht. Maar als je binnenkomt en hen beantwoordt, hoef je niet bang te zijn. Als je jezelf in het nauw gedreven voelt, hoef je niet verder te gaan, laat hen de ring zien en zij zullen stoppen.” Zo is het ook met ons: de Heere heeft ons het dierbare bloed van Christus gegeven om als een diamanten ring te zijn om onze vinger. Nu weten we daardoor hoever ons geweten mag gaan en hoever de beschuldigingen van de satan mogen gaan. Het enige wat we te hoeven laten zien is het teken, en verdere beschuldigingen worden gestaakt. “Hij die in Hem gelooft, is niet verdoemd”, en kan het ook niet worden. God kan en wil niet terugkomen op Zijn belofte, het bloed is de waarachtige verzekering van de veiligheid van alle heiligen.

			Ten derde, dit is een zeker teken. In het algemeen duiden tekenen iets aan, er wordt iets door een teken gesuggereerd. Nu, ons teken van het bloed betekent vier dingen. Als de Jood het bloed op de bovendorpel en de deurposten streek, bedoelde hij verlossing. Door dat te doen, zei hij als het ware: “Wij zijn verlost door bloed, de mensen die in dit huis wonen zijn vrij, ze waren slaven maar ze zijn verlost. Morgenochtend zullen zij uitgaan en de oude Farao en zijn hele leger kunnen hen niet tegenhouden.” Dat is precies wat het bloed van Jezus Christus ons wil zeggen. We zijn gekocht en betaald en we zijn vrije mensen: als de Zoon ons heeft vrijgemaakt, dan zijn we ook vrij. “O Heere, ik ben Uw dienaar, ik ben Uw dienaar, U heeft mijn banden verlost. U heeft mij uit de gevangenis uitgebracht, vanachter de ijzeren tralies, en al mijn kettingen verbroken, Uw gesprenkelde bloed verklaart het.”

			Het bloed gaf ook aan dat degenen die onder dat teken woonden bij God hoorden. Het was het teken van het eigendom van de Heere: “U bent niet van uzelf, u bent duur gekocht.” Hij Die ons verlost heeft, hoort ons ook te bezitten. Toen het bloed ons had gekocht, heeft het ons apart gezet om voor eeuwig het eigendom van de Verlosser te zijn. 

			Als u ooit denkt aan hoe Jezus gekruisigd werd, denk uzelf dan eens in dat u gekruisigd bent aan deze wereld. Alsof u niet meer aan uzelf toebehoort of aan de zonde of de satan, niet langer gebonden door wereldse gewoonten, modes, spreuken en wetten; maar onder de wet van Christus, voor God bent u een vrij mens. Geef dan de leden van uw lichaam over aan Zijn dienst, gebruik ze als dienaren voor gerechtigheid, omdat u gekocht bent, geest, ziel en lichaam. En u bent niet gekocht met vervalsbare zaken als goud en zilver, maar met het dierbare bloed van Christus als een volkomen Lam, zonder enig gebrek. Dit teken heeft onze verlossing verzekerd, maar ook Gods eigendom van ons.

			Dit teken betekent ook aanneming. Hij die het bloed van Christus op zich heeft laten sprenkelen, doet dat om aan te geven wat voor hem nodig is om voor de Heere de kunnen staan. Er is een oorlog geweest, een gewonde soldaat komt thuis en hij gaat in het huis van ouders die een zoon in het leger hebben. Hij vraagt: “Woont die en die hier?” Ja. “Kan ik hem spreken?” Zeker. “Ik heb een brief van uw zoon, die ik achtergelaten heb in het leger, hij was mijn beste vriend.” Bent u er zeker van dat u zo´n brief heeft? De man ziet er onverzorgd uit, zijn uniform is verscheurd en het is hem aan te zien dat hij geen geld heeft, maar hij antwoordt: “Ja, ik heb een brief van uw zoon”. Hij zoekt in zijn zakken naar de brief maar kan hem niet vinden. De heer des huizes is boos en antwoord: “Het heeft geen zin om ons hier lastig te komen vallen met je verhalen, je houdt ons voor de gek”. Nog steeds zoekt de soldaat in zijn zakken en ten langen leste haalt hij er iets uit.

			Jawel, daar is het teken voor de vader in het handschrift van zijn geliefde zoon. In de brief staat: “Vader, dit is een trouwe medestrijder van mij en ik wil dat u hem goed behandelt als hij thuiskomt, vanwege mij. Zeg tegen moeder dat als zij iets voor hem doet, het voor mij hetzelfde is alsof ze het voor mij deed.” U begrijpt hoe goed deze soldaat ontvangen wordt door het zicht op het teken. Hetzelfde gebeurt er als wij het bloedteken laten zien, dan zeggen we tegen de Heere: “Hier is het teken dat wij Jezus´ vrienden zijn.” Dan ziet de Heere niet op de lompen waarin wij vanwege onze natuur zijn gewikkeld, maar dan ziet Hij op het teken van Zijn Zoon, het bloed, en accepteert Hij ons vanwege Zijn Zoon. Is er een zekerder en duidelijker teken te wensen? Als wij gereinigd zijn in het bloed van Jezus Christus, zijn we aantrekkelijk door Zijn aantrekkelijkheid, en dierbaar in het hart van God omdat Zijn Zoon dit is.

			Ja geliefden, het betekent nog meer: perfecte veiligheid. Zodra het bloed op de deurposten was gestreken, was iedereen in dat huis volkomen veilig. De verderfengel kon hen niet doden, want als hij dat zou doen, dan zou hij zijn Meester slaan en de Heere van de engelen beledigen. Zijn zwaard te gebruiken terwijl het heilige schild tentoongesteld was aan de buitenwereld was hetzelfde als tegenstand te bieden aan Gods eer, en dat zou geen enkele van Gods engelen ooit doen. Broeders, er is geen schild voor een schuldige ziel dan het bloedrode schild van de verzoening. Sta aan het purperen kleed van verzoening en de grote hagelstenen van wraak zullen nooit op u vallen, u zult veilig zijn als Christus´ zoenoffer tussen u en God instaat. U ziet dus dat het gesprenkelde bloed een bijzonder zeker teken is.

			Toen ik een tijdje terug eens door een stuk bos ging dat overgroeid was met jonge twijgjes en kleine boompjes, merkte ik op dat sommige hiervan met een rood kruis waren aangegeven. Ik kwam erachter dat de houthakkers al dat jonge hout wilden gaan kappen om de grond geschikter te maken voor betere groei van timmerhout. De boompjes met een rood kruis waren bestemd om grote eiken te worden. Op dit moment zie ik in gedachten die rode tekens op die eiken, en daar komen de houthakkers om alles af te hakken met hun bijlen en pikhouwelen. Al het kreupelhout gaat eraan en er vallen ook heel wat kleine boompjes, maar zij stoppen bij de gemarkeerde bomen. Die mogen niet geraakt worden, zij moeten gespaard blijven, door de rode kruizen blijven zij bestaan. Zo is het met u en met mij als wij weten van het sprenkelen van het bloed, dan zegt de Heere niet alleen: “Laat ze dit jaar met rust”, maar Hij zal tot de vernietigers zeggen: “Kom niet aan hen op wie het teken is.” Door dit teken zult u weten dat u mag leven en niet zult sterven. Zoals Rachab moeten we ons scharlaken koord uit ons raam hangen, en als heel Jericho valt met een oorverdovend geraas, dan moet ons huis blijven staan, omdat de rode draad het voor altijd redt.

			Het bloed is een liefdesteken. Het bloed is een teken van een oude liefde, omdat het nu al meer dan achttien eeuwen terug is vergoten. Ach mijn ziel, de Heere heeft u van oudsher een teken gegeven dat u Zijn grote liefde voorzet waarmee Hij u heeft liefgehad, zelfs toen u nog dood in overtredingen en zonden was. Voordat u geboren was, is het bloed vergoten. Dat is vandaag het teken en zegel van een eeuwigdurende liefde.

			Het is een teken van een intense liefde. Het is een zegel dat genomen is van het hart van Christus en het vertegenwoordigt geen liefde van de lip, maar een liefde die opwelt uit de ingewanden van de Verlosser. Het was een liefde uit het binnenste van Zijn hart, dat geraakt werd door de wrede speer. Wat een teken is dit toch, een teken dat niet genomen wordt van de lelies uit de tuin van mijn Heere, niet de juwelen van Zijn kroon, zelfs geen haar van Zijn hoofd, maar genomen van het binnenste van Zijn ziel. Genomen uit het Heilige der Heilige, het hart van Immanuël, God met ons. Ach gelovige, omdat u zulk een teken heeft, zou u eerder bereid moeten zijn te sterven dan te twijfelen aan de liefde van de Heere.

			Het is een teken van almachtige liefde, omdat het bewijst dat Hij Die het gaf een overwinnende vlam van liefde bezat, die zelfs vele wateren niet konden uitblussen, zelfs de dood niet. Kijk, Hij geeft u het bloed dat het teken is van Zijn dood, Zijn dood voor u, en dus het teken dat Hij ten grave ging voor u. Draag het teken dicht bij uw hart, bid ik u, want het is het duurste wat er ooit gegeven is door de hand van de liefde. O, U die de meestgeliefde zijt, U heeft ons tot het eind liefgehad, omdat U van ons heeft gehouden tot de dood.

			Het is ook een teken van een goede, alwetende liefde, omdat het laat zien dat de Heere onze zonden kent en die allemaal vergeven heeft. Als Hij het bloed geeft, doet Hij zoveel alsof Hij zegt: “Mijn kind, ik weet hoe slecht je bent, want Ik heb de straf daarop gedragen. Ik ken uw zonden, maar u hoeft er niet meer over in te zitten, want Ik heb ze weggenomen en ze geworpen in de diepten der zee.” Door dat teken weten zondaren dat hun schuld is vergeven en dat zij in het oog van de Heere volkomen rechtvaardig zijn omdat Hij hen gewassen heeft van alle zonden. De dag is aangebroken dat als hun zonde gezocht zal worden zij niet gevonden kan worden, zij zal zelfs niet meer bestaan omdat het bloed hen witgewassen heeft.

			En het is het teken van een onbegrensde liefde, die niets kan weigeren aan de vrager. “Hij Die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem heeft overgeleverd om ons te redden, zal Hij ook niet met Hem aan ons alles geven?” Als u het bloed van Zijn geliefde Zoon ontvangen hebt, wat zal de Heere u dan nog ontzeggen? Denkt u dat de Heere u nog aanvullende zegeningen zal ontzeggen als Hij u al het bloedende hart van Jezus gegeven heeft om u te verlossen? Denkt u dat Hij u zonder water en brood zal laten of zonder kleding om u te bedekken, als Hij het juweel van de ziel gewonnen heeft, het heerlijkste van Zijn hart aan u gegeven heeft? Prijs het teken van Zijn liefde en kijk ernaar tot uw ziel weent van pure vreugde. Gezegend is de man tegen wie God heeft gezegd: “Het bloed zal u tot een teken zijn.”

			Ten slotte is het bloed een herkenningsteken. De mens die dit teken ontvangen heeft, is bij de engelen bekend als een van het leger der gezalfden die zij dienen. Zodra zij zien dat het bloed aan de ziel is toegepast door het geloof, is er vreugde bij hen, omdat dit een teken van waar berouw is. Al Gods kinderen hebben dit familiekenmerk bij hun geboorte en er is niet overheen te zien, zodat de engelenschaar direct begint met haar tedere zorg. Zij dragen de nieuwgeborene in hun handen zodat hij zijn voet niet aan een steen zal stoten. De duivel weet ook van dit kenmerk en zodra hij het ziet, begint hij de mens aan te vallen die het teken draagt. Hij zoekt allerlei manieren om hem ten val te brengen.

			Als de gelovige niet valt, dan zal dat niet liggen aan het feit dat de duivel te weinig vijandschap of moeite heeft getoond. Hij kent het teken van “het zaad van de vrouw” en hij brult en raast, maar tegelijkertijd trilt hij, omdat hij weet dat hij niet kan overwinnen. Zodra hij het gezegende teken ziet, staat de vijand stil. Als een verscheurende leeuw zou hij de arme schapen van de Heere willen verslinden, maar het teken van het bloed bewaart hen uit zijn tanden.

			En broeders, dit bloedteken is bekend onder de heiligen zelf, en heeft een bijzondere kracht om wederzijdse liefde te scheppen en te onderhouden. Hoe vaak heb ik niet mogen bemerken dat zodra mensen begonnen te spreken over het offer van de dood van onze hemelse Heere, wij ons thuis voelen bij een ander. Er kunnen dan broeders bijeen zijn van verschillende kerken en ze mogen zich wel niet op hun gemak voelen als we het over andere zaken hebben, maar zodra we spreken over het dierbare bloed, dan komen we tot het hart van de zaak en zijn wij één. Dit is een van de geheime eigenschappen van onze geestelijke verbondenheid. Soms is mijn hart verheugd en verwarmd tegen mijn eigen wil door sommige godvruchtige schrijvers. Hun theorieën kan ik niet geloven, en tot hun kerk zou ik niet kunnen toetreden, maar zodra zij over mijn Heere schrijven, winnen zij mijn hart. “Aluiqid Christi”, zo luidt een oud gezegde. Het iets in Christus in hen wekt onze genegenheid en brengt ons nader.

			Zelfs boeken die vol staan met valse sacramenten hebben soms toch zo´n zoete smaak van Christus over zich dat we ze niet verre van ons kunnen werpen. We voelen ons dan gebonden om de appel nauwkeurig te schillen, de rotte plekken eruit te snijden en het verwerpelijke klokhuis weg te gooien, vanwege de kleine stukjes die ruiken naar de liefde van Christus. Zoals een zoet ruikende bloem bijen aantrekt, zo trekt de Naam van Jezus al Zijn heiligen tot Hem en elkaar. Geef mij uw hand broeder: als ook u onze Heere mag kennen, behoren we tot dezelfde familie. Het onfeilbare teken van de Gekruisigde is op ons beiden.

			Maar het beste is zeker dat ook de Heere Zijn teken kent. Als we naar de troon der genade gaan, als we zouden willen groeien, moeten we dit heilige paspoort van het bloed laten zien. Daarmee is het onmogelijk om geen doorgang te krijgen. De eenvoudige methodist riep eens uit toen hij in een vergadering was en een vriend niet kon bidden: “Pleit op het bloed, broeder!” en zijn advies was wijs. Pleit u daar ook maar op, zeg: “Om Jezus´ wil: bij Zijn pijn en bloedig zweet, bij Zijn kruis en lijden.” Wat zijn er een machtige slagen tegen de poorten van de hemel gegeven door die stormram. Dit zijn de argumenten waarvoor de hemel altijd opengaat.

			Onze God erkent het bloedteken in het uur van onze dood en wacht op Zijn kinderen door dat uur. De verschrikkingen van de dood zijn door Hem tenietgedaan Die het bloed tot teken heeft gemaakt. Leg me maar neer op mijn bed! Laat me daar mijn toegewezen pijn en zwakheid lijden totdat het klamme zweet op mijn voorhoofd staat en constant weggeveegd moet worden. Leg me neer, zeg ik u, en ik zal vredig inslapen zoals een kind na een dag spelen, als ik het teken maar heb. Onrust, armoede en lichaamspijn mogen me kwellen, toch zal ik volkomen kalm zijn en niet om verandering vragen. Hoe komt dit? 

			Menig mens die rijk is aan aardse goederen en gezondheid is niet half zo gezegend als die arme heilige op zijn strozak. Waar komt die zegen vandaan? Hier is het geheim. De Heere is voorbijgekomen en heeft een teken gegeven. “Een teken”, zegt u, “wat bedoelt u? Is het een regel die uit het gouden boek van Gods verkiezing komt? Is het een juweel dat alvast aan hem gegeven is van zijn kroon in de hemel?” Nee, nee, niets van dit alles. “Heeft hij in zijn slaap een teken gekregen en blinkenden in de gouden straten zien wandelen, of heeft hij een hoorbare stem uit de hemel gehoord die tot hem zei: “Gij zijt mijn”? 

			Nee, geen enkele van deze dingen heeft hij meegemaakt, hij heeft geen droom, visioen of iets anders bovennatuurlijks. Hij rust op het dierbare bloed, en dat bloed is het teken van de dierbare vriendschap tussen God en zijn ziel. Daardoor weet hij van de liefde van God, en zo communiceert hij met Hem. Zij ontmoeten elkaar rond het bloed. God verschijnt in het offer van Christus en de gelovige ziel. Hierin hebben zij een gemeenschappelijke liefde en vreugde en dit bindt hen aan elkaar met een band die nooit verbroken kan worden. Dat maakt dat sommigen van ons zingen:

			And when I´m to die,
Receive me, I´ll cry,
For Jesus has loved me,
I cannot tell why;
But this thing I find,
We two are so joined,
He won´t be in heaven
And leave me behind.

			Wat een zegen om te weten dat het bloed van Jezus ons voor eeuwig aan Hem heeft gebonden.

			Nog een laatste woord. Sommigen van u zeiden wellicht: “O, ik wenste wel dat ik het bloed van Christus tot een teken had.” Laat mij u dan eerst zeggen dat u geen offer hoeft te geven, omdat dat al gedaan is. Het Lam is geslacht, het bloed daarvan blijft tot in eeuwigheid voor Gods aangezicht.

			Wat moet ú dan doen? Ú hoeft niets te doen. Zorg ervoor dat het bloed van het Lam op u is gesprenkeld. U weet hoe het werd aangebracht, met een bundeltje hysop. Hysop is een kruid dat overal wordt gevonden in het Oosten. Het groeit zelfs op muren waar bijna geen grond om voedsel te krijgen is. Het is een plant met heel veel uitsteeksels, zodat het bloed goed kan worden vastgehouden en kan werken als een soort kwast. Juist, het enige waartoe het diende was om het bloed vast te houden. 

			Welnu, geloof is een simpel iets, en het ligt niet in het vermogen van de verfijnde en opgeleide mensen alleen, maar in dat van de armste en eenvoudigste. Het uiteindelijke effect lag niet in de hysop zelf, maar in het liggen in de bak om bloed op te zuigen. Mijn arme geloof is net zoals dat bundeltje hysop, gerukt van de muur. Daarna heb ik het te weken gelegd in het verzoenend offer. Terwijl ik mediteer over wie Jezus was, wat Hij geleden heeft en tot welk doel. Ik doe dat totdat het doorweekt is, compleet nat, geheel karmozijn.

			De hysop was een onbeduidend onderdeel in dit hele proces, en wordt slechts één keer genoemd. De tweede keer dat het strijken van het bloed wordt geboden, wordt de hysop niet eens genoemd. Zo gaat het nu ook met het geloof. Het is slechts een eenvoudig middel tot zaligheid. Waar het werkelijk om gaat, is het bloed, dat is het teken, het leven, de schuilplaats, ja alles.

			Laat uw twijfelende geloof dan maar onderdompelen en weken in het dierbare bloed en zeg: “Ik geloof in U, Jezus, en ik vertel U dat ik in U geloof. Zondig als ik ben, Uw dierbare bloed is voor mij vergoten. Ik vertrouw op U alleen.” Daarmee verft u de deurposten en de bovendorpel karmozijn. Laat iedereen weten dat wat u ook geweest bent en wat u nu ook bent, dat u nu gelooft in de plaatsvervangende dood van Jezus, wie u ook tegenspreekt. Wees getuige tegenover mensen, engelen en duivelen dat Jezus´ bloed onze enige hoop is. Hij die daarin gelooft, is behouden. Broeders, ga uw weg en hang naar vreugde. Geen enkele mens is omgekomen wiens hart in het verzoenende bloed rustte. God zegene u.

			Amen.

			De kracht van het bloed

			Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.Hebreën 9:22b 

			Overal onder de oude bedeling, was het zeker dat er bloedt zou vloeien. Het was een van de meest vooraanstaande zaken in de Joodse ceremonieën, bijna geen enkele ceremonie werd voltooid zonder bloed. Er waren weinig plekken in de tabernakel te betreden zonder dat er direct bloed of gevolgen van de bloedsprenkeling te zien waren. Soms werden er zelfs schalen met bloed vergoten aan de voet van het altaar. Hierdoor was het er zo rommelig, dat een bezoek verre van aantrekkelijk was voor de menselijke geest. Om ervan te genieten, had een mens een geestelijk begrip nodig en een levendig geloof. Het slachten van dieren was een manier van aanbidding, het bloedvergieten was de aangewezen weg en de sprenkeling van het bloed op de vloer, de gordijnen en de priestergewaden het voortdurende gedenken. 

			Als Paulus zegt dat onder de wet bijna alles gezuiverd werd door het bloed, zinspeelt hij op een aantal uitzonderingen. Zo staat er in diverse passages dat kleren mochten worden gewassen, en zekere mensen die vuil waren geweest door lichamelijke omstandigheden werd verzocht hun kleren met water te wassen. Kleren gedragen door mensen werden meestal met water gereinigd. Na het verslaan van de Midianieten, waarvan u kunt lezen in Numeri (Num. 31), moest de buit eerst gereinigd worden van alle vuil voordat de Israëlieten hem mochten gebruiken. Volgens de wet die de Heere aan Mozes gegeven had, moesten sommige goederen, zoals huiden en gebruiksvoorwerpen met geitenhaar, gezuiverd worden met water terwijl andere dingen die van metaal gemaakt waren door vuur gezuiverd moesten worden. 

			Toch haalt de apostel een letterlijk feit aan als hij zegt dat vrijwel alle zaken, met kleding als enige uitzondering, gereinigd moesten worden door het bloed. Dan noemt hij het als een algemene wet onder de oude bedeling, omdat daar geen vergeving mogelijk was zonder bloed. Slechts in één geval was er een duidelijke uitzondering en zelfs die gaf de algemene geldigheid van de regel aan, omdat de reden zo expliciet vermeld is. Voor een schuldoffer is er een van de genoemde alternatieven (Lev. 5:11), in het uiterste geval van armoede een bloedeloos offer. Als iemand te arm was om een offer van zijn kudde te brengen, dan kon hij twee tortelduiven of twee jonge duiven offeren. Was zelfs dat nog te veel, dan kon hij het tiende deel van een efa van meelbloem ten zondoffer brengen, zonder olie of wierook, en het werd op het vuur geworpen. Dat is de enige uitzondering op al deze offers. Op elke plaats, op ieder tijdstip waarop de zonde verwijderd werd, moest bloed vloeien; er moest een leven gelaten worden. De uitzondering hierop die we zojuist gezien hebben, onderbouwt de stelling dat “er zonder bloedvergieten geen vergeving is.” Onder het Evangelie is er geen uitzondering, zelfs niet zo uitzonderlijk als onder de wet, nee zelfs niet voor de extreem armen. Omdat we dat allen in geestelijk opzicht al zijn. Omdat we niets van onszelf mee kunnen nemen ten offer, maar omdat wij allen het offer dat gebracht is moeten aannemen. Het offer dat Christus gebracht heeft, Hijzelf, in onze plaats. Daarom is er voor geen enkele man of vrouw een reden tot uitzondering. Voor niemand, in deze noch in de toekomende wereld, zal gelden dat er “vergeving is zonder bloedvergieten”.

			Daarom vraag ik de aandacht van eenieder voor deze eenvoudige zaak, die onze zaligheid betreft. Deze grote zaak, die in grote mate onze zorg om ons eeuwig heil moet bezighouden.

			Allereerst ontleen ik aan deze tekst het bemoedigende feit dat er vergeving mogelijk is – tenminste, vergeving van zonde. “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.” Er is bloed gestort en daarom kan er hoop op vergeving zijn. Vergeving, ondanks de strenge eisen van de wet, is niet in ontzettende wanhoop vergeten. Het woord vergeving betekent het wegdoen van de schuld. De zonde mag als een schuld bij God worden beschouwd, die uitgeveegd kan worden, kwijtgescholden en goedgemaakt. De zondaar, Gods schuldenaar, mag dan nooit in staat zijn deze schuld te betalen, tot het volledige bedrag, maar door vergeving kan hem de hele schuld worden kwijtgescholden. Dat is mogelijk. 

			Alle lof zij God, omdat de vergeving van alle zonden mogelijk is en bij Hem te verkrijgen is door het tonen van berouw. Zonden waarover geen berouw is, zijn onvergeven zonden. Als iemand zijn zonden belijdt en achterwege laat, dan zal hij vergeving vinden. God heeft het zo gezegd en Hij zal Zijn woord getrouw zijn. “Maar is er dan geen zonde”, vraagt iemand, “waar de dood voor staat?” Zeker, maar ik weet niet wat het is, ik denk ook niet dat zij die onderzoek naar deze zaak hebben gedaan, weten wat deze zonde is. Zoveel is mij duidelijk dat het doen van de zonde –welke ook– onvergeeflijk is als er geen berouw is. De man die dat doet, wordt op alle mogelijke manieren dood in zonde in een diepere en langer durende zin dan het hele menselijke ras in zijn geheel. Zo wordt hij gehard, alsof zijn geweten met een heet stuk ijzer is toegeschroeid en daarom zal hij geen genade zoeken. Maar alle manieren van zonden en godslastering van de mensen kunnen vergeven worden. Voor lust, roof, overspel, ja zelfs voor moord is er vergeving bij God, opdat Hij gevreesd mag worden. Hij is de Heere God, genadig en barmhartig, Hij wil zonden vergeven.

			En deze vergeving, die mogelijk is, is volgens de Schriften compleet. Daarmee is zoveel bedoeld dat als God een mens vergeeft, Hij de zonden direct wegneemt. Hij neemt de zonde weg zonder erop terug te komen. Het is niet zo dat Hij een gedeelte van de zonde en bijbehorende straf wegneemt en de rest laat voor de zondaar voor wat het is, maar op het moment dat de zonde vergeven is, is zijn straf alsof hij die zonde nooit had gedaan. Hij is aangenomen in het huis van de Vader en omgeven met de liefde van de Vader alsof hij nooit een overtreding had begaan. Hij wordt voor God gezet als geaccepteerd en in dezelfde positie alsof hij nooit een zonde begaan had. Geloofd zij God, gelovige, omdat er in Gods boek geen enkele aanklacht tegen u is. Als u gelooft dat u vergeven bent; vergeven gebeurt niet gedeeltelijk, maar geheel. Het handschrift dat tegen u was, is uitgewist, aan het kruis van Christus genageld en kan nooit meer tegen u getuigen. Het vergeven is voor altijd.

			Meer nog is dit een huidig vergeven. Het is een inbeelding van sommigen (zeer tegenstrijdig met het Evangelie) dat u geen vergeving kunt krijgen totdat u sterft. En dat u dan, op een mysterieuze wijze, in de laatste momenten van uw leven toch nog vergeving krijgt. Maar wij preken u, in de Naam van Jezus, onmiddellijke en huidige vergeving voor al uw overtredingen, directe vergeving op het moment dat een zondaar in Jezus gaat geloven; niet zoals een ziekte die geleidelijk wordt genezen en die maanden of zelfs jaren duurt tot volledige genezing volgt. Inderdaad, het kwaad van onze natuur is zo ziek en de zonde die in ons woont moet dagelijks en ieder uur gedood worden. Maar voor wat betreft uw zonden en overtredingen voor God en het veranderen van uw schuld in een rechtvaardige staat, de vergeving daarvan is geen proces dat geleidelijk verloopt. De vergeving van de zondaar gebeurt direct, zij zal aan een ieder van u gegeven worden die haar nu aanneemt en zij zal u zo bijblijven dat u het nooit meer kunt verliezen. Eenmaal vergeven, zult u voor altijd vergeven zijn en geen enkel gevolg van een zonde zal op u verhaald worden. U zult volledig en voor eeuwig vergeven zijn, zodat als het laatste oordeel aanbreekt, u rustig mag staan voor de rechterstoel en geen enkele aanklacht hoeft te vrezen. God Zelf heeft u Zijn woord gegeven en dat zal blijven staan tot in eeuwigheid, omdat Hij Zijn woord nooit zal herroepen.

			Ik wil nog een opmerking hieraan toevoegen. Deze vergeving is duidelijk waarneembaar. De mens die dit krijgt, weet zeker dat hij haar ontvangen heeft. Zou hij het alleen hopen, dan zou die hoop vaak vechten met angst. Zou hij het alleen geloven, dan zou een kalmte hem kunnen overkomen, maar het te weten dat hij vergeven is, is een zekere grond voor vrede in het hart. Geloofd zij God, dat de zegeningen van het vredeverbond niet alleen afhangen van hoop en gedachte, maar dat zij zeker zijn in geloof, overtuiging en verzekering. 

			Zie het niet direct als een veronderstelling als iemand zegt in het Woord van God te geloven. Het is Gods eigen Woord dat zegt: “Die gelooft in Christus is niet verdoemd.” Als ik in Jezus Christus geloof, dan ben ik niet verdoemd. Welk recht heb ik om hieraan te twijfelen? Als God zegt dat ik niet verdoemd ben, dan zou het een verzinsel van mijn kant zijn om te denken van wel. Het kan geen verzinsel zijn om Gods Woord aan te nemen zoals Hij het geeft. “Oh”, zegt er iemand, “hoe gelukkig zou ik zijn als dit voor mij gold.” U heeft juist gesproken, want gezegend is hij wiens zonden vergeven zijn en zijn schuld vergeven is. Gezegend is die man, die de Heere vergeven heeft. “Maar”, zegt een ander, “ik kan nauwelijks geloven dat dit waar kan zijn voor iemand zoals ik.” U redeneert zoals de mensen doen. Weet dan dat zo hoog als de hemel boven de aarde is, zo hoog zijn Gods wegen boven de uwe verheven. Het is aan u om fouten te maken, het is aan God om ze te vergeven. U maakt fouten zoals een mens, maar God vergeeft niet als een mens, Hij vergeeft als een God, zodat we van vreugde en verwondering zingen: “Wie is een God gelijk als Gij, Die zonden en overtredingen vergeeft?” Als u iets maakt, is het iets wat tot uw doel kan dienen, maar onze God heeft de hemel en de aarde geschapen. Als u vergeeft, is het een vergeving die past bij uw natuur en omstandigheden. Als Hij vergeeft, dan toont Hij ons de rijkdom van Zijn genade op een veel grotere schaal dan uw beperkte geweten kan bevatten. Tienduizenden zonden van de zwartste soort, zonden van een helse intensiteit, kan Hij in een ogenblik wegdoen, omdat Hij vergevingsgezind is, en rechtvaardigheid is Zijn werk. Zegt de Heere niet dat Hij geen lust heeft in onze dood, maar veel meer daarin dat wij tot Hem komen en leven? Dit is een heerlijke noot die de tekst mij ingeeft. Er is geen vergeving zonder bloedvergieten, maar er is vergeving, omdat er bloed is vergoten.

			Om dichter bij de tekst te komen, zullen we meer nadruk leggen op de grote les die erin ligt, dat er namelijk nooit vergeving van zonde is zonder bloedstorting. Dit is een ontdekkende les, omdat er sommigen in deze wereld zijn die denken dat hun zonden vergeven zijn op grond van hun berouw. Het lijdt geen twijfel dat u berouw moet hebben over uw zonden. Als u God ongehoorzaam bent geweest, moet u berouw tonen. Het vlieden van de zonde is de plicht van elk mens, omdat de zonde anders geen overtreding van Gods heilige wet zou zijn. Maar u moet ook weten dat alle berouw in de wereld nog niet de kleinste zonde kan wegnemen. Al zou u slechts één zondige gedachte hebben en er de rest van uw leven berouw over hebben, dan nog zou de vlek van die zonde niet verwijderd kunnen worden door de moeite die het u gekost heeft.

			Waar berouw het werk van de Geest is, zal het een kostbare gift zijn en een teken van genade, maar er is geen vergevende kracht in berouw. In een zee van berouwvolle tranen is nog niet de kracht om ook maar één zonde uit te wissen. Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.

			Maar anderen beweren dat, op de een of andere manier, actieve hervorming die uit berouw voortvloeit toch een doel kan bereiken. Wat als dronkenschap opgegeven kan worden en geheelonthouding de norm wordt? Wat als alle losbandigheid wordt verbannen en ingetogenheid het karakter tooit? Wat als bedriegen wordt afgezworen en integriteit volledig wordt gehandhaafd in elke overweging? Ik zeg u, het zou goed zijn, ik bid God dat dit soort hervormingen overal plaatsvinden. Toch, al zou dat gebeuren, onze zonden die al gedaan zijn, kunnen niet betaald worden door niet meer te zondigen. Vroegere overtredingen worden niet vergeven op grond van goed gedrag.

			Dus zonde wordt niet vergeven door hervorming. Al zou u plotseling zo vlekkeloos als een engel worden (niet dat zoiets voor een mens mogelijk is, want hoe zou een Moor zijn huidskleur veranderen of een luipaard zijn vlekken?), uw verandering zou geen verzoening kunnen doen bij God voor de zonden die al begaan zijn in de dagen voor uw verandering. “Wat dan”, vraagt er iemand, “wat kan ik dan doen?” Er zijn sommigen die denken dat hun gebeden en de toestand van hun ziel wellicht enig effect hebben. Uw gebeden, indien zij oprecht zijn, zou ik niet graag daarvoor gebruiken. Eerder hoop ik dat er gebeden zullen zijn als blijk van een doorleefd geestelijk leven. Maar, geliefde toehoorder, er is geen kracht in het gebed om de zonde uit te wissen. Ik zal het nog sterker zeggen. Al zouden alle gebeden van alle heiligen op aarde en die in de hemel zijn samengevoegd worden, dan nog konden zij de gevolgen van een enkele zonde nog niet uitwissen. Nee, er is geen reinigende werking van het gebed. God heeft het nooit tot een reinigend middel gesteld. Het heeft zijn nut en het is zelfs een waardevol gebruik. Het is een van de voorrechten van de man die mag bidden dat het gebed aangenomen wordt, maar er zal geen enkele zonde door uitgewist worden. “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving”, ondanks dat u bidt.

			Er zijn mensen die denken dat zelfopoffering en zelfkastijding van een bijzondere orde hen kunnen vrijmaken van hun schuld. In onze kring komt men niet vaak van dit soort mensen tegen, maar toch zijn er die om hun lichaam vrij te maken van de gevolgen van de zonde hun lichaam kastijden, vasten op gezette tijden en haren kleden dragen. Sommigen gaan zelfs zo ver dat zij denken dat het zichzelf ontzeggen van wassen en het laten vervuilen van hun lichaam de beste methoden zijn om hun ziel te reinigen. Waarlijk, een vreemde inbeelding! Toch kunt u ook nu nog de Brahmanen langs de oever van de Ganges in India vinden, die hun lichaam blootstellen aan grote kwellingen en pijnen in de hoop hun zonde kwijt te raken. Welk doel wordt hiermee gediend? Zegt de Heere niet dat een gebroken hart en een verslagen geest voldoende zijn? Er staat geschreven: Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. God eist het leven als straf op de zonde, en niets minder dan het leven, gegeven in de bloedstorting, zal voor Hem kunnen voldoen.

			Zie nog eens hoe deze tekst alle bodem wegslaat onder het vertrouwen op ceremonieën, zelfs die door God zijn ingesteld. Er zijn sommigen die veronderstellen dat de doop de zonde afwast. Wat een inbeelding! De passage in de Bijbel waar zoiets zou worden geopperd, duidt niet op deze uitleg – zij heeft niet de uitleg die sommigen eraan geven. Want dezelfde apostel waarvan dit wordt gezegd, beriep zich op het feit dat hij niet wilde dopen tenzij dat de dopelingen enige waarde hechtten aan de door hem toegebrachte ceremonie. De doop is een geprezen instelling waarin de gelovige omgang met Christus heeft door Zijn dood. Het is een symbool, niet meer dan dat. Tienduizenden en miljoenen zijn gedoopt en gestorven in hun zonden. Welk voordeel is er in “het bloedeloze offer van de mis”, zoals de antichrist het noemt? Zeggen er enkelen dat het een “bloedeloos offer” is en biedt men het tegelijk aan als vergeving voor de zonde? We werpen hen de tekst tegen. “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.” Antwoorden zij dat het bloed in het lichaam van Christus is, wij antwoorden hun dat zelfs al ware dat zo, het nog steeds niet aan de kern van de zaak voldoet. Het is namelijk zo dat zonder het vergieten van bloed, zonder bloedstorting (het bloed zoals het uit het dode lichaam komt) geen vergeving geschiedt.

			En ik ga hier verder om een opmerking te maken die dit nog verder verdiept. Jezus Christus Zelf kan ons niet redden, zonder Zijn bloed. Het is een veronderstelling die alleen uit dwaasheid gemaakt kan worden, maar we moeten de vooronderstelling van dwaasheid wegnemen, als zij bevestigt dat het voorbeeld van Christus onze zonden kan wegnemen, dat het heilige leven van Jezus Christus Zijn volk in zo´n goede relatie met God heeft gebracht, dat Hij nu onze zonden en overtredingen kan vergeven. Toch niet; niet de heiligheid van Jezus, noch Zijn dood, maar het bloed van Jezus alleen, omdat er “zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt.”

			Ik heb sommigen ontmoet die zo gefixeerd zijn op de tweede komst van Christus, dat zij hun gehele geloof richten op Hem in Zijn glorie. Ik geloof dat het verkeerd is om u Christus steeds voor te stellen als zittend op Zijn troon, want ook al zit Christus op Zijn troon en is Hij voor eeuwig te aanbidden en te prijzen, toch moeten wij op de Christus van het kruis zien, of we kunnen niet gered worden. Uw geloof moet niet alleen berusten op de verheerlijkte Christus, maar juist op de gekruisigde Christus. Ik herinner me een persoon die aan deze kerk verbonden was (wellicht is deze geliefde zuster nu ook aanwezig), die voor enige tijd docente was geweest en nooit de vrede met God had ervaren, noch enige vruchten van de Geest voortgebracht. Zij zei: “Ik was in een kerk waarin ik werd geleerd om op de verheerlijkte Christus te rusten, en daar richtte ik al mijn aandacht op. Hierdoor had ik nooit enig besef van zonde en ook niet van vergeving, omdat ik de gekruisigde Christus niet kende. Ik kwam ook niet tot rust, eer ik Hem als een Bloedvergieter zag voor velen.” We zeggen het nogmaals, omdat de tekst zo belangrijk is: “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving”, zelfs niet zonder Christus Zelf. Het is het offer dat Hij voor ons heeft gebracht; dat is het wegnemen van de zonde, dat en niets anders.

			Laten we eens iets verder gaan met deze waarheid. Deze vergeving van zonde kan gevonden worden aan de voet van het kruis. Er is vergeving te krijgen door het bloed van Jezus Christus, Wiens bloed vergoten is. De straf op de zonde stelt ons schuldig tegenover God. Was die straf juist of niet? Als de wet juist was, dan moest de straf ook uitgevoerd worden. Als de straf te zwaar was of de wet niet volledig, dan zou God een fout gemaakt hebben. Maar het is spotten om te zeggen dat het zo was. De wet dus, omdat het een rechtvaardige wet was, en de straf in overeenstemming hiermee; zal God hiermee iets onrechtvaardigs doen? Het zou onrechtvaardig van Hem zijn om de straf niet uit te voeren. Zou u van Hem willen dat Hij onrechtvaardig is? Hij had verklaard dat de ziel die zondigt moest sterven, zou u God tot een leugenaar willen maken? Zal Hij Zijn woorden moeten terugnemen om Zijn schepselen te redden? Laat God waarheid zijn en ieder mens een leugenaar. 

			De straf moet uitgevoerd worden. Het was onontkoombaar dat wanneer God het voorrecht van Zijn heiligheid staande zou houden, Hij de zonde die de mens deed moest bestraffen. Hoe kon Hij ons dan redden? Let op het plan! Zijn dierbare Zoon, de Heere der heerlijkheid, heeft de menselijke natuur op Zich genomen, om Plaatsvervanger te worden voor zovelen als de Vader Hem gegeven heeft. Hij staat voor hen in de plaats en als de straf van de rechtvaardigheid wordt uitgesproken, het zwaard van de wraak uit de schede wordt getrokken, zie dan hoe de Plaatsvervanger Zijn arm uitstrekt en zegt: “Sla, o zwaard, maar sla Mij en laat Mijn volk gaan.” Tot in de ziel van Jezus slaat het zwaard en Zijn bloed werd gestort, het bloed van Een Die niet alleen mens was, maar Die in Zijn wezen ook een eeuwige Geest had, Hij was in staat om Zichzelf te offeren zonder zonde voor God, op een zodanige wijze dat het oneindig nut had ter vergeving der zonden. Hij, door de eeuwige Geest, zo wordt ons verteld, heeft Zich vlekkeloos voor God geofferd. In Zijn eigen natuur stond Hij oneindig ver van de mens vandaan, maar tegelijkertijd bezat Hij alle eigenschappen van de menselijke natuur zoals zij in Hem waren. Door Zijn majesteitelijke Persoon was Hij ook in staat om verzoening voor God te doen, van oneindige, grenzeloze en ondenkbare voldoening.

			Wat onze Heere geleden heeft, kan niemand van ons zich indenken. Hier ben ik zeker van: Ik zou Zijn lichamelijk lijden niet afzwakken of de kwellingen die Zijn lichaam moest ondergaan onderschatten. Tegelijkertijd ben ik er zeker van dat we niet kunnen overdrijven of overschatten: de kwellingen waaraan Zijn ziel is blootgesteld, gaan alle inlevingsgevoel te boven. Zo puur en zo volmaakt, zo uitzonderlijk gevoelig en zo oneindig heilig was Hij, dat het onder de overtreders gerekend te worden, verworpen te worden door Zijn Vader, te sterven (zal ik het zeggen?) de dood van de vervloekten door de hand van vreemdelingen, de werkelijke bitterheid van Zijn lijden was, het lijden van de pijn, Hem allemaal niet teveel was. Toch had de Vader er een welbehagen in om Hem te verbrijzelen. Ook is de werkzaamheid ervan oneindig en voortdurend. Juist daarom is God in staat om te vergeven. Hij heeft de schuld op Christus laten komen, zo is het zowel rechtvaardig als genadig dat God de zonden uitwist die Hij heeft laten betalen. Het zou onjuist zijn, –ik zeg het met eerbied, maar ook met heilige vrijmoedigheid– het zou onjuist zijn van de kant van de oneindige Majesteit, om mij te bestraffen voor een van mijn zonden, die al door een Ander zijn gedragen. Wie zal weer een rechtspraak tegen mij aanspannen voor een zonde als ik al veroordeeld ben in de persoon van de Zaligmaker? Wie zal mij tot de vlammen veroordelen, als Christus, mijn Middelaar, de verschrikkingen van de hel op Zich heeft genomen? Wie zal iets tegen mij kunnen inbrengen, als de schuld al op Christus is gelegd, Hij voor hen heeft betaald en geboet en betaling voor hen heeft ontvangen, doordat Hij is opgestaan uit de doden. Daarom kan Hij mij rechtvaardigen, door welke genade ik mijzelf tot die schare kan rekenen. 

			Dit is allemaal erg simpel en in een notendop verteld, maar ontvangen wij dit allemaal – hebben wij het allemaal al aangenomen? Toehoorders, de tekst is vol waarschuwingen voor sommigen onder u. U mag dan wel een respectabele positie bezitten, een uitstekend karakter en een serieuze inslag, maar u aarzelt om Christus aan te nemen, u stoot tegen deze steen des aanstoots, u splijt de rots. Hoe kan ik uw ongelukkige zaak tegemoetkomen? Ik zal niet met u redeneren. Ik houd mij er verre van om met u in discussie te treden. Ik stel u slechts een vraag. Gelooft u dat de Bijbel het van God geïnspireerde Woord is? Kijk dan eens naar deze passage: “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.” Wat zegt u nu? Is het niet helder, absoluut en eensluidend? Sta mij toe een conclusie te trekken. Als u geen interesse in de bloedstorting heeft, die ik zo-even getracht heb te beschrijven, is er dan enige vergeving voor u? Kan die er zijn? Uw zonden zijn nu op uw eigen hoofd. Zij zullen van uw hand geëist worden bij de komst van de grote Rechter. U mag werken, zwoegen, u kunt ernstig zijn in uw overtuiging en stil in uw geweten of aangevochten worden door uw twijfels, maar zolang de Heere leeft is er geen vergeving voor u dan door dit bloedvergieten. Wijst u het af? Uw lot ligt in uw eigen handen! God heeft gesproken. U kunt niet zeggen dat uw puinhopen door Hem zijn gecreëerd, als uw medicijn door Hem aan u wordt ontdekt. Hij vraagt u de weg te nemen die Hij u aanwijst, en als u die afwijst moet u sterven. Uw dood is zelfmoord, opzettelijk, per ongeluk of door een inschattingsfout. Uw bloed zij op uw eigen hoofd. U bent gewaarschuwd.

			Aan de andere kant, wat geeft deze tekst ons een vérstrekkende verzekering! “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving”, maar waar de bloedstorting is, daar is vergeving. Als u door Christus bent gekomen, dan bent u gered. Als u vanuit uw hart kunt zeggen, 

			My faith doth lay her hand
On that dear head of Thine,
While like a penitent I stand,
And here confess my sin.

			dan is uw zonde verdwenen. Waar is die jongeman, waar is dat meisje? Waar zijn al die angstige harten die maar zeiden: “Maar zouden we dan nu vergeven zijn?” O kijk, kijk, kijk dan naar de gekruisigde Zaligmaker en u bent vergeven. U mag uw eigen weg gaan, zodra u Gods verzoening hebt aangenomen. Dochter, wees verheugd, want uw tranen zijn u afgewist. Zoon, wees blij, want uw overtredingen zijn uitgedelgd.

			Mijn laatste woord is het volgende. U die de leraars wil zijn van de anderen, houd u vast aan deze leer. Laat dit het belangrijkste zijn van wat u te vertellen hebt. Ik preek dit erg vaak, maar er is geen zondag waarop ik zo voldaan naar bed ga, als wanneer ik het verzoenend offer van Christus heb gepreekt. Dan voel ik: “Als zondaren verloren gaan dan heb ik geen bloed op mij.” Dit is een zielsreddende leer, grijp die dan vast en u heeft beslag gelegd op het eeuwige leven; wijst u het af, dan zal het tegen u getuigen. Maarten Luther zei dat iedere preek moest vertellen van de rechtvaardigmaking door het geloof. Waar, maar laat er ook het offer van verzoening in voorkomen. Hij zei dat hij de leer van de rechtvaardigmaking maar niet in de hoofden van de Wittenbergers kreeg. Hij stond soms op het punt een boek van de kansel te smijten om de leer maar naar binnen te krijgen. Ik ben bang dat ook dat niet tot resultaat heeft geleid. Maar o, hoe graag zou ik keer op keer op deze nagel willen slaan: “Het bloed is het leven.” “Als Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan.”

			Christus, Die Zijn leven opgaf door Zijn bloed te storten, dat alleen kan u vergeving schenken en vrede voor elk van u die op Hem ziet. Vergeving, complete vergeving, voor eeuwig vergeven. Zie niet meer op andere dingen waar u eens uw vertrouwen op stelde en vertrouw op het lijden en sterven van de opgestane God, Die in de hemel zit, en Die ook vandaag leeft en voor Zijn Vaders troon pleit op de kracht en werkzaamheid van het bloed dat Hij op Golgotha heeft vergoten voor zondaren. Als ik u zal ontmoeten op die grote dag als de Gekruisigde zal komen als Koning en Heere van allen, die dag komt haastig, dan vraag ik u nu van mij te getuigen dat ik u op zo eenvoudig mogelijke wijze heb geprobeerd te vertellen hoe u zalig kunt worden. Als u dat weigert, vraag ik u of u wilt zeggen dat ik u het Evangelie heb aangereikt in de Naam van de Heere en dat ik u ernstig heb gemaand dit aan te nemen, zodat u gered zou zijn. 

			Het liefst echter zou ik u daar ontmoeten, allen gekleed door de verzoening met een kleed van gerechtigheid en aangenomen in de ene Zaligmaker. Dan zullen we samen zingen: “Waardig is het Lam, Dat was geslagen en Dat ons tot God heeft verlost door Zijn bloed, om te ontvangen de lof, en de heerlijkheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte tot in alle eeuwigheid.”

			Amen.

			Het verzoenende bloed

			En dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn, om voor de kinderen Israëls van al hun zonden, eenmaal des jaars, verzoening te doen. Leviticus 16:34 

			De Joden hadden vele voortreffelijke ceremonieën, die op prachtige wijze de dood van Jezus Christus voorafschaduwden als verzoening van onze schuld en zegening van onze ziel. De voornaamste hiervan was wel de grote verzoendag, die naar mijn vaste overtuiging bij uitstek bedoeld was om de dag van Gods wraak af te beelden. Die grote dag, die ook de aanname van onze zielen betekende toen Jezus Christus stierf. De Rechtvaardige stierf voor de onrechtvaardige, om ons tot God te brengen. De grote verzoendag vond slechts eenmaal per jaar plaats. Dit is om aan te tonen dat het noodzakelijk was dat Christus één keer moest sterven. En ook al komt Hij nog voor een tweede keer, dan zal het zonder een zoenoffer ter vergeving zijn. De lammeren werden aan een stuk door geslacht. Zowel ´s morgens als ´s avonds werden er slachtoffers tot God geofferd om het volk eraan te herinneren dat het voortdurend een verzoening nodig had. 

			De grote verzoendag was een type van die ene grote verzoening, het was slechts eens per jaar dat de hogepriester het heilige der heilige betrad met het bloed der verzoening voor de zonden van het volk. Dit gebeurde op een vast en van tevoren vastgesteld tijdstip, het werd niet overgelaten aan de keus van Mozes of aan Aäron als die vond dat het tijd was. Er kon ook op geen enkele andere wijze invloed worden uitgeoefend op deze datum. Hij was gesteld op een vaste dag, zoals u in het 29e vers vindt: “In de zevende maand, op de tiende der maand.” Op geen enkele andere dag kon het grote verzoendag zijn, om ons te tonen dat Gods grote verzoendag door Hemzelf was aangewezen en verkozen. 

			Christus´ verzoening was eenmalig en niet bij toeval. God had die dag aangewezen voor het begin van de wereld. Op het uur dat God verkozen had, de dag waarop God had geboden dat Christus zou sterven, werd Hij als een lam ter slachting geleid, en zoals een schaap was Hij stom voor het aangezicht van Zijn scheerders. Eenmaal per jaar, omdat het offer slechts eenmaal gebracht hoefde te worden. Het was een vast tijdstip in dat jaar, omdat in de volheid der tijd Christus tot ons zou komen om voor ons te sterven.

			Nu vraag ik uw aandacht voor de ceremonieën van deze dag, met ieder onderdeel daarvan in detail. Allereerst kijken we naar de persoon die verzoening aanbracht. Ten tweede, het slachtoffer waardoor de verzoening zelf werd aangebracht. Ten derde, de effecten van de verzoening en ten vierde, ons gedrag in de herdenking van de verzoening zoals dat is doorgegeven in het gedrag dat voorgeschreven was aan de Israëlieten. 

			Allereerst, de persoon die verzoening aan moest brengen. Om te beginnen, we zien dat Aäron, de hogepriester, verzoening aanbracht. “Hiermede zal Aäron in het heilige gaan: met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer.” (Lev. 16:3). Lagere priesters slachtten de lammeren. Op andere tijden deden andere priesters bijna al het werk rond het altaar. Op deze dag mocht er niets gedaan worden door iemand anders dan de hogepriester, als onderdeel van de ceremonie bij de grote verzoendag.

			Oude verhalen van rabbijnen vertellen ons dat alles deze dag door de hogepriester gedaan werd, van het aansteken van de kaarsen en het vuur tot de wierook toe, samen met alle andere taken die gedaan moesten worden. Het ging zelfs zover dat hij de voorafgaande avond in de tabernakel ging om varren te slachten en de priesters en de levieten te assisteren bij het werk. Zo was hij voorbereid op het werk dat voor hem zo ongewoon was. Dus geliefden, Jezus Christus is de enige de Hogepriester en Hij alleen brengt verzoening aan.

			Er zijn andere priesters, omdat “Hij ons priesters en koningen voor God gemaakt heeft”. Iedere christen is een priester die het offer van gebed en lof tot God mag brengen, maar niets brengt de hogepriester ervan af om zijn verzoening te brengen. Hij en hij alleen moest het heilige der heilige binnengaan. Hij moest de bok slachten en het bloed sprengen, want ook al is de dankbetuiging verenigd in Christus´ gezegend lichaam, verzoening moest hij doen, de hogepriester.

			Het is belangrijk om vast te stellen dat de hogepriester op deze dag een nederige priester was. In het 4e vers kunt u lezen: “Hij zal den heiligen linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden, en met den linnen hoed bedekken; dit zijn heilige klederen.” Op de andere dagen droeg hij wat de mensen de gouden kleding noemden. Hij droeg een hoed, met een plaat van echt goud daarop, vastgehouden met een hemelsblauw snoer. De machtige borstlap, ingezet met edelstenen en omgeven met puur goud. De glorieuze efod, de gouden schelletjes en granaatappelen, waardoor hij hoorbaar was, en al de andere zaken waarmee hij voor het volk kon verschijnen als de aangenomen hogepriester. 

			Op deze dag droeg hij niets van dit alles. De hoed was afgelegd, de bewerkte mantel bleef liggen, ook de borstlap werd niet aangedaan. Hij kwam eenvoudig naar buiten in linnen kleding, de linnen gordel en de linnen hoed. Op die dag verootmoedigde hij zichzelf zoals alle mensen dat deden. Kijk, dat is een bijzonder punt om op te merken. U zult diverse andere passages zien in andere verklaringen die aangeven dat de kleding van de priester anders was op deze dag. Mayers vertelt ons dat hij op andere dagen glorieuze kleding, maar dat hij op deze dag slechts vier nederige kledingstukken droeg. Jezus Christus, toen Hij verzoening aanbracht, was een nederige Priester. Hij bracht geen verzoening aan omgeven met de glorie die Hij op Zijn troon in de hemel kreeg. Op Zijn hoofd geen gouden kroon, maar in plaats daarvan een doornenkroon. Hij kreeg geen purperen mantel om Zich heen geslagen behalve toen Hij ten spot werd gesteld. In Zijn hand geen scepter, maar in plaats daarvan een rietstok, die Hem in gruwelijke spot werd toegestoken. Hij droeg geen gouden sandalen en was niet gekleed als een koning. Geen enkele van de weldadigheden die Hem zouden onderscheiden van de mensen droeg Hij met Zich mee. Hij kwam tot ons als een gewoon mens, zelfs als een naakt mens, want ze rukten de gewone kleding van Hem af voor Zijn kruisiging. Daar hing Hij voor Gods oog en Gods heelal, naakt, tot Zijn schande en tot schaamte van allen die ervoor kiezen om zoiets gruwelijks en snoods te doen. 

			O! Mijn ziel, aanbid uw Jezus, Die toen Hij Zich tot een verzoening heeft gesteld, Zich vernederd heeft en een dunne kleding van onaanzienlijke klei heeft aangedaan*. Engelen! U weet welke heerlijkheden Hij heeft afgelegd. Hemelse grootheden, krachten en machten! U weet welke kroon Hij Zichzelf ontzegde en welke kleding Hij heeft afgelegd om Zich aardse aan te trekken. Maar mensen, u kunt slechts zeer beperkt zeggen wat voor heerlijkheden uw Hogepriester nu heeft, en nog minder hoe heerlijk Hij daarvoor was. Maar toch, aanbidt Hem, want op die ene dag was het het eenvoudige linnen van Zijn eigen lichaam, van Zijn menselijkheid, waarmee Hij verzoening gedaan heeft.

			Daarnaast moest de priester die het offer bracht een onberispelijke priester zijn. Omdat zo iemand niet gevonden werd, zelfs Aäron was een zondaar net zoals alle anderen, moest hij voor zichzelf verzoening aanbrengen voordat hij verzoening aan kon brengen voor het gehele volk. In het 3e vers kunt u lezen: “Hiermede zal Aäron in het heilige gaan: met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer.” (Lev. 16:3). Die waren voor hemzelf. In het 6e vers staat: “Daarna zal Aäron den var des zondoffers, die voor hem zal zijn, offeren, en zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen.” (Lev. 16:6). 

			Meer dan dat, voordat hij in het heilige ging met het bloed van de bok die tot zoenoffer zou zijn, moest hij het heilige binnengaan om verzoening voor zichzelf aan te brengen. In de verzen 11-13 wordt verhaald: “Aäron dan zal den var des zondoffers, die voor hem zelven zal zijn, toebrengen, en voor zichzelven en voor zijn huis verzoening doen, en zal den var des zondoffers, die voor hemzelven zal zijn, slachten. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar, van voor het aangezicht des Heeren, en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen, klein gestoten; en hij zal het binnen den voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen, voor het aangezicht des Heeren, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, hetwelk is het getuigenis, bedekke, en dat hij niet sterve.” (Lev 16:11-13). “En hij zal van het bloed van den var nemen (dat is, die hij voor zichzelf geslacht had), en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen; en voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal met zijn vingers van dat bloed sprengen.” (Lev 16:14). Dit was voordat hij de bok slachtte, want er staat: “Daarna zal hij den bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten.” (Lev 16:15a). Voordat hij het bloed nam dat een type van Christus was in het heilige, nam hij het bloed (dat een type van Christus was, maar op een andere manier) waarmee hij zichzelf heiligde. Aäron mag niet eerder in het heilige dan wanneer zijn zonden zijn vergeven door de bok. Ook moet hij het wierookvat meenemen, zodat de nevel het verzoendeksel zal bedekken en hij niet sterft. Maar ook vertellen de Joden ons dat Aäron zich moest wassen, ik geloof wel vijfmaal die dag. In dit hoofdstuk wordt er melding van gemaakt dat hij zich vele keren moest wassen. In het 4e vers lezen we: “dit zijn heilige klederen; daarom zal hij zijn vlees met water baden, als hij ze zal aandoen.” En in het 24e vers: “En hij zal zijn vlees in de heilige plaats met water baden, en zijn klederen aandoen;” Hieraan kunt u zien dat het ontzettend belangrijk was voor Aäron dat hij een smetteloze hogepriester was, zeker op die dag. Hij waste zich keer op keer die dag met heilig water. En daarnaast waren er ook nog het bloed van de bok en de reuk van de wierook die hem aangenaam voor God moesten maken. Geliefden in de Heere! Wij hebben een smetteloze Hogepriester, we hebben niet nodig dat Hij gewassen wordt, omdat er niets onreins aan Hem is. Wij hebben Iemand Die geen verzoening voor Zichzelf hoefde, omdat Hij voor eeuwig aan de rechterhand van God had kunnen zitten en nooit naar de aarde had hoeven te komen. Hij was volkomen en zonder gebrek, Hij had het niet nodig om met wierook voor de genadetroon te verschijnen om Zich te verbergen voor het grimmige gezicht van gerechtigheid. Hij had niets nodig om Zich te beschermen en te verbergen, Hij was puur en schoon. 

			Buig dan en aanbid Hem, omdat als Hij geen Hogepriester geweest had willen zijn Hij nooit onze zonden op Zich had kunnen nemen en nooit tussenbeide had kunnen komen voor u. O aanbid Hem, Die zondeloos als Hij was, naar deze wereld moest komen om te zeggen: “En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid;” (Joh. 17:19). Aanbid Hem en heb Hem lief, de zondeloze Hogepriester, Die op de grote verzoendag uw zonde heeft weggenomen.

			Nogmaals, de verzoening werd aangebracht door een enige hogepriester, alleen en zonder hulp. U leest dit in het 17e vers: “En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, als hij zal ingaan, om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen; alzo zal hij verzoening doen, voor zichzelven, en voor zijn huis, en voor de gehele gemeente van Israël.” Er mocht niemand aanwezig zijn, zodat de mensen er zeker van zouden zijn dat de hogepriester dit alleen zou doen. Het is opvallend, zoals Matthew Henry ook opmerkt, dat er geen enkele discipel samen met Jezus stierf. Toen Hij ter dood werd veroordeeld, vluchtten Zijn discipelen en verloochenden ze Hem. Geen enkele van Zijn medestanders is tegelijkertijd met Hem gekruisigd, zodat niemand kan denken dat de eer van Zijn verzoening gedeeld zou moeten worden met een van Zijn discipelen. Dieven werden naast Hem gekruisigd, zodat niemand zou denken dat Hij door een van hen zou worden geholpen, maar als er een discipel zou zijn gekruisigd, had iemand kunnen denken dat deze had bijgedragen aan de verzoening. God hield de heilige cirkel van Golgotha beperkt voor Christus en geen van Zijn discipelen mocht daar met Hem gaan. O glorieuze Hogepriester, U bent die weg alleen gegaan. Heerlijk antitype van Aäron, geen enkele zoon stond er bij U. Geen Eleazer of Pinehas die de wierook aanstak; er was geen priester, geen leviet, U heeft het alleen gedaan. “Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij” (Jes. 63:3a). Geef dan alle eer aan Zijn heilige Naam, want Hij maakte alleen en zonder hulp verzoening voor uw schuld. Het bad van Zijn bloed is de enige manier om u te reinigen. De stroom van water uit Zijn zijde is uw volmaakte reiniging. Niemand dan Jezus, niemand dan Jezus heeft het werk van de zaligmaking gewrocht.

			En ook was het een werkzame hogepriester die het werk die dag deed. Het is verbazingwekkend hoe hij, na een hiermee vergeleken rustige tijd, gewoon werd geacht het werk te doen dat van hem op die dag allemaal vereist werd. Ik heb mijn best gedaan te achterhalen hoeveel dieren hij die dag moest slachten en vond vijftien dieren die hij had te doden. Dat alles op verschillende tijden, en daarnaast waren er nog vele andere dingen die hij had te doen.

			Allereerst waren er twee lammeren, een ´s morgens te offeren en de ander in de avond. Dit offer hield nooit op, als een eeuwige inzetting. Deze dag doodde de hogepriester deze twee lammeren. Verder, als u in Numeri 29:7-11 kijkt, vindt u het volgende: “En op den tienden dezer zevende maand zult gij een heilige samenroeping hebben, en gij zult uw zielen verootmoedigen; geen werk zult gij doen; maar gij zult brandoffer, ten liefelijken reuk, den Heere offeren: een jongen var, een ram, zeven eenjarige lammeren; volkomen zullen zij u zijn. En hun spijsoffer van meelbloem met olie gemengd: drie tienden tot den var, twee tienden tot den enen ram; tot elk een tiende tot een lam, tot die zeven lammeren toe; een geitenbok ten zondoffer, behalve het zondoffer der verzoeningen, en het gedurig brandoffer; en zijn spijsoffer, met hun drankofferen.” Hier was dus sprake van een var, een ram, zeven lammeren en een geitenbok, dat zijn er tien. Samen met de twee andere lammeren zijn dat er twaalf.

			In het hoofdstuk dat we bestuderen, wordt in het 3e vers gezegd: “Hiermede zal Aäron in het heilige gaan: met een var, een jong rund ten zondoffer en een ram ten brandoffer.” Dat maakt het totaal veertien. Daarna lezen we van de twee bokken, waarvan er een geofferd werd en de andere vrijgelaten. Er waren dus in totaal vijftien dieren die geofferd werden naast de brandoffers. Deze werden geofferd om te laten zien dat de mensen zichzelf aan de Heere wilden geven uit dankbaarheid, omdat de verzoening was aangenomen. 

			Hij die verkozen was tot priester in Jeschurun zwoegde die dag als een normale leviet. Hij werkte als priester en daarboven deed hij nog meer dan op welke andere dag dan ook. Precies op dezelfde wijze verging het onze Heere Jezus Christus. Wat was de verzoening een werk voor Hem! Een werk dat alle handen in dit universum zelfs samen niet hadden kunnen klaren, en toch deed Hij het alleen. Het was een werk dat meer inspanning vereiste dan het treden van de wijnpers, en Zijn lichaam, zou slechts een beetje van dit werk hebben kunnen dragen, als het niet ondersteund was geweest door Zijn goddelijkheid. Het bloedige zweet in Gethsemané, het wachten in de nacht, want de hogepriester was bang dat er iets tegen hem ingebracht zou worden. De hoon en de spot die Hij over Zich kreeg, zoals elke dag daarvoor – iets zoals het dagelijks offeren van het lam. Toen kwamen de schande, het spuwen, de wrede behandeling in Pilatus´ paleis. Toen de Via Dolorosa door de mistroostige straten van Jeruzalem. Het hangen aan het kruis, met het gewicht van ´s mensen zonde op Zijn schouders. Het was een heilig werk dat onze Hogepriester op die dag heeft gedaan, nog groter dan de schepping van de aarde. Het was een herschepping van de gehele aarde, het op Zich nemen van onze zonden door de Almachtige en het werpen daarvan in de diepten van de zee. Verzoening werd aangebracht door een zwoegende, werkende Hogepriester, Die zeker die dag werkte. En Jezus, alhoewel Hij ook daarvoor al gewerkt had, heeft nog nooit zo gewerkt als op die dag.

			Zo heb ik u tot de persoon die verzoening aanbracht geleid. Laat ons nu eens overdenken door welke middelen verzoening werd aangebracht. In het 5e vers leest u: “En van de vergadering der kinderen Israëls zal hij nemen twee geitenbokken ten zondoffer, en een ram ten brandoffer.” En in de volgende vier verzen: “Daarna zal Aäron den var des zondoffers, die voor hem zal zijn, offeren, en voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook de beide bokken nemen, en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heeren, aan de deur van de tent der samenkomst. En Aäron zal de loten over die twee bokken werpen: een lot voor den Heere, en een lot voor den weggaanden bok. Dan zal Aäron den bok, op denwelken het lot voor den Heere zal gekomen zijn, toebrengen, en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn om tot een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heeren gesteld worden, om door hem verzoening te doen; opdat men hem als een weggaanden bok naar den woestijn uitlate.”

			De eerste bok beschouw ik als een type van Christus in de verzoening, maar dat geldt niet voor de weggaande bok. De eerste is het type waardoor de verzoening werd aangebracht en we blijven bij deze eerste. Merk op dat deze bok, natuurlijk, voldeed aan alle eisen die gesteld werden aan iets dat geofferd werd: het moest een volkomen, volwassen bok zijn van een jaar oud. Net zo goed was onze Heere een volmaakt man, in de kracht en jeugd van Zijn leven. Verder was de bok een type van Christus in de zin dat hij genomen moest worden van de vergadering van de kinderen Israëls, zoals we in het 5e vers lezen. Het volk leverde een bok door de schattingen. Dus, geliefden, Jezus Christus was, voor Hij gekruisigd werd, door de Joden gekocht. Dertig zilverlingen hadden ze voor Hem over, een redelijke prijs. En net zoals ze gewoon waren om de bok te brengen, zo brachten ze Hem ook om geofferd te worden. In dit geval niet om voor hun zonden te sterven, maar onwetend vervulden zij zo dit doel toen zij Hem tot Pilatus brachten en uitschreeuwden: “Kruist Hem, kruist Hem!” Geliefden, Jezus kwam inderdaad uit het midden van Zijn volk en zij hebben Hem gebracht. Vreemd dat het zo is gegaan! “Hij is onder de Zijnen gekomen, en de Zijnen hebben Hem niet geacht.” De Zijnen hebben Hem ter slachting geleid, voor de rechterstoel gesleept.

			Let er nogmaals op dat deze bok, net als bij de weggaande, ook al werd hij gebracht door het volk, God alles uiteindelijk bepaalde. Let er goed op dat gezegd wordt: “En Aäron zal de loten over die twee bokken werpen: een lot voor den Heere, en een lot voor den weggaanden bok.” Volgens mij wordt met dit aanwijzen van de bok de les gegeven dat ook al hebben de Joden Christus uit zichzelf ter dood willen brengen, Christus al was aangewezen om te sterven. Dat zelfs de man die Hem verkocht al was bepaald, kijkt u maar in de Bijbel. Christus´ dood was van tevoren bepaald en het was geen mensenwerk, maar werk van God Zelf. “Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het geheel wordt door God bestuurd.” Het klopt dus dat Christus door mensen ter dood is gebracht, maar het was van godswege dat Christus geslacht werd, “de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, om ons met God te verzoenen.”

			Laten we nu eens kijken naar de geit die voorbestemd is om te sterven. Zie hem sterven. Hij wordt door de priester gedood. Let er goed op hoe hij lijdt, aanschouw de korte worsteling, let goed op het bloed als het eenmaal begint te stromen. Christenen, hier is uw Verlosser. Zie Zijn Vaders wraakvolle zwaard Zijn hart doorsteken, onthoud Zijn doodsstrijd, kijk eens naar het zweet op Zijn voorhoofd. Zijn tong strijkt langs het verdroogde gehemelte, hoor Zijn zuchten en lijden aan het kruis. Schrik van Zijn uitroep: “Eli, Eli, lama Sabachtani”, en dan heeft u meer om over na te denken dan dat u zou kunnen hebben als u alleen een geit voor u verzoening had laten doen. Zie het bloed als het van Zijn handen stroomt en het druipend van Zijn voeten een stroompje in de aarde vormt. Zie het stromen uit Zijn zijde. Zoals het bloed van de bok verzoening voorstelde, zo heeft Christus, de Zaligmaker, ook verzoening gedaan voor uw zonden, en daardoor kunt u vrijuit gaan.

			Let goed op, het bloed van de bok was niet alleen een type van Christus voor vele zonden ter verzoening, maar het bloed werd in het heilige gebracht en daar werd het gesprenkeld. Zo is het ook met Jezus´ bloed: “Sprenkel nu met bloed de troon.” Het bloed van de andere dieren (behalve de ene bok) werd geofferd voor de Heere en werd niet in het meest heilige gebracht. Deze bok werd geofferd voor de rechterstoel om verzoening te doen. Dus, kind van God, heeft uw Zaligmakers bloed verzoening gedaan in het heilige. Hij heeft het daar Zelf mee naar binnen genomen. Zijn eigen deugden en kwellingen zijn nu in het heilige van de heerlijkheid, gesprenkeld voor de glorietroon. O heerlijk Offer zowel als Hogepriester, wij aanbidden U, omdat U door Uw enig offer een verzoening voor eeuwig hebt gedaan, zoals de bok eens per jaar verzoening deed voor alle mensen voor dat jaar.

			We staan nu stil bij de gevolgen. Een van de gevolgen van de dood van deze bok was de heiligmaking van de reine dingen die onrein geworden waren. U leest aan het eind van het 15e vers: “en (de hogepriester, EvdS) zal dat sprengen op het verzoendeksel, en voor het verzoendeksel. Zo zal hij (de hogepriester) voor het heilige, vanwege de onreinigheden der kinderen Israëls, en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden, verzoening doen; en alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden.” De heilige plaats was verontreinigd door de mensen. Waar God woning houdt, zou het rein moeten zijn, maar waar de mens komt, wordt het vanzelf onrein. Het was een zoete gedachte die deze ochtend bij mij post vatte. Ik dacht: “Ik ga naar het huis van God en dat is een heilige plaats”, maar toen ik mij realiseerde hoeveel onreine mensen deze plek hadden betreden en hoevelen van hen hadden meegezongen, dacht ik: “Het is ontwijd; maar gelukkig, er is niets te vrezen, omdat het bloed van Christus dit alles weer heeft geheiligd.” “O!” dacht ik, “er is een arm gebed dat we zullen offeren: het is een heilig gebed, omdat God de Heilige Geest het zal dicteren, maar het is een onrein gebed omdat het door onreine lippen zal worden uitgesproken, en wat door deze lippen wordt uitgesproken, moet bevuild zijn.” “Maar o!” dacht ik toen, “het is een gebed dat is besprenkeld door het bloed en daarom moet het een heilig gebed zijn.” En toen ik naar de harpen van dit heiligdom keek, wat te vergelijken is met al uw gezangen, en naar de wierookvaten van deze plaats, die ik zou willen zien in uw gebeden, dacht ik bij mijzelf: “Er is bloed op die allemaal; onze heilige samenkomst is besprenkeld met het bloed van Jezus Christus en als zodanig zal zij geaccepteerd worden door Hem!” Geliefden! Is het niet heerlijk om te weten dat onze heilige zaken nu echt heilig zijn? Dat ondanks het feit dat ze verweven zijn met onze zonden en ze door ons dus als bevuild worden beschouwd, ze het toch niet zijn, omdat het bloed er iedere vlek van heeft afgewassen. Dat onze dienst vandaag door God wordt gezien als even heilig als de dienst van de cherubim, en onze zang als even heilig als die van de verheerlijkten We hebben onze dienst gewassen in het bloed van het Lam en door Hem wordt zij door God aangenomen.

			Merk ook op dat het tweede bijzondere feit was dat hun zonden weggenomen waren. Dit werd bewerkstelligd door de zondebok. Vanaf het 20e vers kunt u lezen: “Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige, en de tent der samenkomst, en het altaar te verzoenen, zo zal hij dien levenden bok toebrengen. En Aäron zal beide zijn handen op het hoofd van den levenden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls, en al hun overtredingen, en al hun zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks leggen, en zal hem door de hand eens mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten.” Als dat was gedaan, was het grote en wondervolle werk van verzoening geschied en de werkzaamheid was van kracht voor het volk. 

			Nu, ik weet niet hoeveel meningen er zijn over deze zondebok. Een van de vreemdste opvattingen voor mij wordt gedeeld door een grote groep geleerden en ik zie dat zij in de marge van de Bijbel wordt genoemd. Menig geleerde denkt dat de naam die voor deze zondebok wordt gebruikt, Azazel, de naam van de duivel was die door de heidenen in de vorm van een bok werd verafgood. Zij vertellen ons dat de eerste bok God wordt geofferd als verzoening voor de zonde. De andere liet men vrij om door de duivel gekweld te worden en werd Azazel genoemd, precies zoals Jezus werd gekweld in de woestijn door de duivel. Om deze stelling te weerleggen, is het voldoende om het volgende te zeggen. Het is moeilijk te bevatten dat een bok die aan God geofferd moet worden naar de duivel wordt gestuurd. Eigenlijk is deze mening te belachelijk voor woorden. De eerste bok is te vergelijken met Jezus Christus, Die verzoening doet voor de zonden. De tweede wordt weggezonden in de wildernis en er wordt nooit meer iets van vernomen; hier dringt de eigenlijke moeilijkheid zich al op de voorgrond: “Is Jezus Christus ooit naar een plek gegaan waarna er nooit meer iets van Hem vernomen is?” Eigenlijk hoeven we hier geen antwoord op te geven. 

			De eerste bok was een teken van verzoening. De tweede bok is een teken van het gevolg van deze verzoening. De tweede bok ging weg, nadat de eerste was geofferd, de zonden van de mensen op zijn hoofd dragend, en zo beeldde deze bok uit, als zondebok, hoe onze zonden in de woestenij zijn gedragen. Dit jaar was er in de Art Union een bijzonder fraai schilderij te bewonderen van een zondebok die stierf in de woestenij. Deze werd afgebeeld met een brandende zon aan de hemel, de poten die bleven steken in een moeras, omgeven door honderden skeletten, om daar eenzaam en verlaten te sterven. Dat was nog eens een mooie afbeelding van grote nonsens, want er staat niets in de Schrift dat dit ook maar in het minst rechtvaardigt. 

			De rabbijnen vertellen ons dat deze bok door een man in de woestijn werd gebracht, om daar van een rots te worden geduwd. Maar, zoals een uitstekende commentator opmerkt, als deze man dat echt deed, dan deed hij meer dan God van hem vroeg. God gebood de bok in de woestijn te brengen, wat er verder met deze bok gebeurde is onbekend, dat is met opzet buiten de Schrift gehouden. Onze Heere Jezus Christus heeft zo ook onze zonden weggedragen, als een zondebok. Hij is van ons heengegaan om dat te doen – en dat is alles wat we weten. De zondebok was geen type van Christus in zijn sterven of met betrekking tot zijn naderende lot. God heeft ons alleen verteld dat de bok door de hand van een man in de woestenij gebracht moest worden.

			De meest juiste overlevering lijkt die van rabbi Jarchi te zijn. Deze vertelt ons dat men de bok ongeveer twaalf mijlen buiten Jeruzalem bracht. Na iedere mijl stond er dan een gelegenheid voor de man die de zondebok bracht om zichzelf te verfrissen. Na de tiende mijl hield dit op en moest hij de bok aan één stuk door naar de woestenij brengen. Was hij aan het eind gekomen, dan keek hij en wachtte hij tot hij de bok niet meer kon zien. Dan waren de zonden van alle mensen vergeven. Nu, wat stelt deze handeling voor, als u niet verder gaat onderzoeken? Maar als u gaat zitten verzinnen wat dit zou kunnen betekenen, waarover God u in het ongewisse wilde laten, dan zult u er niets aan hebben. 

			De zondebok was niet bedoeld om het offer van Christus te symboliseren, maar om te laten zien wat er met onze zonden gebeurde. De zonden werden op het hoofd van de bok gelegd, de bok gaat weg, de mensen kunnen hem niet meer zien. Een gezonde man neemt hem mee, de zonden gaan weg van hen. Nu is de man op de plaats van bestemming. Die man ziet de bok in de verte hier en daar over een rots springen, blij met zijn verworven vrijheid. Hij is nog niet helemaal weggegaan. Nog een klein eindje en nu is hij uit het zicht. De man gaat terug, nu hij de bok helemaal niet meer kan zien. De mensen klappen in hun handen, want hun zonden zijn verdwenen! 

			O ziel, kunt u zien dat uw zonden vergeven zijn? We hebben er misschien een hele lange reis mee moeten lopen en onze zonden op de rug moeten dragen. Maar als we wachten, kunnen we zien hoe ze uiteindelijk in de diepten van de woestenij van vergetelheid vallen, vanwaaruit ze nooit meer zullen terugkeren. 

			Let goed op, want deze bok was geen beeld van de verzoening. Hij was een type van de zonden die weggenomen worden. Alleen op die manier was hij een type van de verzoening, want u weet dat door de verzoening onze zonden zijn verdwenen, maar het offer was het middel dat daarvoor zorgde. Dus de volgende grote gedachte komt bij ons naar voren: dat door de dood van Christus er volledige, vrije en volkomen vergeving is voor allen die hun zonden op Zijn hoofd hebben gelegd. Ik zou uw aandacht erbij willen bepalen, dat alle zonden op het hoofd van deze bok werden gelegd – zonde met voorbedachten rade, zonde in onwetendheid, zonde van onheiligheid, grote en kleine zonden, veel en weinig zonden, zonden tegen de wet, zonden tegen de moraal, zonden tegen de ceremonieën, alle soorten van zonden werden op die dag weggenomen. Zondaar, dat u toch deel kreeg aan mijn Meesters verzoening! Dat u Hem toch mag zien, geslacht aan het kruis. Dan kunt u Hem de gevangenis gevangen zien nemen (Ps. 68) en uw zonden wegnemen zodat u ze nooit meer kunt zien.

			Ik heb u nu iets wetenswaardigs te vermelden en ik denk dat u het ook wel waard vind om genoemd te worden. Lees Leviticus 25:9: “Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen doorgaan in uw ganse land.” Een van de gevolgen van de grote verzoendag werd aan ons gegeven in het jubeljaar, maar niet op de eerste dag van het jaar, maar op de tiende van de zevende maand. Me dunkt dat dit het beste deel van het jaar was. De zondebok was weggezonden en de zonden waren weggegaan; zodra deze zijn vertrokken klinken de zilveren trompetten:

			The year of jubilee is come,
Return, ye ransom sinners, home.

			Op die dag gaan de zondaren vrijuit. Op deze dag zijn onze landen die als onderpand waren verkocht weer terug in ons bezit en worden al onze bezittingen die we zijn verloren door onze geestelijk faillissement weer de onze. Dus als Jezus sterft, herwinnen de slaven hun vrijheid en herkrijgen verlorenen weer geestelijk leven. Als Hij sterft, wordt de hemel, de lang verloren erfenis, weer de onze. Gezegende dag! Verzoening en jubelen horen hand in hand te gaan. Heeft u ooit een jubeljaar in uw hart gehad, vrienden? Als dit niet zo is, kan ik u vertellen dat u dan ook geen grote verzoendag in uw hart heeft gehad.

			Nog een gedachte met betrekking tot de gevolgen van deze grote verzoendag. Het zal u opgevallen zijn dat het door het hele hoofdstuk heen loopt – de toegang tot achter het voorhangsel. Slechts één dag per jaar mocht de hogepriester hierachter komen en dat alleen voor de grote gebeurtenis van verzoening. Nu geliefden, de verzoening is geschied en u mag ook achter het voorhangsel naderen: “Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade.” (Hebr. 4:16a). De voorhang van de tempel is gescheurd door de verzoening van Christus en wij mogen nu vrij tot de troon gaan. Kind van God, ik weet niet welke betere voorrechten u allemaal heeft, behoudens broederschap in Christus, dan deze toegang tot de troon. Toegang tot de genadetroon is een van de grootste genadegaven die een sterveling kan ontvangen. Waardevolle troon der genade! Ik zou geen enkel recht hebben om daar te komen als er geen grote verzoendag was geweest. Ik zou niet tot de genadetroon kunnen komen als deze niet met bloed was besprenkeld.

			We spreken nu tot slot nog over wat onze gedragingen moeten zijn met betrekking tot de grote verzoendag. U leest in het 29e vers: “En dit zal voor u tot een eeuwige inzetting zijn: gij zult in de zevende maand, op de tienden der maand, uw zielen verootmoedigen.” Dat is iets wat we moeten doen als we de verzoening gedenken. Zeker, zondaar, er is niets wat u zo tot berouw zou moeten brengen als de gedachte aan het grote offer dat Christus moest brengen om uw zonden weg te wassen. “Wet en straf doen ons slechts harden”, maar ik denk dat de gedachte dat Jezus gestorven is al genoeg moet zijn om ons te laten smelten. Het is goed wanneer we als we de naam Golgotha horen, een traan moeten wegpinken, want er is niets wat een zondaar zo tot tranen moet dringen als de gedachte aan de dood van Jezus. “Op die dag zult u uw ziel verootmoedigen.” En ook u christenen, als u eraan denkt dat uw Zaligmaker stierf, hoort u uw ziel te verootmoedigen. U moet zeggen:

			Alas! And did my Saviour bleed?
And did my Sovereign die?
Would he devote that sacred head
For such a worm as I?

			Tranen van berouw horen te stromen, stromen van sympathie voor Hem. Om ons berouw te tonen voor wat we onze Zaligmaker hebben aangedaan. “Verootmoedig uw zielen”, o kinderen van Israël, want de grote verzoendag is aangebroken. Huil over uw Jezus, huil voor Hem, Die stierf. Huil over Hem, Die werd vermoord door uw zonden en “verootmoedig uw zielen”.

			Nog beter, er wordt van ons verwacht, zoals verder in het 29e vers staat, “geen werk te doen”. Als we de verzoening beschouwen, zouden we moeten rusten en geen werk doen. Rust van uw werken zoals God op Zijn grote sabbat na de schepping van de wereld rustte. Rust van uw eigengerechtigheid, van uw zorgzame plichten; rust in Hem. “Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust,” (Hebr. 4:3a). Zodra u de verzoening gezien heeft, zegt u: “Het is volbracht, het is volbracht! Nu zal ik mijn God met ijver dienen, maar ik zal niet zoeken om mijzelf te redden, het is volbracht.”

			Er was nog iets wat altijd gebeurde. Als de hogepriester verzoening had aangebracht, was het gebruikelijk dat hij naar buiten kwam in zijn mooiste gewaad. Als de mensen hem zagen, begeleidden zij hem met vreugde naar zijn huis en zij brachten diverse lofoffers die dag. Hij was dankbaar dat hij gespaard was gebleven die dag (omdat hij werd toegelaten in de heilige plaats en er ook weer mocht uitgaan) en zij waren blij dat de verzoening was aangenomen. Geliefden, laat ons nu naar onze huizen gaan met vreugde, laat ons tot onze poorten gaan met lof. De verzoening is geschied, de Hogepriester is achter het voorhangsel gegaan, de zaligheid is nu compleet. Hij heeft de linnen kleren terzijde gelegd en Hij staat voor u met een koperen borstplaat en Zijn hoed en Zijn geborduurde vest. Hoor hoe Hij Zijn vreugde over ons uit, omdat Hij Zijn volk heeft verlost uit de handen van de vijand. Kom, laat ons naar huis gaan met de Hogepriester; laten we in onze handen klappen van vreugde, omdat Hij leeft. De verzoening is aangenomen en dus zijn wij ook aangenomen, de zondebok is weggegaan en dus zijn onze zonden weggedaan. Laat ons naar onze huizen gaan met dankbaarheid en tot onze poorten gaan met lof, omdat Hij Zijn volk heeft liefgehad, Zijn kinderen heeft gezegend en voor ons verzoening heeft gedaan, ons heeft aangenomen en een jubeljaar heeft laten aanbreken. Prijs uw Heere! Prijs uw Heere!

			Amen.

			* Bedoeld wordt de menswording van Christus (Noot vertaler).

			De roep van het bloed 

			Het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Hebreën 12:24b 

			Van alle stoffen is bloed de meest mysterieuze en in sommige manieren ook de meest heilige. De Schrift leert ons –tenslotte is er heel wat filosofie in de Schrift– dat “de ziel van het vlees in het bloed” is (Lev. 17:11). Het leven ligt dus in het bloed. Bloed is daarom de mysterieuze band tussen lichaam en ziel.

			Hoe het kan dat de ziel op de een of andere manier een verband met het lichaam heeft door het bloed kunnen we niet begrijpen. Zeker is in ieder geval dat deze merkwaardige band die deze schijnbaar verschillende zaken bijeenbrengt zo is, dat de ziel in het lichaam kan leven en het leven in het bloed kan liggen. 

			God heeft een hoge heiligheid aan het bloedvergieten gehecht. Onder de Joodse bedeling werd zelfs het bloed van dieren heilig geacht. De Joden mochten nooit bloed eten, het was te heilig om voedsel van de mens te worden. De Jood was slechts bij uitzondering gemachtigd zijn eigen voedsel te doden. Hij mocht het niet doden, tenzij hij het vergoten bloed als offerande aan de Almachtige offerde. Bloed werd door God geaccepteerd als symbool van verzoening. Zonder bloedvergieten is er geen vergeving van zonden, omdat, zo begrijp ik, bloed zo´n verband had met leven, dat God niets anders dan bloed wilde accepteren en dat Hij daarmee aangaf dat er een leven voor Hem geofferd moest worden. Maar ook dat Zijn grote en onoverwinnelijke Zoon Zijn leven moest overgeven als een offer voor Zijn schapen.

			We hebben in onze tekst het woord “bloed” genoemd, in twee betekenissen. Er is het bloed van de vermoorde Abel en het bloed van de vermoorde Jezus. Er staan twee dingen over in de tekst: een vergelijking tussen het bloed der besprenging en dat van Abel; daarnaast wordt een zekere voorwaarde genoemd. Als we het hele vers lezen om de betekenis te begrijpen, zien we dat van de rechtvaardigen gesproken wordt als komend tot het bloed der besprenging, dat van betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Dus de voorwaarde die het tweede deel van deze preek zal beslaan, is het komen tot het bloed van besprenging voor onze redding en tot ons heil.

			Zonder verdere introductie zal ik u direct het verschil en de overeenkomst die in de tekst genoemd worden introduceren. “Het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.” Ik beken u eerlijk dat ik verbijsterd was toen ik dr. Gill en Albert Barnes en andere zeer vermaarde commentatoren bestudeerde, toen ik mij voorbereidde op deze passage. Zij gaven een betekenis aan deze verzen die zich nog nooit aan mij had geopenbaard. 

			Zij zeggen dat de betekenis van dit vers niet is dat het bloed van Christus uitnemender is dan het bloed van de vermoorde Abel, al is dat zeker een waarheid. Volgens hen betekent het dat het offer van het bloed van Christus beter is en van betere dingen spreekt dan het offer dat Abel offerde. Ook al geloof ik niet dat dit de bedoeling is van deze tekst en ik mijn redenen heb om aan te nemen dat Abels bloed hier tegenover dat van onze Zaligmaker wordt gezet. Toch, als we kijken naar de originele zin valt hier veel te zeggen voor beide kanten van de vraag. Daarom denk ik dat het eerlijk is om bij de verklaring van deze passage u deze twee meningen te geven. Het zijn geen tegengestelde interpretaties, inderdaad ligt er een schaduw van verschil tussen beide, maar zij komen voort uit hetzelfde en leiden tot hetzelfde.

			Allereerst mogen we hier verstaan dat er een overeenkomst is tussen het offer dat Abel gaf en het offer dat Jezus Christus gaf, toen Hij Zijn bloed gaf als losprijs voor Zijn kudde.

			Laat me eerst Abels offer beschrijven. Ik twijfel er niet aan of Adam heeft vanaf zijn eerste uitzetting uit de hof van Eden God geofferd. We hebben ook een kleine aanwijzing dat dit offer een beest was, omdat we lezen dat de Heere God Adam en Eva kleding maakte van de huiden van dieren. Het is mogelijk dat deze huiden overgehouden zijn van eventuele slachtoffers ter offer. Goed, dit alles is slechts een toespeling op het eerste absolute bewijs dat we lezen van een offer. 

			Het blijkt dat er al heel erg vroeg een verschil is tussen de mensen. Kaïn was de vertegenwoordiger van het slangenzaad en Abel van het vrouwenzaad. Abel was een van Gods uitverkorenen en Kaïn was een van de verstotenen door de Allerhoogste. Ondanks dit alles waren Kaïn en Abel toch verenigd in de uiterlijke dienst aan God. Beiden brachten op een gezette dag een offer. Kaïn nam een andere houding aan in de wijze waarop hij zijn offer bracht dan Abel. Kaïn was verheven en hoogmoedig. Hij zei: “Ik ben bereid om toe te geven dat alle zegeningen die we ontvangen van deze aarde van God komen, maar ik wil niet toegeven dat ik een verloren zondaar ben die Gods toorn verdien. Daarom zal ik alleen van de vruchten van het land offeren.” “Maar”, zei Abel, “ondanks het feit dat ik vind dat ik dankbaar moet zijn voor de tijdelijke zegeningen, heb ik tegelijkertijd zonden te bekennen, overtredingen die vergeven moeten worden en ik weet dat er zonder bloedvergieten geen vergeving van zonden is.” “Daarom”, zei hij, “o Kaïn, zal ik niet volstaan met alleen van het voedsel van het land te offeren, van het koren, de eerstelingen van het fruit, maar zal ik ook van de eerstelingen van mijn kudde geven. Ik zal bloed op het altaar vergieten, omdat dat mijn geloof is dat er een groter Verlosser komt, Die uiteindelijk verzoening zal aanbrengen voor de zonden van alle mensen, en door dit lam te slachten, druk ik mijn geloof in Hem uit.” 

			Dat was niet aan Kaïn besteed. Hij gaf niets om Christus, en was onbereidwillig om zijn zonden te bekennen. Hij had er geen enkel bezwaar tegen om een dankoffer te brengen, maar een zondoffer stuitte hem tegen de borst. Hij vond het niet erg om wat hij redelijk vond aan God te brengen als dank voor wat hij had gekregen, maar hij wilde God niets geven waardoor hij zou aangeven dat hij schuldig was, of zijn onkunde tot verzoening dan door het bloed van een plaatsvervanger, laten blijken. Kaïn kwam, als hij tot het altaar naderde, volledig zonder geloof. 

			Net zoals Abel maakte hij een hoop van ongehouwen stenen, hij legde een aantal schoven koren op het altaar en daar wachtte hij ook, maar het interesseerde hem totaal niet of God het zou accepteren of niet. Hij geloofde dat er een God was, zonder twijfel, maar hij geloofde niet in de beloften van diezelfde God. God had gezegd dat het vrouwenzaad het slangenzaad de kop zou vermorzelen, dat was het Evangelie zoals het aan onze voorvaderen werd verteld, maar Kaïn hechtte geen geloof aan dat Evangelie. Of het waar was of niet, daar gaf hij niets om, voor hem was het voldoende dat hij genoeg te eten kreeg van het land, hij had geen geloof.

			Maar de heilige Abel stond terzijde van zijn altaar en terwijl de ongelovige Kaïn wellicht lachte en spotte om zijn offer, spreidde hij daar zijn bloedend lam tentoon, als een teken voor iedereen, zowel van die tijd als daarna, dat hij in het zaad van de vrouw geloofde. Hij verwachte Hem, Die de slang zou vernietigen en de ruïne van de zondeval zou herstellen. 

			Ziet u de heilige Abel daar staan, dienend als een priester aan Gods altaar? Ziet u de vreugdeglans die over zijn gezicht komt als hij de hemel geopend ziet en het levend vuur van God ziet neerdalen op het altaar? Let er op met wat voor een dankbaar gezicht van geloof hij zijn ogen, die gevuld zijn met tranen, opheft naar de hemel en huilt: “Ik dank u, o Vader, Heere van hemel en van aarde, dat U mijn offer accepteert, zoveel als ik het tot U breng door geloof in het bloed van Uw Zoon, de Zaligmaker, Die nog zal komen.”

			Abels offer, het eerste waarvan ons verteld wordt, geofferd tegenover de vijand, heeft veel in zich wat voorloopt op de andere offers van de Joden. Abel dient geëerd te worden voor de wijze waarop hij gelooft in de komende Messias. Maar vergelijk nu eens voor een moment het offer dat Christus bracht met het offer van Abel, en het laatste verschrompelt tot marginale proporties. 

			Wat bracht Abel eigenlijk? Hij bracht een offer waaruit de noodzaak sprak tot bloedvergieten, maar Christus´ offer was het bloedvergieten zelf. Abel liet de wereld zien door zijn offer dat hij een slachtoffer zocht, maar Christus bracht het eigenlijke Slachtoffer. Abel bracht het type en beeld, het lam dat een type was van het Lam Gods, Dat de zonde van de wereld weg zou nemen, maar Christus was dat Lam. Hij was de substantie van de schaduw, de realiteit van dat type. Abels offer had geen enkele waarde dan het geloof in de Messias dat hij ermee tot uitdrukking bracht. Christus´ offer had een op zichzelf staande waarde, het offer zelf was waardevol. 

			Wat was het bloed van Abels lam? Het was niets anders dan het bloed van een gewoon lam dat op iedere andere plek geslacht had kunnen worden. Als Abel er geen geloof in had gehad, had het bloed van het lam net zo goed water kunnen zijn, iets verachtelijks. Maar het bloed van Christus was inderdaad een groot offer, waarvan de waarde die van alle voorgaande geslachte beesten verre oversteeg.

			Van alle offers die ooit gedaan zijn, hoe kostbaar ze ook zijn, en hoe geaccepteerd ook in Gods oog, van alle stromen van olie en tienduizenden gemeste kalveren kunnen we zeggen dat ze minder dan niets zijn en verachtelijk als we ze vergelijken met dat ene offer dat onze Hogepriester eens voor ons geofferd heeft. Daardoor heeft Hij ook hen die gerechtvaardigd zijn voor eeuwig volmaakt. Het is dus eenvoudig om het verschil te ontdekken tussen het bloed dat door Christus is gesprenkeld en dat van Abel. 

			Toch geloof ik dat er een diepere betekenis is dan deze, ondanks wat de commentatoren zeggen. Ik geloof dat er een toespeling is op het bloed van de vermoorde Abel. Kaïn vermoordde Abel en ongetwijfeld waren zijn handen en het altaar bezoedeld met het bloed van hem die als hogepriester gefungeerd had. “Welnu”, zegt onze apostel, “dat bloed van Abel riep.” Daar is ook bewijs voor, aangezien God tegen Kaïn zei: “Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem (Gen. 4:10b).” De opmerking van de apostel hierbij in een eerder hoofdstuk is: “Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is (Hebr. 11:4).” Hij sprak nog door zijn bloed, dat tot God riep vanaf de grond. Christus´ bloed spreekt ook zo. Wat is het verschil tussen deze twee stemmen, omdat in onze tekst wordt vermeld dat het van betere dingen spreekt dan dat van Abel?

			Abels bloed sprak op drie manieren. Het sprak in de hemelen; het sprak tegen de mensen; het sprak tegen het geweten van Kaïn. Het bloed van Christus spreekt ook op drie manieren en het spreekt van betere zaken.

			Het bloed van Abel sprak in de hemel. Abel was een heilig man en alles wat Kaïn tegen hem in kon brengen was: “Zijn eigen werken waren slecht en die van zijn broer waren rechtvaardig.” U ziet de broers samen op weg gaan om het offer te brengen. U bemerkt de stuurse blik op Kaïns gezicht als Abels offer geaccepteerd wordt, terwijl het zijne onaangeroerd blijft door het hemelse vuur. Zie hoe zij met elkaar in discussie gaan; Abel die rustig de vraag beantwoordt en Kaïn die hem op steeds woester wordende toon beschuldigt. U ziet ook hoe God tot Kaïn spreekt en hem waarschuwt voor het kwaad waarvan Hij wist dat het in zijn hart leefde. En daar gaat Kaïn, als hij vertrekt van de ontvangstzaal van de Allerhoogste, gewaarschuwd en van tevoren gewaarschuwd, maar nog steeds met de verschrikkelijke gedachte dat hij zijn handen zal bezoedelen met het bloed van zijn broer. Hij ontmoet zijn broer, hij praat op een vertrouwelijke toon met hem, hij geeft hem zogezegd een Judaskus. Hij lokt hem mee het veld in, waar ze samen zijn, hij doodt hem onverwachts, hij slaat hem en slaat hem nogmaals, totdat het daar ligt, het vermoorde, bloedende lichaam van zijn broer. O aarde! Aarde! Aarde! Bedek dit bloed toch niet. Dit is de eerste moord die u heeft gezien, het eerste bloed van mensen dat ooit de grond heeft bereikt. Hoor! Er is een schreeuw gehoord in de hemel, de engelen zijn verbaasd, zij rijzen op van hun gouden tronen en zeggen: “Wat is deze schreeuw?” God ziet hen aan en zegt: “Het is de schreeuw van bloed; een mens is gedood door een medemens; een broeder is in koelen bloede vermoord door een die in dezelfde baarmoeder is gegroeid, door slechtigheid is hij gedood. Een van Mijn heiligen is vermoord en hier is hij.” En Abel kwam de hemel in, rood als bloed, de eerste van Gods uitverkorenen die het paradijs mocht binnentreden. Hij was ook de eerste van Gods kinderen die de bloedrode kroon van het martelaarschap mocht dragen. 

			Toen werd de roepstem gehoord, helder, klaar en hard en hij sprak: “Wraak! Wraak! Wraak!” En God Zelf, opstaand van Zijn troon, ontbood de verdachte voor Zijn aangezicht; Hij ondervroeg hem, veroordeelde hem op grond van zijn eigen woorden en maakte hem dientengevolge een vluchteling en zwerver, rondtrekkend over de aarde.

			Welnu geliefden, het bloed van Christus is hiermee volledig in contrast. Dat is Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God; Hij hangt aan het kruis, is vermoord; vermoord door Zijn eigen broederen. Hij is tot het Zijne gekomen, maar zij hebben Hem niet ontvangen, maar ter dood geleid. Hij bloedt, Hij sterft en een schreeuw wordt gehoord in de hemel. De verbaasde engelen rijzen weer van hun zetels en zeggen: “Wat is dit? Wat horen we nu toch voor een schreeuw?” En de almachtige Schepper antwoordt weer: “Het is de schreeuw van bloed, het is het bloed van Mijn eniggeboren en geliefde Zoon!” En God, rijzend van Zijn troon, kijkt van de hemelen neer naar de aarde en hoort de schreeuw. En wat roept deze schreeuw? Het gaat nu niet om wraak, maar de stem schreeuwt: “Genade! Genade! Genade!” Hoort u dit niet? Hij zei: “Vader vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen.” 

			In deze zaken spreekt het bloed van Christus van betere zaken dan dat van Abel, omdat Abels bloed om wraak riep en het zwaard van God liet spreken, terwijl Christus´ bloed om genade riep en het zwaard terugstuurde, en het bad het voor altijd te slapen.

			Blood hath a voice to pierce the skies;
“Revenge!” the blood of Abel vries;
But the rich blood of Jesus slain,
Breathes peace as loud from every vein.

			U ziet hier ook dat het bloed van Abel wraak afriep over slechts één mens; Kaïn. Het vereiste de dood van slechts één mens om hiervoor verzoening te doen, namelijk de dood van de moordenaar “bloed voor bloed”. De moordenaar moet sterven. Maar wat zei Christus´ bloed in de hemel? Spreekt dat ook slechts voor één mens? Gelukkig niet geliefden, deze vrije gift is op velen gekomen. Christus´ bloed roept “Genade! Genade! Genade!” niet voor één, maar voor zovelen dat ze niet te tellen zijn; tienduizend maal tienduizenden. 

			Nogmaals, Abels bloed riep in de hemel om wraak, vanwege een overtreding van Kaïn. Al het andere dat Kaïn had begaan, schaamteloos en slecht, daar riep Abels bloed niet voor om wraak, het was voor deze ene zonde dat het bloed pleitte aan de troon en niet voor vele zonden. Maar zo is het niet met de stem van het bloed van Christus. Dit is voor vele zonden tot rechtvaardigmaking. O dat u die allesoverwinnende kreet toch kan horen, zoals die opkwam vanaf Golgotha. “Vader, vergeef het hun.” Niet één, maar velen. En vergeef niet alleen deze zonde, maar vergeef al hun zonden, wis al hun ongerechtigheden uit. Geliefden, we zouden kunnen geloven dat het bloed van Christus wraak eiste van Gods hand. Zeker, als Abel zevenvoudig was gewroken, dan moet Christus zeventigmaal zevenmaal worden gewroken. Als de aarde het bloed van Abel niet wilde opnemen voordat het gewroken was, dan kunnen we er zeker van zijn dat de aarde nooit het lichaam van Christus in zich had willen opnemen, voordat God de mensheid met vuur en zwaard had gedood en ze allemaal had vernietigd. Maar, o dierbaar bloed! Alles waar dit bloed om vraagt, is vrede, genade, vergeving en aanneming. Zeker is het dat “het betere dingen spreekt dan Abel.”

			Nogmaals, Abels bloed had een tweede stem. Het sprak tot de hele wereld. “Hij die dood was spreekt nu” – niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Gods profeten zijn een sprekend volk. Zowel door hun woorden als hun daden spreken zij zolang zij leven en als zij begraven zijn, spreken zij nog door het voorbeeld dat zij achterlaten. Abel spreekt door zijn bloed tot ons. Wat wil dit zeggen? Toen Abel zijn slachtoffer op het altaar offerde, was het alsof hij zei: “Ik geloof in een offer dat nog gebracht zal moeten worden voor de zonden van alle mensen,” maar toen Abels eigen bloed op het altaar werd gesprenkeld, was het alsof hij zei: “Hier is de bekrachtiging van mijn geloof; ik zal mijn getuigenis bezegelen met mijn eigen bloed. Hier is het bewijs van mijn oprechtheid, omdat ik bereid was te sterven voor de verdediging van de waarheid waarvan ik u nu getuig.” Het was een groot ding voor Abel om op deze wijze zijn geloof met zijn bloed te bekrachtigen. 

			We zouden de martelaars niet half zo gemakkelijk hebben geloofd als zij niet bereid waren te sterven voor hun beroep. Het Evangelie zou in oude tijden niet zo ontzettend verspreid zijn, als de verbreiders van het Evangelie niet bereid waren geweest om hun boodschap te bevestigen met hun bloed. Maar Christus´ bloed spreekt van “betere dingen dan van Abel.” Abels bloed verzegelde zijn getuigenis en dat heeft Christus´ bloed op dezelfde wijze gedaan. Maar Christus´ getuigenis is beter dan dat van Abel. Want wat is het getuigenis van Christus? Het verbond van genade, dat eeuwige verbond.

			Hij kwam in de wereld om ons te vertellen dat God van het begin der eeuwen Zijn volk had verkoren, dat Hij hen had gesteld tot een eeuwig leven en dat Hij een verdrag had gesloten met Zijn Zoon Jezus Christus, dat als Hij de prijs zou betalen zij vrijuit zouden gaan. Als Hij in hun plaats zou lijden, zouden zij bevrijd zijn. En Christus riep, eer Hij Zijn hoofd op Zijn borst liet zakken en stierf: “Het is volbracht.” Het doel van het verdrag is volbracht. Het doel was om een eind aan de overtreding te maken, een eind aan de zonde te maken, verzoening voor ongerechtigheid aan te brengen en voor eeuwig rechtvaardig te maken. Dat was het getuigenis van onze Heere Jezus Christus, toen Zijn bloed uit Zijn hart stroomde, om het doodsstempel en -zegel te zijn dat het verdrag bekrachtigde. 

			Als ik Abel zie, weet ik dat zijn getuigenis echt was, maar als ik Christus zie, weet ik dat het verdrag waar is.

			This covenant, O believer, stands
Thy rising fears to quell;
´Tis signed and sealed and ratified,
In all things ordered well.

			Toen Hij Zijn hoofd boog en de geest gaf, was het alsof Hij zei, “Al deze dingen zijn zeker gemaakt omdat Ik als slachtoffer geleden heb.” Kom, heilige en zie het verbond met bloed overgoten en weet dat het zeker is. Hij is “de betrouwbare Getuige, Prins over alle koningen van de aarde.” Eerste onder de martelaren, mijn Heere Jezus, zo gaf U een beter getuigenis dan zij allemaal bij elkaar, omdat U van het eeuwigdurend verbond getuigde. U heeft laten zien dat U de Herder en Leraar van zielen bent, U heeft van de vergeving van zielen getuigd door Uzelf te offeren. Nogmaals zeg ik: “Kom mensen, en lees over de gouden boekrol. Het begint in de verkiezing; het eindigt in het eeuwige leven en het bloed van Christus klinkt in uw oren. Dit alles is waar en het zal waar blijken te zijn voor al het zaad. Het spreekt zeer zeker van betere dingen dan dat van Abel.

			Nu komen we tot de derde stem, omdat het bloed van Abel een drievoudige stem had. Het sprak in het geweten van Kaïn. Gehard als hij was, en zoals een duivel in zijn zonden, toch was hij nog niet zo doof in zijn geweten dat hij de schreeuw van het bloed niet kon horen. Het eerste wat Abels bloed tegen Kaïn zei was dit: “O schuldige ellendeling, om uw broeders bloed te vergieten!” Toen hij het bloed uit de wond zag druipen, terwijl de zon erop scheen en de rode gloed in zijn ogen kwam, was het alsof het zei: “Ach, vervloekte schurk, omdat u de zoon van uw eigen moeder hebt vermoord. Uw wraak was erg genoeg toen uw gezicht betrok, maar om tegen uw broeder op te staan en hem van het leven van te beroven! O, hoe verschrikkelijk!” Het leek tegen hem te zeggen: “Wat heeft hij u misdaan dat zijn leven van hem zou worden afgenomen? Waarin had hij u beledigd? Was zijn gedrag niet voortreffelijk en waren zijn woorden niet zuiver? Als u een dief of misdadiger had gedood, zo zou men u niets verwijten, maar dit bloed is zuiver, onbevlekt, volmaakt bloed. Hoe kon u zulk een man doden?” 

			En Kaïn streek met een hand over zijn voorhoofd en voelde een gevoel van schuld dat hij daarvoor nog nooit had gevoeld. En het bloed zei tegen hem: “Waarom, waarheen wilt u gaan? U zult een zwerver zijn voor de rest van uw leven.” Een koude rilling liep over hem heen en hij dacht: “Wie mij ook zal vinden, hij zal mij doden.” 

			En ook al beloofde God hem dat hij zou leven, ongetwijfeld was hij altijd bang. Als hij een groepje mannen bij elkaar zag staan, zou hij zichzelf verbergen. Of op zijn eenzame wandelingen, als hij in de verte mensen zag aankomen, zou hij zich omdraaien en proberen zijn hoofd te verbergen, zodat niemand hem kon zien. In de stilte van de nacht schrok hij op uit zijn dromen. Het was slechts zijn vrouw die naast hem lag te slapen. Toch dacht hij een hand te voelen die naar zijn keel greep om hem te doden. Geschrokken zat hij in zijn bed, turend naar de schaduwen, een vijand verwachtend die hem achtervolgde. Dan, als hij opstond om aan het werk te gaan, trilde hij. Of hij nu alleen of in gezelschap was, altijd bleef de rilling. Als hij alleen leek te zijn, was hij niet alleen, de geest van zijn broeder leek hem in zijn gezicht aan te staren. Als hij in het gezelschap van anderen was verveelde hij zich, omdat hij dacht dat anderen hem vervloekten. Hij dacht dat iedereen van die ene misdaad die hij gepleegd had wist -natuurlijk wisten ze dat ook– en dat iedereen hem daarom verafschuwde. Niemand wilde hem een hand geven, omdat die rood was van bloed. Zelfs zijn eigen kind op zijn knie was bang om in het gezicht van zijn vader te kijken, omdat daar het teken zat dat God op hem had gelegd. Zijn eigen vrouw durfde hem slechts zelden aan te spreken, bang als ze was dat van de lippen van hem die door God vervloekt was een deel van die vloek ook haar ten deel zou vallen. De aarde had hem vervloekt. Zodra hij zijn voet ergens op de grond had gezet, veranderde de grond van tuin in woestijn en werd de vruchtbare grond verhard tot rots. Schuld, met zijn vingers bloedrood, deed als een meedogenloze kamerheer iedere avond de gordijnen om zijn bed dicht. Zijn misdaad weigerde hem te laten slapen. Het sprak in zijn hart en in de muren van zijn geheugen schalde de doodsschreeuw van zijn vermoorde broer. En ongetwijfeld sprak het bloed nog een ding tot Kaïn. Het zei: “Kaïn, ook al ben je nu nog gespaard, er is geen hoop meer voor je; je bent een vogelvrije op deze aarde en voor eeuwig vervloekt. God heeft je hier al vervloekt, maar zal dat ook in eeuwigheid doen.” 

			En dus waar Kaïn ook ging, nooit vond hij hoop. Ook al zocht hij het op de hoogste toppen van de bergen, toch vond hij het daar niet. Voor iedereen was er hoop weggelegd, maar niet voor hem; een hopeloze, thuisloze, hulpeloze zwerver, zo ijsbeerde hij het aardoppervlak over. O! Abels bloed had inderdaad een verschrikkelijke stem.

			Zie nu eens de heerlijke omslag als u naar het bloed van Christus luistert. Het sprak van betere dingen dan dat van Abel. Vriend! Heeft u ooit het bloed van Christus gehoord in uw geweten? Ik heb het en ik dank God dat ik ooit die heerlijke stem heb gehoord.

			Once a sinner near despair,
Sought the mercy-seat by prayer.

			De zondaar bad, maar tevergeefs. Er rolden geen tranen over zijn wangen, zijn hart was zwaar in hem; hij zocht, maar vond geen genade. Nog eens en nog eens bestormde hij de hemeltroon en klopte aan de deur van genade. Wie kan zich de molensteen indenken die wellicht op zijn hart heeft gelegen en het ijzer dat in zijn ziel sneed. Hij was gevangen in een eenzame zwerftocht, in de gevangschap van angst was hij geketend, om voor eeuwig verloren te gaan. Die gevangene hoorde op een dag een stem die riep: “Weg, weg naar Golgotha!” Toch trilde hij door die stem, omdat hij zei: “Waarom zou ik daar naartoe gaan, omdat hier mijn zwartste zonden zitten; omdat ik daar mijn Zaligmaker heb vermoord door mijn overtredingen? Waarom zou ik daarheen gaan om het vermoorde lichaam van Hem te zien, Die mijn broeder, Die geboren is voor tegenslag, zou zijn?” Maar de genade smeekte en zei: “Kom, kom toch zondaar.” En de zondaar volgde. De ketens waren aan zijn handen en zijn benen en hij kwam nauwelijks vooruit. Nog steeds scheen te zwarte gier van vernietiging boven zijn hoofd te klapwieken. Maar hij kroop zo goed hij kon, tot hij aan de voet van de heuvel Golgotha kwam. Daar zag hij een kruis staan, bloed kwam uit de handen, de voeten en de zij; Genade raakte zijn oren aan en zei: “Luister.” 

			Toen hoorde hij dat het bloed sprak, het eerste wat hij hoorde was “Liefde.” Het tweede was “Genade.” Daarna volgde “Vergeving.” Het vierde was “Aanneming.” Het volgende woord was “Zekerheid.” Als laatste hoorde hij het bloed fluisteren: “Hemel.”

			Toen de zondaar dat bloed hoorde, zei hij tot zichzelf: “Spreekt dat bloed nu tot mij?” En de Geest zei: “Tot u, tot u spreekt het.” En hij luisterde en wat scheen het een muziek voor zijn verscheurde hart, omdat op dat moment al zijn zonden verdwenen waren. Hij had geen gevoel meer van schuld. Hij wist dat hij slecht was, maar hij zag zijn slechtigheid afgewassen. Hij wist dat hij schuldig was, maar hij zag verzoening voor zijn schuld, door dat dierbare bloed dat daar vloeide. Hij was vol verdriet geweest, hij had genoeg van het leven, van de dood; maar nu had hij geen verdriet meer, een vreugdevol vertrouwen nam bezit van zijn hart. Hij keek naar Christus en zei: “Ik weet, mijn Verlosser leeft.” Hij sloeg zijn armen om zijn Zaligmaker heen en hij begon te zingen. O nu weet ik het zeker, het bloed is ook voor mij vergoten. Toen vluchten angst en vernieling van hem vandaan, en in plaats daarvan kwam de sneeuwwitte engel van verzekering en drukte hem tegen zijn boezem. Ondertussen zei deze tot hem: “U bent voor eeuwig geaccepteerd door de Geliefde, u bent uitverkoren door God en geliefd; nu bent u Zijn kind en u zult Zijn geliefde in eeuwigheid zijn.” Het bloed van Christus spreekt betere dingen dan dat van Abel. 

			Nu moet ik onder uw aandacht brengen dat het bloed van Christus ook op een tweetal punten een overeenkomst heeft met het bloed van Abel, maar het in beide gevallen overtrof. 

			Het bloed van Abel juichte: “Gerechtigheid!” Het was alleen gerechtvaardigd dat dit bloed vergoten zou worden. Abel koesterde geen persoonlijke wrok jegens Kaïn. Het bloed sprak rechtvaardig maar hield op bij de uitroep “Wraak! Wraak! Wraak!” 

			Christus´ bloed sprak juist toen het zei: “Genade!” Christus heeft net zoveel recht om op genade te pleiten voor zondaars, als Abels bloed dat had op de wraak voor Kaïn. Als Christus een zondaar redt, doet Hij dat niet op borgtocht of onrechtmatig, maar Hij redt hem volgens het recht. Christus heeft het recht te redden wie Hij wil, te begenadigen wie Hij wil begenadigen, omdat Hij rechtvaardig kan zijn; daarom is Hij de Rechtvaardigmaker voor de goddelozen.

			Nogmaals: Abels bloed schreeuwde niet tevergeefs: “Wraak!” Want daarna is er wraak gekomen. Zo roept ook Christus bloed nooit tevergeefs, geprezen zij Zijn Naam. Het zei: “Vergeving”, en daarom zal iedere gelovige ook vergeving ontvangen. Het zei: “Aangenomen”, en daarom zal iedere boetvaardige aangenomen worden in de Geliefde. Als dat bloed voor mij roept, weet ik dat het niet tevergeefs is. Het allesoverwinnende bloed van Christus zal nooit zijn doel missen, het moet, het zal gehoord worden. Zou Abels bloed de hemel kunnen bewegen, en zou Christus´ bloed dan niet de oren van de Heere Zebaôth bereiken?

			En nogmaals, Abels bloed riep aan één stuk door. Daar is de genadestoel, daar is het kruis en het bloed blijft druipen op de genadestoel. Ik heb een zonde gedaan. Christus zegt: “Vader, vergeef hem.” Daar is een druppel. Ik bega wederom een overtreding. Christus komt weer tussenbeide. Daar is weer een druppel. Eigenlijk is het de druppel die tussenbeide komt. Christus spreekt niet met Zijn mond, de druppels bloed, als zij vallen, schijnen ieder voor zich te zeggen: “Vergeef hem, vergeef hem, vergeef hem.”

			Beste vriend, als u de stem van uw geweten hoort, stop dan eens en probeer ook eens de stem van het bloed te horen. Wat een heerlijke zaak is het om het bloed van Christus te horen. U die niet weet wat dit betekent, u weet niet wat de echte waarde van dit leven is. U die dit verstaat, mag met recht zeggen: “Het druppen van het bloed is als muziek uit de hemel dat op de aarde valt.” Arme zondaar! Ik wil u vragen om hier te komen en te luisteren naar de stem die uw oren verstomt en vandaag ook uw hart. U bent vol van zonde, de Zaligmaker biedt u aan om uw handen tot Hem op te heffen. Zie, daar vloeit bloed van Zijn hoofd, handen, voeten, en iedere druppel die valt roept: “Vader, vergeef hen! O Vader vergeef hen!” En ieder druppel bloed lijkt te zeggen, als hij neervalt: “Het is volbracht; Ik heb een eind aan de zonde gemaakt, Ik heb hiervoor voor eeuwig verzoening aangebracht.” O die heerlijke, zoete taal die het vallende bloed van Christus spreekt! Het spreekt van betere dingen dan dat van Abel.

			Ik geloof dat we nu uitvoerig genoeg bij dit onderwerp hebben stilgestaan. Ik zal nu besluiten door u een aantal ernstige woorden toe te voegen met betrekking tot het tweede punt – de conditie waarin iedere christen gebracht moet worden. Er wordt van hem gezegd dat hij moet komen tot het bloed der verzoening. Hier zal ik erg kort over zijn, maar tegelijkertijd eerbiedig en direct. Luisteraars, bent u al tot het bloed van Christus gekomen? Ik vraag u niet of u kennis heeft van de christelijke leer of weet waar de sacramenten toe dienen, of dat u een zekere ervaring heeft gehad. Het enige wat ik u vraag, is of u het bloed van Christus hebt.

			Als u tot het bloed van Christus gekomen bent, weet ik hoe dat gekomen is. U moet tot het bloed van Christus gekomen zijn met geen enkele deugd van uzelf. Schuldig, verloren en hopeloos moet u tot dat bloed gekomen zijn en tot dat bloed alleen, vanwege uw hoop. U komt tot dat kruis van Christus en het bloed ook, dat weet ik, met een trillend en gepijnigd hart. Sommigen van u weten nog hoe zij de eerste keer kwamen, neergeslagen en vol van vreugde, maar dat bloed redde u. En dit weet ik: als u eenmaal tot het bloed bent gekomen, dan zult u er iedere dag heengaan. Uw leven zal zijn “ziende op Jezus.” Als u ooit tot het bloed van Christus bent gekomen, dan zult u de noodzaak voelen om er iedere dag weer naartoe te gaan. Hij die zich niet iedere dag in die fontein wil wassen, heeft zich er nog nooit in gewassen. Iedere dag voel ik het als een voorrecht en vreugde dat er nog steeds een fontein is geopend. 

			Ik weet dat ik jaren terug tot Christus ben gekomen, maar o! Ik kon er nooit in rusten, tenzij ik vandaag weer kon komen. Ervaringen uit het verleden zijn twijfelachtige zaken voor een christen. Het huidige komen tot Christus, dat moet vreugde en rust geven. Zong u niet al eens dat lied

			My Faith doth lay her hand,
On that dear head of thine,
While like a penitant I stand,
And there confess my sin.

			Geliefden, u kunt dat lied net zo goed vandaag als toen zingen. Eerder deze week las ik een boek waarin de schrijver zei dat we in ons leven niet als zondaren tot Christus komen. Volgens hem groeien we dan ook tot heiligen. Ik geloof dat hij er niet veel van begrepen heeft, want ook heiligen zijn zondaren en ook zij moeten als zondaar tot Christus komen. Als ik ooit tot Gods troon als een heilige kom, dan zal ik afgewezen worden. Kom ik daarentegen als een nederige, verslagen, zoekende zondaar die op niets dan het bloed van Christus vertrouwt, dan kan ik nooit afgewezen worden, dat is zeker. Tot hem zal het bloed van betere dingen spreken dan dat van Abel. Laat ons dit dagelijks mogen ervaren.

			Sommigen hier belijden dat zij nog nooit gekomen zijn. U kan ik moeilijk oproepen om iedere dag weer te gaan, maar ik vermaan u om voor het eerst te gaan. Maar u vraagt zich af: “Mag ik komen?” Ja, als het uw wens is om te komen, dan mag u komen, als u de noodzaak voelt om te komen, dan mag u komen.

			All the fitness he required,
Is to feel your need of him.

			En zelfs

			This he gives you,
'Tis his spirits rising beam.

			Maar u zegt: “Ik moet enkele deugden bezitten.” Luister naar het bloed dat spreekt! Het zegt: “Zondaar ik ben vol van deugden, waarom zou u er nog meenemen?” “Maar,” zegt u, “ik heb te veel zonden.” Luister naar het bloed; als het valt, roept het: “Voor vele zonden rechtvaardiging tot leven.” “O, maar”, zegt u , “ik weet dat ik te zondig ben.” Luister naar het bloed! “Al waren uw zonden als scharlaken, Ik zal ze als witte wol maken, al waren ze zo rood als karmozijn, Ik maak ze witter dan sneeuw.” “Nee”, zegt een ander, “maar ik heb zo´n arm verlangen, zo´n klein geloof.” “Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen (Jes. 42:3a).” “Maar”, werpt u tegen, “ik weet zeker dat ik zal worden uitgeworpen als ik kom.” Luister naar het bloed! “Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen (Joh. 6:37).” “Nee”, zegt u, “maar ik heb zoveel zonden dat ik niet vergeven kan worden.” Luister nog eenmaal naar het bloed voordat ik stop: “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Johannes 1:7b).” Dat is het getuigenis van het bloed en het getuigenis is voor u. Drie getuigen er hier op aarde: de Geest, het water en het bloed. Onthoud dat het bloed getuigenis is van het bloed van Christus, dat ons reinigt van alle zonden.

			Kom, arme zondaar en werp u op die waarheid! Weg met uw goede werken en al uw eigen vertrouwen. Vertrouw toch eenvoudigweg op dat zoete woord van Christus. Vertrouw Zijn bloed en als u uw vertrouwen alleen in Jezus kunt stellen, in Zijn gesprenkelde bloed, dan zal het in uw geweten betere dingen spreken dan dat van Abel.

			Ik vrees dat velen niet weten wat wij bedoelen met geloven. De eerwaarde dr. Chalmers bezocht eens een oude vrouw en vertelde haar dat hij in Christus geloofde. Daarop antwoordde zij hem: “Maar dat is nu juist hetgene waarvan ik niet snap wat ermee wordt bedoeld.” Toen zei dr. Chalmers: “Vertrouw op Christus.” Dat is inderdaad de kern van het geloof. Vertrouw Hem uw ziel toe, vertrouw Hem uw zonden toe, vertrouw Hem ook in de toekomst en voor wat het verleden betreft. Vertrouw Hem in alles. Zeg: 

			A Guilty, weak, and worthless worm,
On Christ´s arms I fall;
Be thou my strength and righteousness,
My Jesus and my all.

			Geve de Heere u Zijn zegen, om Christus´ wil. 

			Amen.

			Het vergevende bloed

			Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Hebreën 9:22b 

			Sta mij toe u drie dwazen te vertonen. Een is ginds een soldaat die gewond is geraakt op het slagveld, zwaargewond zelfs, nabij de dood. De hospik staat aan zijn zijde en de soldaat stelt hem een vraag. Luister en oordeel zelf over zijn dwaasheid. Wat vraagt hij? Slaat hij zijn ogen op in nieuwsgierigheid om te vragen of de wond dodelijk is, of de kunde van zijn behandelaar zover reikt dat hij een middel tot herstel kan aangeven of dat de middelen tot genezing binnen handbereik zijn? Niets daarvan; vreemd genoeg vraagt hij: “Kunt u mij informatie geven over het zwaard waarmee ik geraakt ben en welke Rus mij zo verwond heeft? Ik wil”; zo vervolgt hij, “ieder detail nauwkeurig weten dat de oorzaak van mijn verwonding was.” Deze man ijlt of is in ieder geval buiten zijn zinnen. Zo´n vraag te stellen op dat moment bewijst voldoende dat hij zijn verstand is verloren.

			Een andere dwaas. De storm woedt, het schip wordt voortgestuwd door de wind en zwarte wolken jagen zich over het schip. De masten kraken, de zeilen worden aan stukken gescheurd en nog neemt de storm toe. Waar is de kapitein? Is hij druk doende aan dek om orders uit te delen, staat hij het gevaar manmoedig te bestrijden en geeft hij op vakkundige wijze orders om het hoofd boven water te houden? Nee, hij heeft zich teruggetrokken in zijn hut. Daar probeert hij met doordachte ideeën te reconstrueren waar de storm ooit is begonnen. “Het is mysterieus, die wind, nog nooit heeft iemand”, zo zegt hij, “precies kunnen bepalen waar deze vandaan komt.” En zo, onverschillig voor wat betreft het schip, de levens van de passagiers, maar ook zijn eigen leven, probeert hij koortsachtig alleen deze ene vraag op te lossen. De man is gek, neem het roer toch uit zijn hand, het is duidelijk dat het niet goed met hem gaat. Mochten ze vastlopen op land, sluit hem dan op als een hopeloze dwaas.

			De derde dwaas zal ik ongetwijfeld ook onder u aantreffen. U bent ziek en verwond door de zonde, u bent in de storm en cycloon van de almachtige wraak. En toch, de vraag die u mij vanochtend stelt, zou de volgende zijn: “Mijnheer, wat is de oorzaak van alle kwaad?” U bent dwaas, geestelijk dwaas; dat zou niet de vraag zijn die u mij zou stellen als u in een gewone en gezonde geestelijke staat verkeerde. Dan zou uw vraag zijn: “Hoe kan ik van mijn kwaad afkomen?” Niet: “Hoe kwam het kwaad in de wereld?”, maar: “Hoe kan ik dat ontkomen?” Niet: “Hoe kan het dat de hagel neerviel op Sodom?”, maar: “Hoe kan ik, net zoals Lot, Sodom ontvluchten naar Zoar?” Niet: “Hoe komt het dat ik ziek ben?”, maar: “Zijn er middelen die mij kunnen helpen? Bestaat er een dokter die mijn ziel weer gezond kan maken?” 

			Ach, u speelt met uw subtiliteiten terwijl u de zekerheden negeert. Er zijn meer vragen gesteld over de oorsprong van het kwaad dan over alle andere dingen. Mensen hebben hun verstand gepijnigd en hun hersenen in de knoop gedacht, om te proberen te begrijpen wat wij niet kunnen begrijpen: hoe het kwaad in de wereld kwam en hoe zijn verschijning in tegenspraak is met de hemelse goedheid. Het grote onderwerp hierin is het kwaad en uw vraag zou moeten zijn: “Hoe kan ik de wraak ontlopen die in dit kwaad ligt?” In antwoord op die vraag staat dit vers midden op de weg (zoals de engel met het zwaard, die eens Bileam op weg naar Barak wist te stoppen): “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.”

			Uw echte vraag is hoe u gered kunt worden. Als u gewaar wordt dat uw zonde vergeven of gestraft moet worden, dan zal uw vraag worden: “Hoe kan de zonde vergeven worden?” En dan, als vanuit het niets, in het hart van uw onderzoek, staat daar dit feit: “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.” Let goed op, dit is geen Joodse spreuk, het is een wereldwijde en eeuwige waarheid. Zij was niet voorbehouden aan de Hebreën alleen, maar gold net zo goed voor de heidenen. Nooit, te eniger tijd, plaats of bij enig persoon kan er vergeving zijn zonder dat er bloed is gevloeid. 

			Deze grote waarheid, zo zeg ik, staat gedrukt op de natuur, het is een essentieel deel van Gods morele regering, het is een van de fundamentele waarheden die nooit ontkend of omvergeworpen zullen worden. Ook kan er geen enkele uitzondering zijn, het staat er voor ieder geslacht op elke plaats: “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.” Het was zo bij de Joden, zij hadden geen vergeving zonder bloedvergieten. Sommige zaken mogen onder de Joodse wet met water worden gereinigd of door vuur. Maar voor die zaken die betrekking hadden op zonden was er geen reiniging mogelijk zonder bloedvergieten. Dat was om de volgende leer bekend te maken, dat bloed en alleen bloed gebruikt kon worden ter vergeving van zonden. 

			Inderdaad, zelfs de heidenen hebben hier een indruk van. Zien wij niet hun messen druipen van bloed van slachtoffers? Heb ik niet de verschrikkelijke verhalen gehoord van menselijke verminking, van massamoorden, van offers? En wat willen al deze dingen anders zeggen dan dat er diep in de mens een wetenschap ligt, die zo diep is als het bestaan van de mens, dat er “zonder bloedstorting geen vergeving geschiedt.” En ik ga nog verder door te beweren dat zelfs in de harten en gewetens van de luisteraars hier vanochtend iets is dat hun niet toestaat te geloven in vergeving zonder bloedstorting. Dit is de grote waarheid van het christendom en het is een waarheid waarbij ik uw gedachten zal proberen te bepalen. Moge God het zegenen aan uw zielen. “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.”

			Allereerst, laat mij u de bloedstorting aantonen, voordat we verder op de tekst ingaan. Wordt er hier een speciale bloedstorting bedoeld? Ik zal u nu niet langer ophouden met te vertellen over massamoorden noch over rituele slachtingen die rivieren van bloed van schapen en bokken veroorzaakten. Er was eens een bloedstorting die alle andere ver overtrof. Het was een Mens –een God– Die Zijn bloed op dat dierbare moment vergoot.

			Kom en overtuig uzelf. Hier is een tuin, donker en verlaten. De grond is bevroren met een laagje nachtvorst. Tussen al die trieste olijfbomen zie ik een Man, ik hoor Hem Zijn leven in Zijn gebed uitkermen. Luister, engelen; luister, mensen; het is de Zaligmaker Die Zijn ziel uitstort. Kom en zie op Hem. Onthoudt hoe Zijn voorhoofd eruit ziet. O hemelen! Druppels bloed stromen uit Zijn gezicht en uit Zijn lichaam, iedere porie is open en zweet. Maar dit is niet het zweet des aanschijns waarin de mens zijn brood moet verdienen, het is het zweet van Een Die de hemel moet verdienen. Hij zweet grote druppels bloed. Dat is de bloedstorting zonder welke geen vergeving is. 

			Volg die Man verder, zij hebben Hem met ontheiligende handen van Zijn plaats van gebed en angst weggenomen en zij hebben Hem meegenomen naar het rechthuis van Pilatus. Zij zetten Hem op een stoel en bespotten Hem, een purperen mantel wordt Hem ten hoon aangetrokken. Zie op Zijn voorhoofd – zij hebben er een kroon van doornen op gezet en de karmozijnrode druppels stromen langs Zijn wangen. Engelen! Druppels bloed stromen langs Zijn gezicht. Draai nu eens langs die purperen mantel. Zijn rug bloedt. Vertel me, demonen, wie deed dit? De versgeslagen wonden trokken zij weer open door de volgende slag, zo veroorzaakten zij een stroom van bloed langs Zijn rug. Dat is de bloedstorting zonder welke geen vergeving is. En nog ben ik niet klaar. Zij jagen Hem op door de straten, ze smijten Hem op de grond, nagelen Zijn handen op het dwarshout van het kruis, hijsen het in de lucht, laten het in het gat in de aarde zaken. Daar hangt Hij, Christus, God. Bloed stroomt uit Zijn hoofd, Zijn handen en Zijn voeten. In afschuwelijke pijnen bloedt Hij Zijn leven weg, in verschrikkelijke kwellingen stort Hij Zijn ziel uit. “Eloï, Eloï, Lamma Sabachtani (Mark. 15:34).”

			Zie dan, zij steken in Zijn zijde en er stroomt bloed en water uit. Dit is het bloedvergieten, zondaren en heiligen, dit is de verschrikkelijke bloedstorting, zonder welke er voor u en het gehele menselijke ras geen vergeving mogelijk is.

			Ik heb zo mijn tekst onder uw aandacht gebracht: zonder bloedstorting is er geen vergeving. Nu zal ik er dieper op ingaan. Waarom is het dat dit verhaal mensen niet aan het wenen brengt? Ik heb het slecht gebracht, zult u zeggen. Goed, dat geef ik toe, ik zal alle schuld op mij nemen. Maar, geliefden, al zou het zo slecht verteld worden als maar enigszins mogelijk is, als onze harten in de juiste toestand waren, zou ons leven in zorg moeten wegbloeden. Wat een verschrikkelijke moord was dat. Het was geen koningsmoord, geen broedermoord of vadermoord, het was –hoe zal ik het zeggen?– een godsmoord, het doden van een God; het doden van Hem Die gekomen was vanwege onze zonden. Als onze harten maar zo zacht waren als ijzer, dan zouden we wenen. Als ze maar zo gevoelig waren als het marmer uit de bergen, dan zouden we tranen van verdriet laten, maar ze zijn nog harder dan een molensteen. We vergeten de angst van Hem Die de schandelijkste dood stierf; we vergeten Zijn zorgen, noch komen we tegemoet aan het belang dat we in Hem hebben Die alles voor ons leed en alles voor ons verdiende. Desalniettemin staat hier geschreven: “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.”

			Volgens mij staan hier twee zaken. Allereerst het negatieve verklaard: “Geen vergeving zonder bloedstorting.” En dan wordt er iets positiefs bedoeld, omdat er door de bloedstorting ook vergeving mogelijk is.

			Eerst, zoals ik al zei, het negatieve verklaard; er is geen vergeving zonder bloedstorting; zonder het bloed van Jezus Christus. Dit wordt gezegd door goddelijk bevel, als ik deze zin uitspreek kan ik mij beroepen op God Zelf. Het is dus niet iets waaraan u kunt twijfelen of dat u kunt geloven. Dit moet geloofd en ontvangen worden, anders loochent u de Schriften en wendt u zich van God af. Sommige waarheden die ik spreek, hebben misschien geen betere basis dan mijn eigen verstand en rede, die van weinig waarde zijn. Dit zeg ik echter niet door de Heilige Schrift aan te halen om mijn stelling te onderstrepen, maar uit Gods eigen mond. Het staat hier in grote letters: “Er is geen vergeving.” Zo goddelijk is de autoriteit van deze uitspraak. Misschien veracht u deze stelling, maar onthoud dat uw rebellie niet tegen mij is, maar tegen God. Als iemand onder u deze waarheid ontkent, ik zal hem niet tegenspreken; God heeft het mij verboden af te wijken van de verkondiging van Zijn Evangelie, om te discussiëren met mensen. Ik heb Gods onherroepbare stelling om op te pleiten, hier staat het: “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.” U kunt vele dingen geloven of verwerpen die de predikant uit, maar zo ontkent u het gevaar voor uw ziel. Het is Gods uitspraak, wilt u in Gods aangezicht zeggen dat u Hem niet gelooft? Dat zou goddeloos zijn. Deze negatieve uitspraak is negatief in haar autoriteit, buig uzelf ervoor en sla acht op haar dierbare waarschuwing.

			Sommige mensen zullen zeggen dat Gods manier om mensen te redden, door het vergieten van bloed, een wrede manier is, een onjuiste manier, een onaardige manier, en wat voor manieren nog meer. Geliefden, ik heb niets van doen met uw mening over deze manier, het is nu eenmaal zo. Als u enige onjuistheden vindt in uw Maker, vecht uw onenigheden dan met Hem Zelf uit. Maar kijk goed uit eer u de handschoen neergooit, het zal hem slecht vergaan die met Zijn Maker strijdt, en dat geldt ook voor u. De leer van de bloedstorting is een heerlijke leer als zij juist wordt begrepen en gelovig ontvangen, omdat zij de grenzeloze liefde, onmetelijke goedheid en een oneindige waarheid vertegenwoordigt. Maar voor hen die dit loochenen zal het altijd een gehate leer blijken. Dus zo moet het zijn, geliefden; u moet uw eigen deugden verachten, uw eigengerechtigheid verachten. Ik talm niet verder met u te strijden, ik beveel u in Gods Naam: “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.”

			Sla ook acht op het feit hoe afsnijdend het in zijn karakter is: “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.” “Maar kan ik mijn zonden dan niet vergeven krijgen door mijn boetedoening? Als ik ween en pleit en bid, zal God me dan niet vergeven omwille van mijn tranen?” “Geen vergeving”, zegt de tekst, “zonder bloedstorting.” “Maar als ik dan nooit meer zondig en ik God nog beter dien dan wie ook, zal Hij me dan niet vergeven op grond van mijn trouw aan Hem?” “Geen vergeving, zonder bloedstorting”, zegt de tekst. “Maar mag ik dan echt niet vertrouwen op het feit dat God barmhartig is en mij zal vergeven, zonder de bloedstorting?” “Nee”, zegt de tekst, “zonder bloedstorting geen vergeving”, geen enkele. Het snijdt iedere hoop erbuiten af. Breng uw hoop hier en als zij niet gebaseerd is op het bloed, gestempeld door het bloed, is ze net zo nutteloos als luchtkastelen om in te wonen en over te dagdromen. “Er is geen vergeving”, zegt de tekst in duidelijke en eenvoudige bewoordingen. Toch zullen mensen proberen om op vijftig andere manieren vergeving te krijgen, totdat hun speciale pleidooi hun net zo zot voorkomt als dat het nutteloos voor hen is. Geliefden, doe wat u wilt, zeg wat u bevalt, maar u bent net zo ver van vergeving als wanneer u begon, ondanks dat u uw best gedaan hebt, als u uw vertrouwen niet in het bloedvergieten van onze Zaligmaker gelegd hebt en dat alleen omdat zonder dit geen vergeving mogelijk is.

			Let er nogmaals op hoe universeel het is in zijn karakterisering. “Wat! Kan ik geen vergeving ontvangen zonder bloedvergieten?” zegt de koning, en hij komt met zijn kroon op zijn hoofd; “Kan ik niet met al mijn koninklijke gewaden, dit grote losgeld, kan ik daarmee geen vergeving krijgen voor mijn zonden zonder bloedvergieten?” “Nee”, is het antwoord, “dat is niet mogelijk.” Daar komt een man aan met een aantal titels – “Kan ik geen vergeving krijgen om deze grote verdiensten voor de wetenschap?” “Nee, geen enkele.” Daar komt een barmhartig persoon – “Ik heb al mijn vermogen aan de armen gegeven en al wat ik heb verdiend aan hen te eten gegeven, zou ik dan ook geen vergeving ontvangen?” “Nee”, zegt de tekst. “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.” Hoe wordt iedereen op dezelfde plaats gezet door deze tekst! Landheer, u bent niet meer dan uw koetsier. Heer graaf, u bent niet beter af dan Jan-van-de-straat. Dominee, uw ambt dient u niet tot enige vergeving – u bevindt zich op hetzelfde niveau als uw armste luisteraar. “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.” Geen hoop voor de besten, niets meer dan voor de allerarmsten, zonder dit bloedvergieten. 

			O, ik houd van dit Evangelie, en juist om deze reden, omdat het een Evangelie is dat ons allen gelijk aanziet. Sommigen houden niet van een gelijkmakend Evangelie, evenmin als ik, als het gaat om sommige betekenissen van het Woord. Laat mensen hun rangen houden en titels, samen met hun rijkdommen als zij willen. Maar waar ik van houd, en ik weet zeker dat alle goede mensen daarvan houden, is dat arm en rijk elkaar ontmoeten en voelen dat zij van hetzelfde niveau zijn, omdat het Evangelie hen zo heeft gemaakt. Het zegt: “Gooi uw portemonnee toch weg, die geeft u geen vergeving, rol uw diploma weer op, want het geeft u geen vergeving. Vergeet uw landerijen en uw parken, omdat zij u geen vergeving geven. Berg uw wapenschild toch op, ook dat zal u geen vergeving geven.

			Kom, vuile bedelaars van deze wereld, uitschot van deze wereld, zonder ook maar één cent; kom hier. Hier is vergeving zoveel als u wilt voor u, onopgevoed en ongemanierd als u bent, net zoveel als voor de edelen, de notabelen, de wetenschappers en de rijken. Allen staan hier op één niveau, de tekst is universeel: “Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.”

			Let er ook op hoe oneindig deze tekst is. Paulus zegt: “Er geschiedt geen vergeving”, en ik bevestig dit getuigenis ook nu. Als duizenden jaren zijn voorbijgegaan, kan er nog een predikant op deze plaats staan en hetzelfde zeggen. Dit zal nooit veranderen, het zal altijd zo zijn, zowel in deze als in de toekomende wereld: geen vergeving zonder bloedstorting. “Jawel hoor”, zegt er iemand, “de priester neemt het geld aan en haalt daarmee de ziel uit het vagevuur.” Dat is maar een verzinsel, de ziel was daar nooit in. Maar zonder bloedstorting kan er geen sprake zijn van echte vergeving. Er kunnen sprookjes en mooie verhalen zijn, maar er is geen echte vergeving zonder het verzoenend bloed. Nooit, ook al heeft u uzelf gebonden in gebeden; nooit, al zou u verdrinken in uw tranen; nooit, al had u geroepen en geschreeuwd tot uw trommelvliezen braken; nooit ter wereld, noch in de toekomende, kan de vergeving van de zonde bewerkstelligd worden op een andere grond dan vergeving door het bloed van Christus. Nooit kan het geweten worden gereinigd dan door geloof in dat offer.

			Het feit is, geliefden, dat het geen zin heeft om uw harten gerust te stellen met iets dat minder is dan wat God de Vader genoegdoening geeft. Zonder bloedvergieten zal niets aan Zijn gerechtigheid voldoen en zonder de toepassing van datzelfde bloed kan niets uw geweten reinigen.

			Maar net zo goed als er geen vergeving is zonder bloedvergieten wordt gesteld dat er vergeving is met bloedvergieten. Let hier goed op, deze vergeving is een volledig feit. Het bloed is al vergoten, de vergeving is al verkregen. Ik nam u mee naar de tuin van Gethsemané en de heuvel Golgotha om de bloedstorting te zien. Nu stel ik u een andere tuin voor ogen en een andere berg om u het grote bewijs van deze vergeving te tonen. Een andere tuin, zei ik? Ja, het is een tuin met even zoveel goede herinneringen en gedachten aan overwinning als er bloemen en vruchten zijn. Teruggetrokken uit de haast van deze wereld, het was een graf, gehouwen uit een rots waar Jozef van Arimathéa dacht dat zijn eigen lichaam behoorde te liggen. Maar daar lag Jezus na de kruisiging.

			Hij had borg gestaan voor Zijn volk en de wet had Zijn bloed geëist; de dood had Hem met kracht vastgehouden en de graftombe was als het ware de kerker van Zijn gevangenschap toen Hij, als de goede Herder, Zijn leven aflegde voor de schapen. Waarom, vraag ik u, zie ik dan in deze tuin een open, onbewoond graf? Ik zal het u zeggen. De schuld is betaald, de zonden zijn vergeven, genoegdoening is verkregen. Hoe, denkt u? De grote Herder van alle schapen is weer van dood levend geworden door het eeuwigdurend verbond, en in Hem hebben wij vergeving verkregen door Zijn bloed. Daar, geliefden, is het eerste bewijs.

			Vraagt u naar verder bewijs? Ik neem u mee naar de Olijfberg. U zult Jezus zien met Zijn armen, als de Hogepriester van vroeger, Die Zijn volk zegent. Terwijl Hij ze zegent, wordt Hij opgenomen in de hemel, en onttrokken aan het gezicht door een wolk. Maar waarom, vraagt u, waarom moest Hij nu opgenomen worden en waar is Hij heengegaan? Onthoud dat Hij is binnengegaan niet in de heilige plaats die met handen gemaakt is, maar dat Hij de hemel is binnengegaan met Zijn eigen bloed, om daar voor het aangezicht van God te verschijnen. Daarom mogen we vrijmoedig doorgaan door het bloed van Christus. De vergeving is verkregen, hier is het tweede bewijs. O gelovige, wat een fontein van vreugde is er hier toch voor u.

			Laat me nu nog even deze vergeving aanprijzen aan hen die tot op heden nog niet geloven. Dhr. Innis, een groot Schots predikant, bezocht eens een ongelovige die stervend was. Toen hij voor het eerst kwam, zei deze man: “Meneer Innis, ik vertrouw op de genade van God; God is barmhartig en Hij zal nooit een mens voor eeuwig verdoemen.” Toen het slechter met hem ging en hij dichter bij de dood stond, ging Innis weer naar hem toe en hij zei: “O! Meneer Innis, mijn hoop is verloren gegaan, omdat ik gedacht heb dat als God barmhartig is, Hij ook rechtvaardig is; en wat als Hij in plaats van barmhartig nu ook rechtvaardig met mij moest doen? Ik moet mijn hoop in de barmhartigheid van God opgeven; vertel me hoe ik gered kan worden!” Dominee Innis vertelde hem dat Christus gestorven was in de plaats van alle gelovigen; dat God rechtvaardig kon zijn en tegelijk kon rechtvaardigen door de dood van Christus. “Ah”, zei hij, “Dominee Innis, dat is zo´n ontzettend zeker systeem, daar kan ik op rusten, ik kan op niets anders rusten.” 

			Het is een bijzonder feit dat niemand van ons ooit iemand ontmoet heeft die dacht dat zijn zonden vergeven waren, dan tenzij door het bloed van Christus. Kijk naar een moslim, zijn zonden zijn nog nooit vergeven, dat zal hij ook niet zeggen. Ga naar een ongelovige, hij weet nooit dat zijn zonden zijn vergeven. Ontmoet iemand die leeft volgens het rechtssysteem, hij zegt: “Ik hoop dat ze vergeven zijn.” Toch zal hij niet zeggen dat ze dat zijn. Niemand zal ooit een sprankje hoop krijgen zonder te weten dat Christus, en Christus alleen, moet redden door het storten van Zijn bloed.

			Laat ik eens een verhaal vertellen om te laten zien hoe Christus zielen redt. Dominee Whitefield had een broer, die net als hij een ernstige christen was, maar nu ernstig was afgegleden. Hij was ver afgeweken van de godvrezende wegen. Op een middag, toen hij teruggekeerd was van zijn afglijdingen, zat hij in een kamer bij een kerk. Hij had de dag ervoor zijn broer horen preken en zijn arme geweten was totaal teneergeslagen. “Ik ben een verloren man”, en hij huilde en kreunde en kon eten noch drinken. Toen zei mevrouw Huntington, die tegenover hem zat, “Wat zei u, meneer Whitefield?” “Mevrouw”, zei hij, “ik zei dat ik een verloren man ben.” “Goed om dat te horen”, zei ze, “ik ben er blij om.” “Maar mevrouw, hoe kunt u dat nu zeggen?” Het is wreed van u om te vertellen dat u blij bent dat ik een verloren mens ben.” “Ik herhaal het, mijnheer”, zei ze, “ik ben er hartelijk blij om.” Hij keek haar aan en was verbaasd over haar wreedheid. “Ik ben er blij om”, zo vertelde ze, “omdat er geschreven staat: “Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.” (Luk. 19:10) Met tranen op zijn wangen zei hij: “Wat een geweldige tekst, en waarom komt het toch met zo´n kracht tot mij?” “Mevrouw”, zei hij, “hier dank ik God voor, dan zal Hij me redden, ik vertrouw mijn ziel in Zijn handen, Hij heeft mij vergeven.” Hij ging het huis uit, voelde zich niet lekker, viel op de grond en stierf. 

			Wellicht is hier ook vanochtend een verloren man. Omdat ik niet veel kan zeggen, zal ik u, goede mensen, achterwege moeten laten, u hoeft toch niets. Is er een verloren mens hier vanochtend? Verloren man! Verloren vrouw! Waar zit u? Voelt u zichzelf verloren? Daar ben ik dan zo blij om; omdat er vergeving is door bloedstorting. O zondaar, staan er tranen in uw ogen? Zie door ze heen. Ziet u die Man in de tuin? Die Man zweette druppels bloed voor u. Ziet u die Man aan het kruis? Die Man werd daar voor u aan genageld. O, als ik voor u allemaal aan een kruis zou kunnen worden genageld vandaag, dan weet ik wat u zou doen. U zou wenen en aan mijn voeten neervallen en huilen vanwege het feit dat ik voor u zou sterven. 

			Maar zondaar, verloren zondaar, Jezus stierf voor u – voor u en als Hij voor u stierf, kunt u niet verloren gaan. Christus stierf voor niemand tevergeefs. Bent u dan een zondaar? Bent u overtuigd van uw zonde omdat u niet in Christus geloofde? Ik heb een plicht en autoriteit om tot u te preken. Geloof in Zijn Naam en u kunt niet verloren gaan. Zegt u dat u geen zondaar bent? Dan weet ik niet of Christus voor u gestorven is. Zegt u dat u geen zonden hebt waarover verzoening gedaan hoeft te worden? Dan heb ik geen Christus om u te preken. Hij kwam niet voor de rechtvaardigen, maar voor de onrechtvaardigen. Bent u onrechtvaardig? Voelt u het? Bent u verloren? Weet u het? Bent u zondig? Zult u het belijden? Zondaar, als Jezus hier vanochtend zou zijn, Zijn bloedende handen uitgestoken zou hebben en zeggen: “Zondaar, ik stierf voor u, wilt u van Mij houden?” Hij is hier niet Zelf. Hij heeft Zijn dienstknecht uitgezonden om u dit te vertellen. Zou u Hem niet geloven? “O”, zegt u, “maar ik ben zo´n zondaar!” “Aha”, zegt Hij, “dat is juist waarom ik voor u gestorven ben, omdat u zo´n zondaar bent.” “Maar”, zegt u, “ik heb het niet verdiend.” “Precies”, zegt Hij, “dat is juist de reden waarom Ik het gedaan heb.” Zegt u: “Ik heb Hem altijd gehaat.” Dan zegt Hij: “Ik hield altijd van u.” “Maar Heere, ik heb uw dienstknechten veracht en Uw dienst bespot.” “Het is allemaal vergeven”, zegt Hij, “alles is weggewassen door het bloed dat uit Mijn zijde is gestroomd. Geloof Mij, dat is alles wat Ik vraag. En dat is alles wat Ik zal geven. Ik zal u helpen te geloven.” 

			“Goed”, zegt iemand, “maar ik wil helemaal geen Zaligmaker.” Mijnheer, ik heb tegen u niets anders te zeggen dan het volgende: “De toorn zal komen!” Er is er een die zegt: “Meent u werkelijk wat u zegt? Preekt u echt tot de slechtste man en vrouw in deze kerk?” Ik bedoel wat ik zeg. Daar is ze! Zij is een hoer, zij heeft menigeen in zonde geleid en velen in de hel. Daar is ze, haar eigen vrienden hebben haar de rug toegekeerd, haar vader noemde haar nergens goed voor en zei haar dat ze nooit meer welkom in zijn huis was. Vrouw! Heeft u schuld en berouw? Weet u uzelf schuldig? Christus stierf om u te redden en u zult gered zijn. Daar is hij, ik kan hem zien. Hij was dronken, hij is vaker dronken geweest. Niet zo veel nachten geleden hoorde ik zijn dronken stem in de straat, toen hij zaterdagsavonds laat terug naar huis keerde, terwijl hij iedereen lastigviel. Hij sloeg zijn vrouw ook. Hij heeft de sabbat gebroken en wat vloeken betreft, als vloeken als vuil zijn, dient zijn keel nodig gereinigd te worden omdat hij God vaak heeft gelasterd. 

			Voelt u zichzelf schuldig, luisteraar? Haat u uw zonde en wilt u zich ervan afhouden in de toekomst? Dan prijs ik God om u. Christus stierf voor u. Geloof! Een paar dagen geleden kreeg ik een brief van een jongeman die had gehoord dat ik deze week een zekere stad zou gaan bezoeken. Hij schreef: “Mijnheer, als u komt, preekt u dan een preek die bij me past. Want weet u, ik heb gehoord dat we onszelf moeten zien als de zondigste mensen in deze wereld, omdat we anders niet behouden kunnen zijn. Ik probeer dit mezelf in te denken, maar het lukt me niet, omdat ik niet het slechtste ben. Ik wil het denken te zijn, maar het lukt me niet. Ik wil behouden worden, maar ik weet niet hoe genoeg boete te doen.” 

			Als ik het genoegen mag smaken hem te zien, zal ik hem vertellen dat God niet van een mens vereist dat hij zichzelf als de zondigste in deze wereld beschouwt. Dit zou in sommige gevallen een teken van valsheid zijn, sommigen hebben nu eenmaal meer zonden dan anderen. Wat God wil is dat iemand zegt: “Ik weet meer van mijzelf dan van anderen. Ik weet weinig van hen, en uit wat ik van mezelf zie, niet uit mijn daden, maar uit mijn gedachten, denk ik dat er weinig slechter kunnen zijn dan ik. Er mag misschien meer openlijke zonde zijn, maar dat betekent dat ik ervoor gespaard ben gebleven. Ik heb minder kansen, maar meer waarschuwingen gekregen en daarom ben ik nog schuldiger.” Ik wil u niet bij uw broeder brengen om te zeggen: “Ik ben slechter dan hem.” Ik wil dat u uit uzelf zegt: “Vader, ik heb gezondigd.” U hebt niets te doen met uw familielid, of die al dan niet minder in opstand is gekomen. Het is uw verplichting om te roepen: “Heere, heb medelijden met een zondaar!” Dat is het. Voelt u zich verloren? Nogmaals, dan zeg ik: “Welkom zondaar, welkom.”

			Tot slot. Er is geen zondaar in deze plaats die zichzelf verloren en gebroken weet wiens zonden niet zijn vergeven. Hij mag vertrouwen op de hoop van God. U mag, al zou het zwart zijn als de hel, op dit moment wit als de hemel worden. Ik weet dat het slechts door een moeizame strijd is dat het geloof bezit neemt van de belofte, maar op het moment dat een zondaar het aanneemt, is deze strijd voorbij. Het is zijn eerste overwinning, en een gezegende. Laat het volgende vers een vers in uw hart worden, maak het u eigen en zing het vaak:

			A guilty, weak and helpless worm,
In Christ´s arms I Fall;
He is my strength and righteousness,
My Jesus and my all.

			Amen.

			Het genoegzame bloed

			Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan. Exodus 12:13b 

			Gods volk is altijd veilig. Alle heiligen zijn in Zijn hand en de hand van God is een plaats van veiligheid en een plaats van eer. Niets kan een mens nog aanvallen als hij zijn schuilplaats bij God heeft. “Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen” (Ps. 91:11), zegt David en ieder gelovig kind van God mag dat ook zeggen. Ziekte, honger, oorlog, natuurrampen – deze worden allemaal ingezet door God om Zijn volk te redden.

			Ook al zou de aarde moeten schudden onder de voeten van de mens, toch kan een christen standvastig staan. Ook al zullen de hemelen eens opgerold worden als een kleed en zal het firmament vergaan als een boekrol voor een verterend vuur, toch hoeft een christen niet te vrezen. Gods volk wordt gered. Als ze niet onder de hemelen worden gered, dan wel in de hemelen. Als er voor hen geen veiligheid is op deze armoedige aarde, dan zullen zij opgenomen worden in de hemelen en voor eeuwig met God zijn.

			Welnu, in de tijd waarvan het boek Exodus spreekt, was Egypte blootgesteld aan een enorm gevaar. De Heere Zelf stond op het punt om door de straten van de steden van Egypte te trekken. Het was niet slechts een verderfengel, maar de Heere Zelf. Daarom staat er ook: “Want Ik zal in deze nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe” (Ex. 12:12). Niemand minder dan de IK ZAL ZIJN, die grote God, had gezworen om Rahab te slaan met het zwaard van wraak. Beef dan, inwoners der aarde, want God komt onder u, uitgedaagd, verbolgen en ten langen leste ontwaakt uit Zijn schijnbare slaap van geduld. Hij heeft Zijn machtige zwaard aangegord en is gekomen om u te doden. Beef van angst, allen die de zonde nog in zich hebben, want als God door de straten loopt, het zwaard in Zijn hand, zal Hij u dan niet allemaal verdoen?

			Maar luister, de stem van verbondsgenade spreekt. Gods kinderen zijn veilig, zelfs al gaat er een toornende God door de straten. Zoals zij veilig zijn voor de gesel voor de slechten, zo zijn zij veilig voor het zwaard der gerechtigheid. Altijd zijn zij veilig, want er was geen haar op het hoofd van ook maar één Israëliet die gekrenkt werd; de Heere bewaarde hen onder Zijn vleugels. 

			Terwijl Hij Zijn vijanden verscheurde als een leeuw, beschermde Hij Zijn kinderen, een voor een. Maar geliefden, ook al is het waar dat Gods volk voor eeuwig veilig is, zo is er ook iets anders even waar. Dat is het feit dat zij alleen veilig zijn door het bloed. De reden waarom God Zijn volk spaart in tijden van gevaar is het feit dat Hij het teken aan hun voorhoofd ziet. Wat is de basis van die ene grote waarheid, dat alle dingen ten goede werken voor hen die God liefhebben? Wat is de reden dat voor hen alle dingen ten goede werken dan deze, dat zij geheiligd zijn door het dierbare bloed van Christus? Daarom is er niets dat hen kan deren, omdat het bloed op hen is en alle kwaad moet hen passeren. 

			Zo was het ook die nacht in Egypte. God Zelf liep daar met het zwaard, maar Hij spaarde hen, omdat Hij het bloed zag op de bovendorpel en de twee deurposten. Zo is het nu ook met ons. Op de dag dat God zal komen om de aarde te richten en de ongelovigen te verdoen, zullen wij verzekerd zijn als wij bedekt zijn met de rechtvaardigheid van onze Zaligmaker en besprenkeld met Zijn bloed, als we in Hem gevonden worden.

			Hoor ik nu iemand zeggen dat ik met een oud en achterhaald onderwerp aankom? Deze gedachte schoot door me heen toen ik deze preek aan het voorbereiden was, dat ik een verhaal opnieuw aan het vertellen was. Juist toen ik daaraan dacht, sloeg ik een boek open met daarin een verhaal over de zendeling Judson, die naar Birma ging.

			Hij was door ongehoorde bedreigingen en andere gevaren heen gekomen en had gevaarlijke heldendaden voor zijn Meester verricht. Na dertig jaar ging hij weer terug naar Amerika. Een dienst was door hem georganiseerd in een dorp en een ontzettend grote menigte was van heinde en ver gekomen om hem te horen. Tegen het eind van de gewone dienst stond hij op en, terwijl alle ogen op hem gericht waren en alle oren gespitst, sprak hij een kwartier lang over zijn Heiland. Wat Hij voor ons had gedaan en wat wij aan Hem schuldig zijn, daarna ging hij zichtbaar aangedaan weer zitten. “De mensen waren erg teleurgesteld”, vertelde een vriend hem op de terugreis, “ze vroegen zich af waarom je niet over iets anders had gesproken.” “Maar wat wilden ze dan horen?” vroeg hij, “Ik heb geprobeerd om naar mijn beste kunnen dat voor te houden wat het meest belangrijke is in deze wereld.” Zijn vriend zei: “Ze wilden iets anders horen – een verhaal.” “Maar ik heb ze toch ook een verhaal verteld, en nog wel het spannendste dat je maar kunt bedenken.” “Maar dat hadden ze al eens eerder gehoord. Ze wilden nu eens wat nieuws horen van de man die bij onze tegenvoeters is geweest.” “Dan ben ik blij dat zij kunnen zeggen dat een man die van de andere kant van de wereld is gekomen niets beters te vertellen had dan het wonderlijke verhaal van de liefde –tot in de dood toe– van Jezus. Het is mijn doel om het Evangelie van Christus te verkondigen. Wanneer ik ook maar kan spreken, moet ik niet treuzelen met mijn boodschap. Toen ik al die mensen zag vandaag, werd ik eraan herinnerd waar ik hen zou willen ontmoeten. Hoe kon ik dan toch opstaan om gehoor te geven aan nieuwsgierigheid – door hun een aantal leuke reisverhalen voor te schotelen, ook al zouden ze als een streng rond de draad van het Evangelie gesponnen zijn? Dat is niet wat Christus bedoelde met het prediken van het Evangelie. Hoe zou ik dan daarna nog het laatste gericht onder ogen kunnen komen? “Ik heb u een kans gegeven om ze over MIJ te vertellen, maar u had het te druk met het vertellen van uw eigen verhalen!” 

			Dus dacht ik, als zelfs Judson dit verhaal vertelde na dertig jaar weg te zijn geweest en niets beters kon vinden, dan zal het voor mij niet anders zijn. We keren vandaag dus terug naar dit oude onderwerp, dat altijd fris en jong voor ons is – het dierbare bloed van Christus, waardoor wij gered zijn.

			Allereerst dan het bloed, ten tweede de werkzaamheid ervan en ten derde de enige voorwaarde die eraan verbonden is (“Wanneer Ik het bloed zie”) en ten vierde de praktische les.

			Allereerst dan, het bloed zelf. In het geval van de Israëlieten was het het bloed van het paaslam. In ons geval, geliefden, is het het bloed van het Lam Gods, Dat zo de zonden van deze wereld heeft weggenomen.

			Het bloed waarover ik vanochtend wil spreken is, allereerst, het bloed van een goddelijk bepaald Slachtoffer. Jezus Christus kwam niet zomaar in deze wereld. Hij was gezonden door Zijn Vader. Dit is een van de onderliggende fundamenten voor de christelijke hoop. Wij kunnen vertrouwen op de acceptatie van Jezus Christus door de Vader omdat de Vader Hem Zelf van voor de grondlegging van deze wereld beschikt heeft tot onze Zaligmaker. Zondaar! Als ik aan u het bloed van Christus predik deze morgen, preek ik over iets dat God zeer aangenaam is, omdat God Zelf Christus verkoren heeft om Zaligmaker te zijn. Hij heeft Hem Zelf apart gezet, nog voordat de aarde geschapen was. En Hij Zelf, de Heere, de Vader, heeft op Hem de ongerechtigheid van ons allen gelegd. 

			Het offer van Christus wordt u niet gebracht zonder enige verzekering, het is niet iets wat Christus stiekem en in het geniep heeft gedaan. Het was geschreven in het decreet sinds alle eeuwigheid dat Hij het Lam was dat geslacht zou worden voor het begin van de aarde. Zoals Hij Zelf zei: “Heere, Ik ben bereid, in de rol uws boeks is het geschreven, Ik ben bereid tot Uw dienst, o God.”

			Het is Gods wil dat het bloed van Jezus vergoten zou worden. Jezus is Gods verkoren Zaligmaker voor mensen. En nu, terwijl ik mij richt tot de goddelozen, heb ik een krachtig geschil met hen. Zondaar! U mag geloven in Christus omdat Hij u kan redden van de wraak van God, omdat God Hem Zelf heeft aangesteld om te redden.

			Christus Jezus, net zoals het lam, was niet alleen een goddelijk aangewezen slachtoffer, maar Hij was ook volmaakt. Was er ook maar één zonde in Hem geweest, dan was Hij niet meer in staat geweest onze Zaligmaker te zijn. Maar Hij was zonder vlek of rimpel – zonder erfzonden en zonder enige dadelijke zonde. “Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde (Hebr. 4:15b). 

			Hier blijkt ook weer duidelijk uit waarom dit bloed voldoende is om te redden, omdat het het bloed is van een onschuldig Slachtoffer, waarvan de enige reden dat het stierf in ons ligt en niet bij Zichzelf. Als het oude onschuldige lam ter dood werd gebracht door het hoofd van het huisgezin in Egypte, kan ik mij voorstellen dat de volgende gedachte door zijn hoofd schoot. “Oh”, moet hij gezegd hebben als hij het mes door het lam sneed, “dit arme dier sterft, niet omdat het zelf ook maar iets heeft misdaan, maar om te laten zien dat ik schuldig ben en dat ik het verdien om zo te sterven.” Maar draait u nu uw hoofd eens naar het kruis en zie daar Jezus hangen, bloedend, stervend, voor u. Onthoud dit goed, geen enkele zonde had hij ooit gedaan of had er ook maar post gevat bij Hem. 

			De prins van deze wereld kwam en keek eens rond. Hij zei: “Er is niets voor mij bij in Christus, er is geen ruimte om te staan, geen enkele plek van verdorven grond waar ik mijn eigen voetafdruk achter kan laten.” Ach zondaar, het bloed van Jezus is in staat ook u te redden, omdat Hij volledig onschuldig van Zichzelf was en Hij stierf, de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen om ons tot God te brengen.

			Maar sommigen van u zullen zeggen: “Vanwaar heeft dit bloed van Christus zo een kracht om te redden?” Mijn antwoord daarop is dat dit niet alleen komt vanwege het feit dat God dit bloed had aangewezen en omdat het het bloed was van een vlekkeloos en onschuldig Wezen, maar omdat Christus Zelf God was. 

			Als Christus slechts een mens geweest was, geliefden, dan kon u niet opgeroepen worden om op Hem te vertrouwen. Zelfs al zou Hij dan nog zo vlekkeloos en heilig zijn, er was geen werkzaamheid in Zijn bloed om te redden. Maar Christus daarentegen was “God uit God”, het bloed dat door Jezus is vergoten is goddelijk bloed. Het was het bloed van een mens, omdat hij een mens was net zoals wij. Maar Zijn goddelijkheid was zo verbonden met Zijn mens-zijn, dat het bloed daaraan zijn werking kan ontlenen. Kunt u zich voorstellen wat de kracht is van het bloed van Gods Eigen Zoon? Nee, u kunt nog niet een miljoenste deel van al de dierbaarheid van dit bloed schatten. Ik weet dat u dit bloed boven elke prijs verheven acht als u erin gewassen bent, maar ik weet tegelijkertijd ook dat u het niet hoog genoeg acht. 

			Het was een wonder voor de engelen dat God Zich zou verlagen om te sterven. Het zal het grootste wonder voor ons allemaal zijn; het nooit ophoudende wonder dat God mens moest worden om te sterven. O, als we er eens aan denken dat Christus de Schepper van deze aarde is geweest en dat op Zijn allesondersteunende schouders het hele universum heeft gelegen, dan kunnen we ons er niet meer over verbazen dat Zijn dood genoegzaam is om te redden en dat Zijn bloed alle zonden van ons afwast. 

			Kom toch eens hier, heiligen en zondaars, kom eens dichterbij en verzamelt u zich eens rond het kruis. Zie deze Man, belast met zwakheid, vermoeid, zuchtend, bloedend en stervend. Deze Man is tegelijkertijd God over allen en voor eeuwig gezegend. Is er dan geen kracht om te redden? Is er dan geen werking van het bloed dat zo is vergoten? Kunt u zich ook maar één zonde voorstellen die zwaarder weegt dan de kracht van Zijn goddelijkheid? Is er één hoogte te verzinnen van ongerechtigheid die uittorent boven de toploze hoogten van deze godheid? Kan ik één zonde bedenken die dieper is dan het oneindige? Is er een breedte van ongerechtigheid te noemen die breder is dan de godheid? Omdat Hij God is, is Hij in staat om iedereen te redden die door Hem tot God komt. 

			Goddelijk aangewezen, vlekkeloos en goddelijk; Zijn bloed is het bloed waardoor u de straf en de wraak van God kunt ontvluchten.

			Nogmaals: het bloed waarvan we vandaag spreken, is het bloed dat eenmaal vergoten is voor velen ter verzoening van hun zonden. Het paaslam werd elk jaar geslacht, maar nu is Christus verschenen om de zonde door Zijn offer weg te nemen. De Jood had voldoende aan elke morgen en elke avond een offer, om zo een gedurige gedachte aan de zonde te blijven houden, en het bloed van het lam kon deze niet wegnemen. Het lam was voldoende voor vandaag, maar er was ook nog de zonde van de volgende dag, en wat moest daarmee gebeuren? Een nieuw slachtoffer moest bloeden. Maar geliefde toehoorder, onze grootste vreugde bestaat hierin dat het bloed van Jezus reeds eenmaal vergoten is en dat Hij heeft gezegd: “Het is volbracht.” Er is geen bloedvergieten meer nodig, noch van bokken, schapen of wat voor ander offer dan ook. Dat ene offer was toereikend om alle andere te vervangen. 

			Arme, trillende zondaar! Kom toch terug naar het kruis. Uw zonden zijn zeer zwaar, maar er is ook voor hen verzoening gedaan aan het kruis door de dood van Christus. Kijk dan eens naar Zijn bloed. De weg tussen God en de mens is afgemaakt en open. De mantel om uw eigen naaktheid te bedekken is afgemaakt, zonder dat er ook maar een draad van uzelf bij zit. Het bad waarin u gewassen dient te worden is vol, vol tot aan de rand en er hoeft niets meer bij gedaan te worden. “Het is volbracht!” Laat dat eens doorklinken in uw oren. Er is niets wat u kan verhinderen om gered te worden, als God u welwillend heeft gemaakt om te geloven in Jezus Christus. Hij is een volkomen Zaligmaker, vol van genade voor een arme zondaar.

			Toch moet ik hier nog een gedachte aan toevoegen en daar wil ik het dan bij laten. Het bloed van Jezus Christus is bloed dat is aangenomen. Christus stierf, Hij is begraven, maar hemel noch hel kon vertellen of God het losgeld had aangenomen. Gods eigen zegel was nodig op de grote rekening van de verlossing van de mensen en dat zegel werd gezet, geliefden, in het geluid toen God de engel gebood de steen weg te rollen van voor de graftombe.

			Christus was in de afzondering gezet van het graf als een Gijzelaar voor Zijn volk. Totdat God de rekening ter vereffening had geaccepteerd, was Christus gebonden in de strengen van de dood. Hij probeerde niet uit Zijn gevangenis te breken. Hij kwam niet illegaal eruit, door de tralies van Zijn kerker te verbuigen. Hij wachtte, Hij vouwde de zweetrol netjes op, Hij legde de grafdoeken op een aparte plaats. Hij wachtte, geduldig en ten langen leste kwam van de hemel, zoals een meteoor inslaat, een engel die de steen aanraakte en wegrolde. Toen Christus eruit kwam, verrezen uit de dood in de glorie van Zijn Vaders kracht, toen werd het zegel bevestigd op onze akte van verzoening. Het bloed was aangenomen en de zonde was vergeven. 

			En nu, ziel, is het niet meer mogelijk voor God om u af te wijzen, als u deze dag tot Hem komt, pleitend op het bloed van Christus. God kan niet –en ook dit zeggen wij met eerbied–, de Eeuwige kan een zondaar niet weigeren die pleit op het bloed van Christus. Want als Hij dat zou doen, dan zou Hij Zichzelf verloochenen en in tegenspraak handelen met eerdere handelingen. Hij heeft het bloed aangenomen en Hij zal het aannemen. Hij kan nooit de goddelijke instemming met de opstanding herroepen. Als u naar God gaat, mijn luisteraar, en u pleit eenvoudig en alleen op Hem Die aan het kruis heeft gehangen, moet God eerst God af worden eer Hij u of het bloed kan afwijzen.

			Nog steeds vrees ik dat ik niet in staat ben geweest u te laten denken aan het bloed van Christus. Ik verzoek u dan ook om voor een moment uzelf Christus voor te stellen, hangend aan het kruis. Stelt u zich die opstandige omstanders eens voor, verzameld rond de heuvel Golgotha. Kijkt u nu eens omhoog en zie de drie kruizen op het hogere gedeelte. Zie in het midden het met een doornenkroon getooide voorhoofd van Christus. Ziet u die handen die altijd vol zegen waren, vastgespijkerd aan het kruis? Ziet u Zijn gezicht, meer ontsierd dan dat van enig ander mens? Ziet u het nu, als Zijn hoofd op Zijn borst rust, terwijl Hij midden in Zijn doodsstrijd is? Hij was een volkomen mens, onthoud u dat goed. Het was een echt kruis. Denk niet over deze zaken als verzinsels, fabelen en romantiseringen. Het ging zoals het er staat en zoals ik het hierboven beschreef. 

			Beeld u zich eens in, en denk dan eens aan het volgende. Het bloed van die Man, Die ik nu stervend voor mij zie, moet mijn verlossing zijn. En als ik gered wil zijn, moet ik al mijn vertrouwen leggen in wat Hij voor mij heeft geleden, toen Hij Zelf onze zonden in Zijn eigen lichaam droeg daar aan het kruis. Als God de Heilige Geest u wil helpen, zult u in de juiste staat zijn om verder te gaan met het tweede punt.

			De werkzaamheid van dit bloed. “Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan.” Het bloed van Christus had zo een goddelijke kracht om te redden, dat niets dan dat ooit de ziel zal kunnen redden. Als er ergens een ongelukkige en eigenwijze Israëliet het gebod van God had veracht en bij zichzelf had gezegd: “Ik strijk wel iets anders aan de deurposten” of “Ik zal de bovendorpel ook nog versieren met juwelen of goud en zilver”, was hij nog steeds vergaan. Er was niets anders wat zijn huishouden kon redden dan het vergoten bloed. En laten wij ons nu allemaal eens herinneren dat ons heil is gegrondvest op iets wat geen mens had kunnen leggen, dan Jezus Christus alleen. “Want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden (Hand. 4:12).” 

			Al mijn werken, mijn gebeden, mijn tranen kunnen mij niet redden. Het bloed en slechts het bloed alleen heeft kracht om te verlossen. Sacramenten, hoe goed zij ook worden onderhouden, kunnen mij niet redden. Niets dan Uw bloed, o Jezus, kan mij redden van de schuld van de zonde. Al zou ik rivieren van olie geven en duizenden gemeste kalveren slachten; ja, al zou ik zelfs mijn eerstgeborene geven voor mijn overtredingen, niets zou kunnen voldoen. Al mijn goede werken tegenover al mijn zonden, alles zou zinloos zijn. Alles wat niet het bloed van Christus is, heeft geen enkele kracht tot behoud in zich.

			En als u vertrouwt op uw doop en uw belijdenisgeschriften, op het avondmaal des Heeren en wat al niet meer, u vertrouwt op een leugen. Niets dan het bloed van Christus kan ons redden. Het maakt me niet uit hoe volkomen de bediening, hoe juist het formulier, hoe schriftuurlijk het gebruik; het zal allemaal ijdelheid blijken als u erop gaat vertrouwen. God verhoede mij dat ik slecht zou spreken van instellingen of andere heilige zaken, maar houd ze op de juiste plaats. Als u ze tot de basis maakt van de redding van uw ziel, dan zijn ze nog lichter dan een schaduw. Als u ze dan nodig blijkt te hebben, zullen ze u blijken onbetrouwbaar te zijn. Er is nog geen greintje behoudende kracht in wat dan ook dat niet het bloed van Christus is. Dat bloed heeft als enige de mogelijkheid om u te redden, en al het andere waar u op betrouwt zal een vlucht tot leugens blijken te zijn. 

			Dit is de rots, en het werk erop is volmaakt. Alle andere zaken zijn dagdromen, fata morgana´s. Zij zullen weggevaagd worden op de dag dat God komt om ons werk te beoordelen van welk soort het is. HET BLOED staat in eenzame majesteit, de enige rots van ons behoud.

			Het bloed is niet alleen het enige wat kan redden, maar het moet alleen redden. Voeg iets, hoe klein ook, toe aan het bloed van Christus en u zult verloren zijn. Als u ook maar op iets anders vertrouwt, zult u verloren gaan. “Het is waar”, zegt iemand, “dat het sacrament mij niet kan redden, maar ik zal erop vertrouwen en ook op Christus.” U bent verloren, in dat geval. Christus is zo jaloers op Zijn eer dat alles wat u eraan probeert toe te voegen, hoe goed het ook is, verdoemd is omdat u het eraan heeft willen toevoegen. Trouwens, wat zou u aan Christus´ werken toe willen voegen? Uw eigen werken? Wilt u een reptiel met een engel laten samenwerken? Denkt u zichzelf te kunnen spannen voor de kar van verzoening samen met Christus? Wat zijn uw goede werken? Uw eigengerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed. Zal zoiets verbonden worden aan de vlekkeloze, hemelse rechtvaardigheid van Christus? Zo moet het niet zijn en zo kan het niet zijn.

			Vertrouw op Jezus alleen en u kunt niet vergaan. Vertrouwt u op iets anders dan Hem dan zult u net zo zeker verloren zijn als wanneer u op uw zonden rustte. Jezus alleen – Jezus alleen – Jezus alleen – dit is de rots van ons behoud. 

			Laat ik hier nu eens wat langer bij stilstaan en een aantal vormen en verschijnselen bestrijden waarin onze eigengerechtigheid zich altijd openbaart. “Ach”, zegt iemand, “ik zou in Christus kunnen geloven als ik mijn zonden wat meer voelde.” Dat is een vervloekte leugen. Is uw gevoel van zonde dan een deel van uw Zaligmaker? Ik verzoek u vandaag uzelf over te geven aan Christus, niet aan uw gevoel of u berouw over uw zonden. Menig mens is al eens in zielennood gebracht, omdat er meer gekeken werd naar de schuld dan naar de gewilligheid van Christus.

			Could thy tears for ever flow,
Could thy zeal no respite know;
All for sin could not atone,
Christ must save, and Christ alone.

			“Nee”, zegt een ander, “ik heb het gevoel dat ik het bloed van Christus niet op zijn juiste waarde kan schatten en daarom ben ik bang om te geloven.” Mijn vriend, dat is slechts een andere vorm van de eerder genoemde fout. God zegt niet: “Als u het bloed op zijn juiste waarde kunt schatten, dan zal Ik het op u toepassen.” Nee, Hij zegt: “Als Ik het bloed zie.” Het is niet uw waardering van dat bloed, maar het bloed zelf dat u redt. Zoals ik al eerder zei, is het het bloed alleen en zo dient het ook te zijn.

			Een ander kan daarentegen zeggen: “Als ik maar meer geloof had, dan zou ik hoop kunnen hebben.” Maar ook dat is een dodelijke verschijning van dezelfde zonde. U wordt niet gered door de rechtmatigheid van uw eigen bloed, maar door de werkzaamheid van Christus´ bloed. Het is niet uw geloof, het is Zijn dood. Ik bid u te geloven, maar ik vraag u niet om uw geloof als grond voor uw zaligheid te zoeken. Geen mens zal zalig worden omdat hij op zijn eigen geloof rust. Trouwens, u kunt net zo goed op uw goede werken vertrouwen als op uw geloof. 

			Uw geloof moet op Christus rusten en niet op zichzelf proberen te staan. De wereld is nergens aan opgehangen, ook het geloof kan niet aan zichzelf hangen, maar moet aan Christus opgehangen zijn. Soms, als mijn geloof sterk is, betrap ik mezelf op het volgende. Vreugde vloeit door mijn gehele lichaam en na verloop van tijd ervaar ik dat alle vreugde wegvloeit. Ik vraag mezelf af hoe dit kan en zie in dat de vreugde kwam doordat ik aan Christus dacht. Toen ik echter aan mijn vreugde zelf ging denken, vervloog deze. Hetzelfde geldt voor het geloof, u moet niet aan uw geloof denken, maar aan Christus. Geloof komt door meditatie over Christus. Richt uw ogen dus niet op uw geloof, maar op Jezus. Het is niet het bezitten van Christus dat u redt, maar het feit dat Hij u vasthoudt. De werkzaamheid ligt niet in uw geloof; maar veel meer daarin dat u door de toepassing van Zijn bloed door de Geest geheiligd bent.

			Ik kan niet voldoende overzien wat satan allemaal doet om het menselijk hart te misleiden, maar dit weet ik zeker: hij probeert ons altijd van deze ene waarheid af te brengen en te houden; dat het bloed en dat alleen voldoende is om te redden. Als er nu iemand zegt: “Had ik maar dat bloed en zo´n ervaring, dan kon ik geloven.” Vriend, het zijn niet uw ervaringen, het is het bloed. God zei niet: “Als Ik uw ervaring zie”, maar “Als Ik het bloed van Christus zie.” “Nee”, zegt een ander, “maar als ik nu dat bloed had en zulke deugden, dan kon ik hopen.” Fout! Hij heeft niet gezegd: “Als Ik uw deugden zie”, maar “Als Ik het bloed zie.” Verkrijg genade, probeer zoveel mogelijk geloof, hoop en liefde te ontvangen, maar probeer ze toch niet in de plaats van Christus´ bloed te zetten. Het enige steunpunt van uw hoop moet het kruis zijn. Al het andere wat u aan steunberen naast het kruis aandraagt, is aanstootgevend voor God en ongeschikt om enige vrucht te dragen, omdat het een antichrist is. Het bloed van Christus alleen kan redden, voeg er ook maar iets aan toe en de werkzame kracht ervan is verloren.

			We herhalen hier dat het bloed van Christus volmaakt is. Er is geen enkel geval waarin het bloed van Christus niet toereikend zou zijn. Ook kunnen alle zonden ermee worden weggewassen. Er is geen veelheid van zonden die niet gereinigd kan worden, en ook geen grootheid van schuld die niet kan worden weggenomen. 

			U kunt door de zonde wellicht zo rood zien als scharlaken, of meer dan zeventig jaar doordrenkt zijn van uw zonden, maar het bloed van Christus kan elke vlek wegnemen. U kunt Hem vervloekt hebben evenzoveel keren als u geademd heeft, u kunt Hem net zoveel keren hebben afgewezen als Zijn Naam genoemd is. Al heeft u Zijn sabbat gebroken of ook zelfs Zijn bestaan ontkend, Zijn godheid betwijfeld, Zijn dienstknechten vervolgd, Zijn bloed vertreden, dit alles kan Zijn bloed wegwassen. Al heeft u afgoderijen gepleegd, zelfs al is er door uw handen iemand vermoord, deze fontein gevuld met bloed kan uw zonden wegwassen. Het bloed van Christus heeft ons vrijgemaakt van alle zonden. Er is niets dat dit bloed niet kan wegwassen; geen enkele soort mens, geen onvolmaaktheid van de mensheid en geen demon in de menselijke aard. 

			De hel mag gezocht hebben om een toonbeeld van schuld te maken, ernaar gestreefd hebben om zonde op zonde te stapelen totdat er een monster in mensengedaante overblijft. Dit monster zou dan verfoeid worden door de mensheid, maar het bloed van Christus kan dat monster redden. Maria Magdalena´s zeven duivelen werden uitgeworpen, het schuimbekken van de maanzieke hield op, de diepgewortelde melaatsheid werd genezen, de wond van de kreupele, zelfs de dorre hand werd weer levend. Er is geen enkele geestelijke ziekte die de grote Medicijnmeester niet kan genezen. Geen enkele zaak overstijgt Zijn deugd, hoe zwart of vuil zij ook is. Volkomen, volmaakt bloed.

			Nog meer is er te zeggen. Het bloed van Christus redt zeker. Velen zeggen: “Ik hoop door het bloed van Christus gered te worden.” Vriend, dat is een smet op de eer van God. Als iemand u een belofte doet, en u zegt: “Ik hoop dat hij het nakomt”, geeft dat al niet indirect aan dat u een klein beetje twijfelt of hij het al dan niet zal doen?

			Ik hóóp niet dat het bloed van Christus mijn zonden heeft weggewassen. Ik weet dat ze door Zijn bloed zijn weggewassen. Het ware geloof leert ons niet te hópen op Christus´ bloed, maar zegt: “Ik weet dat het zo is, het bloed reinigt. Op het moment dat het toegepast werd aan mijn geweten deed het dat en dat zal het ook blijven doen.” De Israëliet, als hij trouw aan zijn geloof was, ging niet naar binnen en zei: “Ik hoop dat de verderfengel voorbij zal gaan”, maar hij zei: “Ik weet dat hij voorbij zal gaan, God zal mij niet verderven, dat weet ik zeker. Het teken van het bloed is aangebracht, daarachter ben ik zeker veilig. Er is zelfs geen sprake van een kans op mijn verderf. Ik ben, ik moet gered zijn.” 

			En zo preek ik dit Evangelie ook deze morgen: “Wie gelooft in Jezus Christus zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven krijgen.” “Ik geef Mijn schapen het eeuwige leven”, heeft Hij gezegd, “en zij zullen nooit verloren gaan, noch kan er ook maar één uit Mijn hand gerukt worden.” O zondaar, ik heb nog geen schaduw twijfel of Christus u wil redden als u op Zijn bloed vertrouwt. O nee, ik weet zeker dat Hij dat wil. Ik ben er zeker van dat Zijn bloed kan redden en ik bid u, in Christus´ Naam, geloof hetzelfde; geloof dat Zijn bloed zeker kan reinigen van alle zonden. Niet alleen dat het kan, maar dat het moet reinigen – “waardoor wij gered moeten worden”, zegt de Schrift. 

			Als we dat bloed over ons hebben, moeten we gered zijn of we moeten veronderstellen dat God ontrouw en onmachtig is. In feite dus een God Die anders is in alles dat wij goddelijk achten.

			Hij die dit bloed op zich gesprenkeld heeft gekregen, is volkomen gered. Geen haar op het hoofd van ook maar één Israëliet werd gekrenkt door de verderfengel. Zij werden volkomen gered, zo zal hij die in dit bloed gelooft gered worden van alle dingen. Ik houd van de oude vertaling van het hoofdstuk van de Romeinen. Er werd eens een martelaar ontboden voor Bonner. Nadat hij van zijn geloof in Christus had getuigd, zei Bonner: “U bent een ketter en dus verdoemd.” “Nee”, antwoordde hij, en citeerde het oude vers: “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn” (Rom. 8:1a). Dat roept een zoete gedachte bij ons op, er is geen verdoemenis voor de man die het bloed van Christus op zich heeft. Op geen enkele wijze kan God hem straffen. Het is onmogelijk. Dat kan niet gebeuren. Er is geen vervloeking. Hij kan niet vervloekt worden, omdat er geen vervloeking is voor hen die in Jezus Christus zijn. Laat het bloed dan op de posten gestreken worden en aan de bovendorpel, want zo zal er geen vernietiging zijn. Een verderfengel gaat door Egypte, maar er is er geen voor Israël. Er is een hel voor de zondaren, maar niet voor de rechtvaardigen. En als er geen is, kunnen zij er niet worden ingeworpen. Als er geen verdoemenis is, kunnen zij die niet ondergaan. Christus redt compleet, elke zonde is afgewassen, elke zegening verzekerd, volmaaktheid is gewaarborgd en de eeuwige overwinning het gevolg.

			Ik denk dat er nu genoeg gezegd is over de werkzaamheid van dit bloed. Toch kan geen enkele tong van een seraf voldoende de waarheid en waarde ervan beschrijven. Ik moet naar huis gaan, naar mijn kamer en huilen omdat ik krachteloos ben om dit verhaal goed te vertellen, terwijl ik mijn uiterste best gedaan heb om het op zo eenvoudig mogelijke wijze te vertellen. Daarom bid ik ook of God de Heilige Geest u allen mag leiden om uw vertrouwen geheel en alleen in het bloed van Jezus Christus te stellen.

			Dit brengt ons tot ons derde punt, waarover we zeer kort moeten zijn. Dit derde punt is de enige voorwaarde. “Wat”, zegt er iemand, “preekt u een voorwaardelijke prediking?” Ja zeker doe ik dat, en hier is de enige voorwaarde. “Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan.” Wat een heerlijke voorwaarde! Er staat niet: als u het bloed ziet, maar als Ik het bloed zie. Uw geloofsoog kan zo verslagen zijn dat u het bloed van Christus niet kunt zien. Maar Gods oog is gelukkig nooit verslagen. Hij kan, ja Hij moet het wel zien omdat Christus in de hemel voor eeuwig Zijn bloed voor Zijns Vaders aangezicht stelt. De Israëliet kon het bloed niet zien, hij was binnenshuis, hij kon niet controleren wat er aan de posten en op de bovendorpel zat.

			Dit is de enige voorwaarde aan de redding van een zondaar, dat God het bloed ziet, niet u. O hoe veilig is dan het vertrouwen in de Heere Jezus Christus. Het is niet ons geloof dat de voorwaarde is noch de verzekering in ons, het is het eenvoudige feit dat Golgotha van eeuwigheid af gesteld is voor Gods ogen in een verrezen en verhoogde Zaligmaker. “Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan.” Val dan op uw knieën in aanbidding, twijfelende zielen, en laat dit uw pleitgrond zijn: “Heere, wees me genadig vanwege het bloed.” Ik kan het niet zien zoals ik wel zou willen, maar Heere, U ziet het en U heeft gezegd dat als U het zou zien, U voorbij zou gaan. Heere, U ziet het vandaag, ga voorbij aan mijn ziel en vergeef me alleen om deze ene zaak.

			En nu ten laatste, wat is hiervan de les? De les hiervan is voor de christen het volgende. Christen, onthoud voor eens en altijd dat u nergens anders acht op zou slaan dan het bloed van Christus alleen om u te redden. Ik preek vandaag net zo goed tegen mijzelf als tegen u. Vaak zie ik mijzelf het volgende doen: Ik heb gebeden dat de Heilige Geest in mijn hart wil rusten en een slechte neiging van mij wil uitroeien. Dan vind ik mezelf ineens vol van zorgen en twijfel en als ik naar de reden zoek, blijkt dat deze te zijn: Ik heb gezocht naar het werk van de Geest, totdat ik het werk van de Geest in plaats van Christus´ werk heb gezet. Nu is het een zonde om je eigen werk te plaatsen waar Christus´ werk hoort te zijn, maar het is net zo erg als u daar het werk van de Heilige Geest voor in de plaats zet. U moet nooit van de Heilige Geest een antichrist maken en eigenlijk is dat wat we doen als we het werk van de Geest als grond van ons geloof gaan zien.

			Hoe vaak hoort u christenen wel niet zeggen: “Vandaag kan ik niet zo in Christus geloven als gisteren, want gisteren ervoer ik zo een rust en gezegende tijd.” Wat is dat anders dan het plaatsen van uw denkbeelden en gevoelens waar Christus hoort te zijn? Onthoud dit, Christus´ bloed is niet beter in staat om u te redden als u een goede bui heeft. Het bloed van Christus moet uw grond van vertrouwen zijn, net zo goed wanneer u vol vreugde bent als wanneer u vol twijfel bent. En zo gebeurt het dat uw vreugde verandert in gevaar als u uw ervaringen en gevoelens in de plaats van het bloed van Christus plaatst. Geliefden, als we konden leven met ons oog gericht op het kruis, dan kunnen we altijd gelukkig zijn. Maar als we vrede en vreugde krijgen, dan beginnen we deze zo te prijzen dat we de bron ervan vergeten. Zoals dhr. Brooks zegt: “Een man die van zijn vrouw houdt, zal haar wellicht juwelen en ringen geven. Stel dat zij gaat zitten met haar juwelen en ringen, zodat ze haar man vergeet, dan zou het goed van haar man zijn om deze sieraden weg te halen zodat ze al haar liefde weer op hem kan vestigen.” 

			Zo is het ook met ons. Jezus geeft ons sieraden van geloof en liefde en we gaan erop vertrouwen. Dan neemt Hij ze weer van ons af, zodat we weer arme hulpeloze zondaren mogen worden en ons geloof op Christus richten. Om eens een vers te noemen dat ik vaak aanhaal; ik geloof dat de ziel van een christen (van het begin tot aan zijn laatste zucht) zou moeten zijn als de volgende twee regels:

			Nothing in my hand I bring,
Simply to thy cross I cling.

			Dat is de les voor de heilige. 

			Nog even, er is ook een les voor de zondaar. Arme, trillende, schuldige zelfvervloekte zondaar, ik heb een woord van de Heere voor u. “Het bloed van Christus reinigt ons”, dat zijn u en ik, “reinigt ons van alle zonde.” Dat ons houdt ook u in, als u beseft hoezeer u een Zaligmaker nodig heeft. Nu is dat bloed in staat om u te redden. U wordt gebeden om uw vertrouwen op dit bloed te stellen en u zult gered worden.

			Maar ik hoor u zeggen: “Mijnheer, als ik mijn nood voel. Ik voel nu dat ik niet genoeg voel, ik wenste dat ik maar mijn nood genoeg voelde.” Maar brengt u dan toch niet uw gevoelens mee, maar stel uw vertrouwen volledig op het bloed van Christus. Als u daarop kunt vertrouwen, wat uw gevoel ook mag zeggen of juist niet, het bloed is in staat om te redden. 

			Maar zegt u: “Hoe word ik dan gered? Wat moet ik doen?” Er is niets wat u kunt doen. U moet alles leren loslaten, voordat u gered kan worden. Er moet een afstand komen tot al uw eigen werken. Eerst moet u Christus krijgen en dan mag u zoveel doen als u wilt. Maar u moet niet vertrouwen op uw eigen werken. Het is nu uw taak om uw hart op te richten in een gebed als dit: “Heere, U heeft mij iets van mijzelf laten zien, laat me nu iets van mijn Zaligmaker zien.” Zie de Zaligmaker hangen aan het kruis, richt uw oog op Hem en zeg: “Heere, ik vertrouw op U, ik heb niets anders om op te vertrouwen, maar vertrouw alleen op U, zinken of zwemmen, mijn Zaligmaker, ik verwacht alles van U.” 

			En net zo zeker, zondaar, als u uw geloof op Christus kunt stellen, net zo zeker bent u gered als een apostel of een profeet. Dood noch hel kan een mens overwinnen wiens vertrouwen aan de voet van het kruis is. “Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered zijn.” “Hij die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered worden, hij die niet gelooft zal vervloekt zijn.” Hij die gelooft zal gered zijn, hoe groot zijn zonden ook zijn. Hij die niet gelooft zal vervloekt zijn, hoe weinige zonden er ook zijn, en al de goede werken veel. Geloof dan nu in Christus! Zondaar, geloof alleen in Christus.

			Not all the blood of beasts
On Jewish altars slain,
Could give the guilty conscience peace,
Or wash away the stain.

			But Christ, the heavenly Lamb,
Takes all our sins away;
A sacrifice of nobler name,
And richer blood than they.

			Amen.
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